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Bài Chia Sẻ 

của Đức Giám Mục William MacGrattan 
                                nhân Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập. 

 
    Trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 này, giáo xứ Việt Nam Thánh Vincent Liêm đang kỷ 
niệm 40 năm thành lập Giáo xứ tại Giáo phận Calgary. Tôi đã đến cử hành Thánh lễ tại 
giáo xứ để ghi nhận cột mốc này và cũng là Tết Nguyên đán Việt Nam, nhấn mạnh tầm 
quan trọng của phẩm giá lao động của con người, đồng thời cầu xin Thiên Chúa ban phước 
lành cho công việc mà cộng đoàn sẽ thực hiện trong tương lai. 
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   Phụng vụ bao gồm biểu hiện văn hóa truyền thống qua tiếng trống, tiếng chiêng mở đầu 
cho cuộc rước kiệu và hát kinh Vinh Danh, trong khi âm nhạc hợp xướng của ca đoàn 
mang đến cả sự trang nghiêm và long trọng cho Thánh lễ.. 
  Tiệc chiêu đãi sau đó tiếp tục tinh thần lễ kỷ niệm này với các món ăn truyền thống, các 
điệu múa văn hóa của các nhóm thanh thiếu niên, ca hát và các gia đình cùng nhau đoàn 
kết trong đức tin. 
Trong Tông huấn công bố cho Năm Thánh thường niên 2025, Spes Non Confundit, “Hy 
vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5:5), Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta 
không chỉ tìm thấy hy vọng trong ân sủng của Thiên Chúa, mà còn khám phá hy vọng 
trong các dấu chỉ của thời đại bằng cách tìm kiếm để khám phá ra điều tốt lành vô biên 
hiện diện trong thế giới của chúng ta. Ngài phác thảo một số dấu chỉ này. Mong muốn 
hòa bình trên thế giới của chúng ta, cho những gia đình trẻ mong muốn sinh ra những đứa 
con trai và con gái mới, trong việc thúc đẩy một giao ước xã hội hỗ trợ và nuôi dưỡng hy 
vọng cho người bệnh, người trẻ, người già và phụ lão. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng kêu 
gọi sự chú ý đến các tù nhân bị tước đoạt tự do, đến những người di cư, người lưu vong, 
người di tản và người tỵ nạn là những người dễ bị tổn thương nhất. 
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   Trước những gì người di cư đang  phải đối mặt trên khắp thế giới, những dấu hiệu hy 
vọng này nên hiện diện với  những người “rời bỏ quê hương để tìm kiếm cuộc sống tốt 
đẹp hơn cho gia đình. Kỳ vọng của họ không được phép bị cản trở bởi định kiến và sự từ 
chối. Một tinh thần chào đón, bao gồm tất cả mọi người với sự tôn trọng phẩm giá của 
họ, nên đi kèm với ý thức trách nhiệm, để không ai bị từ chối quyền được tồn tại một cách 
đàng hoàng.”(Sắc lệnh, Spes non confundit, #13).  
 
    
   Dấu hiệu hy vọng này là kinh nghiệm của cộng đồng người Việt di cư đến Calgary Canada 
sau khi biến cố 30 tháng 4 vào năm 1975. Điều này dẫn đến hàng nghìn người tỵ nạn phải 
chạy trốn hoặc trốn thoát bằng thuyền. Đây là bước ngoặt đối với đất nước Canada của 
chúng ta, xét về vấn đề nhập cư. Đây là lần đầu tiên chính phủ cho phép các hội dòng, tư 
nhân bảo lãnh. Nhiều giáo phận công giáo vào đầu những năm 1980 đã nộp đơn và nhận 
được tư cách pháp lý từ chính phủ để trở thành người bảo trợ theo Thỏa thuận bảo lãnh 
(SAH) cho mục đích nhập cư. Tại Calgary, đây là khởi đầu cho một lịch sử lâu dài và vẫn 
đang tiếp tục cho đến ngày nay thông qua hoạt động của Hiệp hội Di trú Công giáo Calgary 
(CCIS). 
Trong bài chia sẻ, tôi đã nhắc đến thực tế là chính phủ Canada đã tiếp nhận những người 
tỵ nạn từ Việt Nam trong những năm 1980 và đã được Liên hợp quốc (LHQ) trao tặng 
Huân chương Nansen vì dịch vụ hy vọng mà chính phủ Canada đã dành cho những người 
tỵ nạn này. Đây là lần đầu tiên và duy nhất mà một quốc gia, toàn thể một dân tộc, được 
trao tặng Huy chương vinh dự này và chưa bao giờ có trong lịch sử của Canada, người dân 
Canada đã chào đón nhiều người tỵ nạn trong một thời gian ngắn như vậy. 
 
   Đức Cha O’Byrne lúc đó đã chia sẻ những lời sau đây, “Mỗi người trong các bạn đã phải 
vượt qua nhiều trở ngại để tái lập cuộc sống mới của mình trong Giáo phận Calgary. Tôi 
không thể hiểu hết ý nghĩa của tất cả những điều này. Tôi chưa từng có kinh nghiệm về sự 
bị mất gốc và sự xua đuổi này đã đưa đến việc các bạn phải ra đi và mong muốn được sinh 
sống ở một nơi có thể thực hành và phát triển đời sống đức tin cho cá nhân và gia đình. 
Tôi khen ngợi các bạn vì nhiều hoạt động mà các bạn đã thực hiện để thúc đẩy tinh thần 
yêu thương và hợp tác với nhau trong cộng đoàn công giáo của các bạn. Các bạn là tấm 
gương cho tất cả chúng tôi trong giáo phận này. chúng tôi rất tự hào vì các bạn đã chọn 
sống với chúng tôi. chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng rằng khi chúng tôi nhận 
bảo trợ các bạn, các bạn cũng đang là gương sáng cho chúng tôi." (Thư gửi Cộng đồng Việt 
Nam - Đức Cha O’Byrne, tháng 1 năm 1983) 
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Năm 1985, cộng đoàn công giáo Việt Nam đã tiếp nhận Nhà thờ St. Andrew từ Giáo phận, 
nơi có một cộng đoàn công giáo người Ý nhập cư muốn sang nhượng lại với số tiền 200.000 
đô la. Đến năm 2010, cộng đoàn giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm đã phát triển vượt quá 
không gian nhà thờ và vào năm 2012, và họ đã được Giáo phận chấp thuận mua và xây 
dựng cơ sở nhà thờ mới với 600 chỗ ngồi. Vào tháng 7 năm 2015, Năm Thánh Lòng Thương 
Xót Ngoại Thường, Đức Cha Henry đã cử hành Thánh lễ Cung hiến cho nhà thờ mới nầy. 
Bây giờ mười năm sau, cộng đoàn đã trả hết khoản vay xây dựng với Giáo phận, họ không 
còn nợ nần và gần đây đã xây dựng lên một Linh Đài bên ngoài để kính Đức Mẹ Lavang 
trong thời gian xảy ra đại dịch COVID. 
 
Việc cử hành Thánh lễ kỷ niệm 40 năm tại giáo xứ Việt Nam Thánh Vincent Liêm là một 
dấu chỉ hữu hình của hy vọng mà Đức Giáo hoàng Phanxicô mong muốn chúng ta trải 
nghiệm trong Năm Thánh 2025 này. 
 
Bishop William T. McGrallan 
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DÒNG CHẢY 40 NĂM 

Dấu ấn một thời đã qua 

 

      Đức Cha O'Byrne truyền chức linh mục cho Thầy Phó Tế 

Định cư vào giữa mùa đông 1982 tại Calgary, cái lạnh thấu xương chen lấn vào hồn 
làm tôi  nhớ thật nhiều về hải đảo tị nạn Palawan, khung trời mang nhiều kỷ niệm, ấm 
áp và mát dịu mỗi  khi gió biển rì rào thổi vào láng trại. Hai khung trời quá khác biệt. Mùa 
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đông Calgary tuyết đổ triền miên phủ trắng thành phố nên hạn chế mọi sinh hoạt, phố 
phường vắng hoe, ít người qua lại, mà có người qua lại  chăng thì cũng như những bóng ma 
mùa đông, trùm kín toàn thân, chỉ để lộ hai con mắt lầm lũi bước đi trong tuyết rơi. 

Nghe nói nơi đây có cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, lòng tôi háo hức mong chờ 
cuối tuần để được đi dâng  lễ gặp gỡ anh chị em, những người cùng cảnh ngộ, bỏ  lại sau 
lưng tất cả, bất chấp hiểm nguy, ra đi chỉ vì khao khát sống đời tự do. Cảm xúc dâng trào 
trái tim tôi khi tham dự thánh lễ đầu tiên với cộng đoàn tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo 
Phận Calgary, được nghe những bài thánh ca thánh thót, tuyệt vời làm sao, được  nghe 
những chia sẻ của các anh chị em đi trước vào mỗi dịp cuối tuần sau Thánh Lễ Chúa 
Nhật, trao nhau  câu chào, mời nhau thuốc điếu 3 số, và hít hà khói thuốc thật sâu cho 
bớt giá lạnh. 

Ba năm xa nhà, bươn chải cuộc sống, vừa đi làm, vừa đi học ESL tại Mount Royal 
College, và cũng là thời gian đủ để tôi suy nghĩ tìm hướng đi cho đời mình. Tôi    hòa mình 
vào cuộc sống mới với cộng đoàn dân Chúa, cộng đoàn mỗi ngày một đông. Tôi cảm nhận 
nhu cầu   tâm linh cần thiết cho một cuộc sống đầy những thách    đố. Tôi muốn chinh phục 
những thách đố đó bằng chính đời sống thánh hiến của một tu sĩ. Nhất nữa là tôi muốn 
thực hiện lời hứa với mẹ khi ra đi, tiếp tục ơn   gọi linh mục mà bà cố cả một đời đã cầu 
nguyện cho ước nguyện của đời mình. 

Ngày 28 tháng 7, 1985 là ngày lịch sử của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam Calgary 
cũng là ngày ghi dấu ấn   đời tôi, được sức dầu thánh hiến để trở thành linh mục   đời đời 
của Chúa Kitô. Vào ngày đó, cộng đoàn quy tụ     về 1405 8th Avenue SE để tham dự Thánh 
Lễ Khánh Thành Nhà Thờ mới, đây cũng là giáo xứ thể nhân đầu    tiên tại Canada. Nhờ 
công đức của Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý đã lo liệu cho cộng đoàn được nâng   lên 
thành giáo xứ và mua được ngôi thánh đường cho    riêng người Công giáo Việt Nam. Đây 
là niềm hãnh diện của cộng đoàn, sinh sau đẻ muộn nhưng đã đạt tới    đỉnh của niềm tự 
hào là hậu duệ, con cháu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, dòng máu anh hùng tử đạo tiếp 
tục   lan tỏa và thắp sáng muôn nơi. 

Đức Cha Paul O’Byrne, Giám Mục Giáo Phận Calgary rất yêu quý người Việt tị nạn, 
ngài đã chủ sự nghi lễ khánh thành nhà thờ và cử hành nghi thức đặt tay trao  ban thừa 
tác vụ linh mục cho tôi. Hồng Ân Chúa bao la! Tôi thật hạnh phúc được trở thành linh 
mục Dòng  Đa Minh và trở thành người con của giáo xứ. Phải chăng đây là món quà tinh 
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thần Chúa trao ban cho cộng đoàn vào khởi điểm xây dựng cộng đoàn Dân Chúa Việt 
Nam nơi đây? Niềm vui hòa quyện trong ngày khánh thành và ngày thụ phong linh mục 
của tôi  vẫn luôn mãi ghi đậm dấu ấn của dòng chảy 40 năm qua. Tôi thực thi sứ vụ rao 
giảng Tin Mừng trong vai trò chủ nhiệm và chủ bút tờ Báo Chân Lý và làm giám   đốc Ơn 
Gọi cho Phụ tỉnh, cùng quý cha Đa Minh làm   mục vụ cho Giáo Phận Calgary. 

 

 
Cha Cố Giuse lãnh phép lành đầu tay của Tân Linh Mục 
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Các Cha Đa Minh là ai? 
Các ngài là những tu sĩ mang tu phục trắng, đeo giây thắt lưng với chuỗi tràng hạt Mân 
Côi, được gọi là Dòng Đa Minh, hay còn được gọi là Dòng Giảng Thuyết (Order of 
Preachers). Gọi là Dòng Đa Minh là gọi theo tên Đấng Sáng Lập Dòng, đó là Thánh Đa 
Minh, sinh ngày 8 tháng 8, năm 1170; gọi là Dòng Giảng Thuyết là    gọi theo sứ vụ rao giảng 
Tin Mừng, một đặc sủng được Giáo hội trao ban cho Dòng. Thánh Đa Minh thành lập 
Dòng với mục đích truyền bá Tin Mừng khắp năm châu. Đức Giáo Hoàng Honorius III đã 
chính thức châu phê Hiến Pháp Dòng vào ngày 22 tháng 12, năm 1216. 

Thánh Đa Minh mất vào ngày 6 tháng 8, năm 1221, được Đức Giáo Hoàng Gregôriô IX 
phong hiển thánh vào ngày 3 tháng 7, năm 1234. Cái chết của ngài đã trở  thành niềm hy 
vọng lạ lùng cho hậu duệ. Đuốc thiêng Đa Minh ngày một lan tỏa và chiếu sáng khắp 
hoàn vũ. Hiện nay, Dòng Đa Minh có mặt trên 100 quốc gia. 

Phụ Tỉnh Đa Minh gắn liền với cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Calgary ngay từ đầu, 
khởi đi từ năm 1978, Cha Cố Đa Minh Phạm Văn Bảo, O.P. đang làm việc cho Đài Chân 
Lý Á Châu tại Phi Luật Tân, đã được Đức Giám Mục Paul O’Byrne mời sang chăm sóc 
cộng đoàn   Công Giáo Việt Nam trong vai trò quản nhiệm, lúc bấy  giờ mới chỉ có mấy 
chục gia đình. Cha Cố Bảo đã giới thiệu anh em Đa Minh Việt Nam cho Đức Cha và 
ngài đã mở rộng vòng tay đón tiếp anh em đến làm việc cho   giáo phận. 

Đây là lý do anh em Đa Minh tụ về Calgary và chính thức thành lập Phụ Tỉnh Đa Minh 
vào ngày 9 tháng 11, năm 1980, với thánh hiệu Phụ Tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, vị thánh 
Dòng Đa Minh tử đạo đầu tiên tại Việt Nam và cũng là thánh danh của Nhà Thờ Công 
Giáo Việt Nam tại đây, Nhà Thờ Thánh Vinh Sơn Liêm. Cả hai thực thể tôn kính và 
nhận làm bổn mạng cùng một vị Thánh Dòng Đa Minh và gắn kết với nhau cho sự sống 
còn nơi đất khách quê người. 

Dòng chảy 40 năm đã trải qua 6 đời bề trên Phụ tỉnh: Tu sĩ (Ts) Giuse Nguyễn Công Lý, 
Ts. Đa Minh Lê Thành Nghĩa, Ts. Vincent Hà Viễn Lự, Ts. Phaolô Trần Trung Dung, Ts. 
Giuse Trần Trung Liêm, và Ts. Phêrô Phạm Hương và 5 đời chánh xứ Giáo Xứ Thánh 
Vinh Sơn Liêm: Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý, sau 5 năm làm quản nhiệm cộng đoàn 
(1980-1985), đã trở thành chánh   xứ tiên khởi (1985-1998), kế đến Cha Giuse Nguyễn Ngọc 
Phi (1998-2001), Cha Phaolô Trần Trung Dung (2001-2009), Cha Giuse Vũ Quang Cảnh 
(2009-2016), và Cha đương kim chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng (2017-2025), 
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tất cả quý ngài đã nỗ lực chỉ đạo và đồng hành với cộng đoàn dân Chúa tiến lên trong 
suốt 40 năm qua. 

Nhà Thờ Cũ, 1405 8 Avenue SE, Calgary, AB T2G 0N1 
 

 

Đà phát triển cộng đoàn Công giáo Việt Nam Calgary 
 

Giáo xứ ngày càng phát triển và cộng đoàn ngày càng  đông, nhà thờ không còn đủ sức 
chứa và chỗ đậu xe cho người đến tham dự Thánh lễ trở thành vấn đề nan giải. “Cái khó 
bó cái khôn”. Vào năm 2014, cha Chánh Xứ Giuse Vũ Quang Cảnh và Hội Đồng Mục Vụ 
đã đi  đến quyết định sang nhượng lại ngôi thánh đường bên   cạnh dòng sông Bow thơ mộng 
cho cộng đoàn Anh Em Tin Lành Phi Châu Ethiopia với giá 2 triệu rưỡi, để tiến tới việc 
mua đất và xây dựng lên ngôi thánh đường khác rộng rãi, khang trang hơn, tọa lạc tại 2412 
48 St SE. Thánh đường mới có 700 chỗ ngồi, và cung  lòng nhà thờ được nối liền với hội 
trường nên vào mỗi  dịp đại lễ, giáo xứ mở cửa hội trường để có thêm chỗ ngồi cho giáo 
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dân, tính lên tới cả trên 400 chỗ. Giáo xứ có các lớp học giáo lý, có bãi đậu xe 130 chỗ 
đậu. Vào năm 2015, giáo xứ tưng bừng trong  niềm vui khánh thành nhà thờ mới. Vượt qua 
bao thử thách, khó khăn, giáo xứ tạm đi vào ổn định để thăng tiến đời sống đức tin nơi 
người tín hữu. 

 

Nhà Thờ Mới, 2412 48 St SE, Calgary, AB T2B 1M4 
 

Niềm hy vọng lạ lùng! 
Lấy đâu kinh phí 12 triệu rưỡi Gia kim để hoàn tất công trình thế kỷ cho Nhà Chúa? Lúc 
đó cộng đoàn theo sổ nhân danh chỉ có 510 gia đình. Tính đổ đồng mỗi gia đình phải 
đóng $23,529 Gia kim. Bài toán này đã làm cho những người có trách nhiệm và cộng đoàn 
toát mồ hôi, nhưng mọi người đã đặt trọn niềm tin bền vững và     hy vọng tuyệt đối vào 
sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngón tay quyền năng của Chúa đã an bài để cộng đoàn 
hoàn thành kỳ tích thế kỷ. Hoàn tất xong công trình, cộng đoàn chỉ còn nợ 2 triệu đô. 
Điều này đã làm kinh động Tòa Giám Mục Calgary. Họ không tin nổi một cộng đoàn nhỏ 
bé 510 gia đình mà có thể đóng góp với số tiền to lớn như vậy, 10 triệu rưỡi Gia kim! 
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Sự quan phòng kỳ diệu 
Cộng đoàn bước sang giai đoạn mới nhắm vào việc củng cố đức tin và canh tân phụng 

vụ giáo xứ. Năm 2017, giáo xứ đón nhận bổ nhiệm mới từ Phụ tỉnh. Cha Tân Chánh Xứ 
Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng tiếp tục hướng đi của vị tiền nhiệm, đã hoàn tất công 
trình xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La Vang vào năm 2020. Với tài quán xuyến và linh hoạt 
trong việc gây qũy, cha xứ và cộng đoàn đã trả xong số nợ 2 triệu đô  vào tháng 12, năm 
2023. Mọi người thở phào mừng rỡ    và cùng nhau cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã đổ chan 
hòa xuống trên cộng đoàn, tránh được nỗi khổ trong 4 điều khổ trên đời: làm mai, gánh 
nợ, gác cu, cầm chầu. 

Lòng đạo đức và tài quản trị của cha Gioan Baotixita đã mời gọi mọi giáo dân tụ về, 
từ kẻ lạc đoàn chiên xa  xưa, đến làn sóng người Việt di dân lao động cũng như các em du 
học sinh đến Calgary mỗi ngày một đông. Sổ nhân danh giáo xứ nhảy vọt từ 510 gia đình 
đến nay    đã đạt con số 1,000 hộ. 

Các sinh hoạt bắt đầu khởi sắc. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể có Thánh Lễ song ngữ vào 
chiều thứ Bảy hằng tuần  và các huynh trưởng hướng dẫn các em phải triển con người 
toàn diện, nhất là tinh thần trách nhiệm và hy sinh    theo đúng tôn chỉ của Đoàn. Các em 
thiếu niên Ban Tông Đồ Trẻ luôn sẵn sàng phục vụ và kiên trì luyện tập  vũ phụng vụ, 
nhằm phục vụ giáo xứ trong các dịp đại lễ. Các lớp giáo lý Việt Ngữ đã được vực dậy khi 
các em du học sinh giỏi cả tiếng Anh cũng như tiếng Việt, đã tham gia vào chương trình 
dạy các lớp giáo lý và Việt ngữ. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Thánh Giuse Cảnh tăng 
số thành viên đáng kể, v.v. 

Giáo xứ thêm Thánh Lễ ngày thường và ngày Chúa Nhật vào 6 giờ tối để đáp ứng nhu 
cầu tâm linh cho các anh chị em phải đi làm trong ngày cũng như vào cuối tuần. Giáo xứ 
đang đi vào quỹ đạo theo đúng chiều hướng của một Giáo hội hiệp hành: cùng hiệp 
thông trong lời cầu nguyện mỗi ngày, cùng tham gia vào các công việc chung của giáo 
xứ và giáo phận, mỗi người mỗi tay, và cùng nhau thi hành sứ vụ chứng nhân của Chúa 
Kitô Phục Sinh qua việc phục vụ trong yêu thương và hiệp nhất. 

“Hy vọng không làm chúng ta thất vọng” (Rm 5:5) 
Đây là chân lý ngàn đời mà Thánh Phaolô lưu lại cho hậu thế. Niềm hy vọng trong dòng 
chảy 40 năm của giáo   xứ đã trở thành hiện thực, là điều không ai chối cãi. Giáo  xứ có được 
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như ngày hôm nay là do chính lòng trông cậy của cộng đoàn vào nơi Thiên Chúa: Chí 
Nhân, Chí Minh, và Chí Thiện. Hôm nay, cộng đoàn giáo dân đã có nơi thờ phượng 
xứng đáng, để hằng ngày và nhất là cuối tuần, mọi người tìm về gặp gỡ trong Nhà Chúa, 
để cùng nhau cầu nguyện và cử hành Bí Tích Thánh Thể cũng là Bí Tích Tình Yêu mà 
Chúa Giêsu đã lại cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta: “Thầy bảo thật anh em: nếu ở 
dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin   bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự 
trên trời, sẽ ban  cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở 
đấy, giữa họ.” (Mt 18:19-20) 

Niềm hy vọng không dừng lại nơi cơ sở vật chất hay những điều chúng ta đạt được nơi 
cõi trần, nhưng phải đi tới tuyệt đỉnh của niềm hy vọng, đó là chính Đức Giêsu, bởi vì 
“Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta” (1 Tm 1:1). Và niềm hy vọng sau cùng 
của người tín hữu chính là được cùng chết và cùng sống lại  với Đức Kitô (xem 2 Tm 2:11). 

Xã hội hôm nay đang đi vào tuyệt vọng vì nhẫn tâm đảo    lộn nền văn minh tình thương 
thành nền văn minh sự chết qua các chủ nghĩa dung tục, phá thai, an tử (euthanasia), hôn 
nhân đồng tính, tôn giáo kinh tế. Bởi vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta phải sống hy vọng 
và đặt    hết niềm cậy trông vào Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Đây cũng chính là niềm thao 
thức của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài đã lấy chủ đề Hy Vọng cho Năm Thánh 2025: 
“Hy vọng không làm chúng ta thất vọng.” (1 Tm 1:1). 

Kết 

Dòng Chảy 40 Năm xin được khép lại nơi đây vì sự hạn    hẹp của tờ Kỷ Yếu nên không 
thể kể hết ra được các biến cố và những nhân vật luôn đáng được ghi nhớ. Họ là những 
người đã cộng tác đắc lực để đưa giáo xứ thăng tiến trong suốt 40 năm qua, một số trong 
họ hiện còn sống, và một số đã lên đường về Nhà Cha. Người viết thành thật cáo lỗi với 
cộng đoàn vì sự bất khả kháng này. 

Xin Chúa trả công bội hậu cho quý bề trên, quý cha chánh và phó xứ, cựu cũng như 
đương kim, quý ân nhân, quý hội đồng mục vụ, quý ban, ngành, đoàn thể, và toàn   thể 
cộng đoàn, đã chung tay góp sức trong dòng chảy 40 năm qua, để chúng ta có được như 
ngày hôm nay. Nói tắt một lời: Tất Cả Là Hồng Ân • 

 

Lm. Phêrô Phạm Hương, O.P. 
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TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN 
 

5 Năm Linh Đài Đức Mẹ La Vang, 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường và 
 40 NămThành Lập Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary, Alberta 

  
“Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, 

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 118) 
 

Lời thánh vịnh 118 cũng là tâm tình diễn tả niềm hân hoan và lòng tri ân cảm mến trong 
những ngày mừng Kỷ niệm 5 Năm Linh Đài Đức Mẹ La vang, 10 năm cung hiến Thánh 
Đường và 40 thành lập Giáo xứ, của cộng đoàn Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary 
Alberta. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về biết bao ơn lành Ngài đã thương 
ban cho Giáo xứ Vinh Sơn Liêm chúng ta, đặc biệt là sự hình thành, liên kết và phát triển 
của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, nhờ đó chúng ta đã và được lãnh nhận nguồn 
ân phúc từ những ngày kỷ niệm này. 
 
5 Năm Linh đài Đức Mẹ La Vang 
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Người công Giáo Việt Nam chúng ta có lòng yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt, có lẽ 
vì chúng ta đã trải qua nhiều gian khổ, không biết cậy dựa vào ai ngoài Thiên Chúa và Đức 
Mẹ. Sau khi hạt giống Tin Mừng được truyền giảng vào đất nước chúng ta thì đạo thánh 
đã bị bách hại liên tiếp trong ba thế kỷ: từ thời Chúa Trịnh, Nguyễn, qua thời các vua nhà 
Nguyễn, đến thời Văn Thân, tiếp theo là cuộc chiến Nam Bắc và bây giờ là chế độ độc 
tài cộng sản, khi đau khổ con cái chạy đến với cha mẹ mình, phó thách cậy trông vào cha 
mẹ mình, vì thế việc yêu mến Đức Mẹ một cách đặc biệt của người Công Giáo Việt Nam 
là điều dể hiểu.(Cha Dzung chia sẻ) 
 
Sau khi nhà thờ mới đã được xây xong, ngày 16 tháng 5 năm 2015, tượng Đức Mẹ La Vang 
từ sân sau nhà thờ cũ ở Inglewood SE được di chuyển đến và đặt tạm bên cửa sau nhà thờ 
mới làm nơi cho giáo dân đến cầu nguyện, xin ơn,…tiếp theo sau đó giáo xứ cùng với hai 
Cha Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, Cha Phó xứ Giuse Phạm Công Liêm, 
cùng với Hội Đồng Mục Vụ đương nhiệm, ban xây dựng – tiến hành xây một Linh Đài 
thật trang nghiêm, nằm ở hương Bắc của Thánh Đường trong một khuôn viên trang nhã 
yên tĩnh và ấm cúng, có cây xanh, có lối đi, và có 3 cây đa làm biểu tượng cho nơi Mẹ 
hiện ra cách đây hơn 200 năm trước. 
 
 



18 

 

10 Năm Cung Hiến Thánh Đường 

 
 

 
“ Ví như Chúa chẳng xây nhà 

Thợ nề vất vả cũng là uổng công “(Tv127) 



19 

 

 
Hai mươi năm trước (2005) trong dịp mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Giáo xứ, Cha cựu 
chánh xứ Phao lô Trần Trung Dung đã chia sẻ:”Nhìn lại quảng đường đã qua mọi người 
phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa đã thương ban muôn hồng ân từ vật chất đến tinh thần, 
từ một cộng đoàn nhỏ bé nay đã trở thánh một Giáo xứ lớn mạnh, vì sự lớn mạnh của 
cộng đoàn mà cơ sở vật chất đã trở nên nhỏ bé và hạn hẹp, nhất là về phương diện phòng 
ốc và nơi đậu xe,…Cầu xin với sự chúc lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria và sự tích cực 
đóng góp xây dựng của mọi người, hy vọng 5 hoặc 10 năm sau, Giáo xứ Thánh Vinh Sơn 
Liêm sẽ có một nơi thờ phượng rộng rải và tiện nghi hơn.”Và đúng 10 năm sau lời tiên 
đoán đó đã thành hiện thực. 
 
Vào năm 2009 Cha Giuse Vũ Quang Cảnh được Bề Trên bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo 
xứ Vinh Sơn Liêm Calgary, Cha Đa Minh Phạm văn Bảo làm Phó xứ, sau năm đầu “làm 
quen” với công việc giáo xứ. Dựa theo nhu cầu cần thiết của giáo xứ và ý muốn của đa số 
giáo dân, nhận thấy: ngôi nhà thờ Việt Nam tại Inglewood SE đến lúc cần thay đổi, vì 
không còn thích hợp sau 24 năm sinh hoạt tại đây. Vì thế 2 Cha cùng với HĐMV đương 
nhiệm lên kế hoạch thăm dò cho một cơ sở khác,.. Dự định tìm kiếm hay xây dựng một 
cơ sở thờ phượng mới, thay thế cho ngôi nhà thờ ở Inglewood, đã có từ thời Cha xứ Phao 
lô Trần Trung Dung. Cụ thể là khoảng năm 2006 giáo dân cũng đã đóng góp tài chánh cho 
dự định nầy. Một lần nữa giáo dân Calgary, cùng với sự phụ giúp của các thân hữu và ân 
nhân, lại mở lòng ra đóng góp cho việc xây dựng ngôi nhà thờ mới tại Forest Lawn SE. 
Lần đóng góp nầy gấp nhiều lần so với lần đóng góp trước đây, không chỉ bạc trăm, nhưng 
đến cả bạc ngàn, chục ngàn, để có thể hoàn tất ngôi nhà thờ mới tốn phí hơn chục triệu,.. 
Sự đóng góp của giáo dân Calgary không chỉ làm cho Đức Giám Mục và giáo phận Calgary 
thán phục, nhưng hầu hết những ai nghe đến chuyện giáo xứ Calgary xây nhà thờ mới đều 
đánh giá cao tinh thần liên kết và rộng rãi của giáo dân Calgary.  
Qua quá trình hơn 4 năm thảo luận, lên kế hoạch và xây dựng từ lúc khởi sự cho đến lúc 
hoàn thành, Nghĩ lại, nhận thấy đúng thật là Thánh ý Chúa an bài. Có rất nhiều trở ngại 
và khó khăn, đôi lúc tưởng chừng không vượt qua được, nhưng những lúc bóng tối dày 
đặc, lại có người chỉ đường hay nắm tay dắt ra chỗ sáng,..Xây nhà thờ là một kinh nghiệm 
hoàn toàn mới mẻ đối với hai Cha và Giáo dân, không ai biết rỏ từ đầu đến cuối phải làm 
như thế nào ? vì cả đời người mấy ai có dịp xây nhà thờ ?? 
 
Những ngày tháng đáng ghi nhớ cho công trình xây dựng Thánh Đường: 
 
Ngày 21/10 / 2011 Mua được miếng đất 2.3 mẫu tây ở góc đường 48 street-23 ave.SE 
Ngày 15/ 6 / 2013 Lễ đặt viên đá đầu tiên. 
Ngày 29/ 4 / 2015 Nhận chìa khóa nhà thờ 
Ngày 11/ 7 / 2015 Cung Hiến Thánh Đường. 
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Nhờ những sáng kiến và công sức của quý Cha, HĐMV, ban Xây Dựng, ân nhân và giáo 
dân đã giúp giáo xứ chúng ta có ngôi thánh đường khang trang, bền vững như một “điểm 
hẹn tâm linh”, để mọi người được cùng nhau đến tôn thờ, chúc tụng và tôn vinh Thiên 
Chúa qua các việc cử hành phụng vụ; là nơi mọi người được lãnh nhận biết bao ân sủng, 
được chúc phúc, nuôi dưỡng và củng cố niềm tin mỗi ngày. 
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Ngôn sứ Isaia nói: “Sẽ có ngày Thiên Chúa xây cao ngôi nhà của Người và ngôi nhà Thiên 
Chúa là cánh cửa mở ra để cho mọi dân tộc được vào bởi vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu 
nguyện của mọi dân tộc, ngôi nhà ấy được gọi là ngôi nhà thánh thiện. Tôi vui mừng mổi 
khi nghe người ta nhủ rằng : nào ta tiến lên đền Thiên Chúa ôi Gia Liêm thành đô ta dừng 
chân ngắm cửa tiền đường ôi thành thánh vinh quang”(Tv 121) 
 
Chúng con vô cùng tri ân và cầu nguyện cho quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân xa 
gần cùng tất cả mọi người đã góp công, góp của, góp lời cầu nguyện để có được ngôi 
thánh đường tốt đẹp như ngày hôm nay, cũng xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho những 
quý vị đã qua đời. 
 

Mười năm cha ông gầy dựng 
Ngôi thánh đường diễm lệ khang trang 

Nơi đây ơn Chúa đổ tràn 
 
40 Năm Thành Lập 
 
Sau biến cố 30/4/1975 miền Nam Việt Nam mất vào tay những người Cộng Sản miền Bắc, 
hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Họ đã phân tán ra khắp 4 phương trời. Một 
số người Công Giáo Việt Nam cùng với những đồng bào khác cũng đến Calgary để lập 
một cuộc sống mới. Tâm trạng của họ lúc bấy giờ còn bồi hồi nhớ nhà, nhớ nước và ngỡ 
ngàng giữa vùng đất mới. Họ mong muốn được tụ tập với nhau để cùng cầu nguyện bằng 
tiếng Việt và chia sẻ nổi niềm. 
Mấy chục người tiên khởi nầy: nay nhờ nhà thờ nầy, mai nhờ nhà thờ khác. Mãi tới cuối 
năm 1978 Cha Đa Minh Phạm văn Bảo đến Calgary, họ mới có Cha Tuyên Úy Việt Nam, 
Ngài cũng là Linh Mục đầu tiên qui tụ các gia đình Công giáo Việt Nam thành một cộng 
đoàn “Cộng đoàn lúc đó có được khoảng 21 gia đình và một ít người độc thân. Mọi người 
sống đạo sốt sắng và luôn luôn đoàn kết liên đới với nhau để xây đắp tương lai cho cộng 
đồng.” (Cha Đa minh Phạm văn Bảo: Những ngày đầu trên xứ lạnh ấm yêu tình người.) 
Đầu năm 1981 Cha Giuse Nguyễn Công Lý từ Rôma đến Calgary thành lập Phụ tỉnh anh 
em Đa minh Hải ngoại và Ngài cũng thay Cha Bảo nhận chức Tuyên úy Cộng đoàn Công 
giáo Việt Nam tại Calgary. Thoạt đầu bà con giáo dân quay quần trong một ngôi nhà 
nguyện nhỏ, đủ chổ cho 100 người, nhưng rồi người Việt Công giáo đến Calgary càng ngày 
càng đông, từ 100 lên đến 400, 500 và càng đông hơn nữa. Thấy trình trạng tiến triển ngoại 
lệ về dân số, cũng như nhu cầu các hoạt động tôn giáo gia tăng, Đức Giám mục giáo phận 
hết sức quan tâm và muốn tìm kiếm cho cộng đoàn một chổ sinh hoạt khác rộng rải 
hơn,…Ngài cho phép cộng đoàn sử dụng phòng thể dục của trường Saint Mary làm nơi 
dâng lễ cho các ngày Chúa Nhật. Tình trạng nầy kéo dài hơn 2 năm. 
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Vào đầu năm 1984, Đức Giám Mục Paul O’Byrne cho biết cộng đoàn Công giáo Ý có 
chương trình xây Thánh đường mới, Ngài hứa sẽ can thiệp để họ ưu tiên nhường nhà thờ 
cũ của họ ở Inglewood cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Đến cuối mùa Xuân 1984, tin 
vui đã đến: cộng đoàn Ý quyết định bán nhà thờ cũ (của họ) cho cộng đoàn Việt Nam. 
Ngày 27/5/1985 Cha Giuse Nguyễn Công Lý sang Rôma xin Tòa Thánh đổi tước hiệu của 
nhà thờ từ Thánh Andrew Tông Đồ thành Chân Phước Vinh Sơn Liêm và Tòa Thánh đã 
chấp thuận thỉnh nguyện này, thể hiện qua văn kiện của Thánh Bộ Phụng Tự được ban 
hành ngày 07/6/1985.(Chân Phước Thánh Vinh Sơn Liêm được Đức Giáo Hoàng Phaolo II 
phong Thánh vào ngày 19/6/1988). 
Lễ khánh thành Thánh đường Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm đã được cử hành trọng thể 
vào ngày 28/7/1985 dưới sự chủ tọa của Đức Cha Paul O’Byrne. Đức Giám mục Jacques 
Huỳnh văn Của cũng có mặt trong dịp này để chung vui và cùng tạ ơn Thiên Chúa với 
cộng đoàn GXTVSL. Từ đây giáo dân Việt Nam tại Calgary đã có Thánh đường riêng đẻ 
sinh hoạt tôn giáo theo văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam,… 
Năm 1993-1994: Bàn thờ dâng lễ được đổi vị trí, được tân trang theo sắc thái dân tộc, sàn 
nhà thờ cũng được thay mới, bên ngoài: tháp chuông, mái nhà, hệ thống máng xối được 
thay thế, sơn sửa các cửa sổ và thay mới các cửa thoát hiểm,… 
Vào cuối năm 1997, Cha Giuse Nguyễn Công Lý nghĩ hưu sau 12 năm hướng dẩn đoàn 
chiên của Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. 
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi về thay thế, công trình phát triển Giáo xứ được ghi nhận 
dưới thời Cha Phi là mua lại ngôi nhà xứ kế bên nhà thờ từ Phụ Tỉnh Đa Minh Hải ngoại. 
Vào đầu tháng 7/1999 Cha Phao lô Trần Trung Dung được bổ nhiệm về trông coi giáo xứ 
thay Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi.  
Ngay khi vừa nhận trách nhiệm cha tân chánh xứ đã đề ra kế hoạch tân trang thánh đường, 
và đã cùng với HĐMV và giáo dân thực hiện. 

- Chuyển nhà tạm Mình Thánh Chúa vào chính giữa sau bàn thờ, với mẫu hình 
kiến trúc dân tộc. 

- Sửa chửa lại tháp chuông, thay thế các cột gỗ và bọc kẽm toàn bộ phần trên 
của tháp, tăng thêm độ bền, trang trí đèn dây mỹ thuật,… 

- Phá bức tường ngăn phía dưới để giáo dân có thể thông công các nghi lễ trên 
bàn thờ một cách dể dàng và đầy đủ. 

- Đóng mới và mua thêm ghế để xử dụng trong nhà thờ. 
- Xây một nhà để xe và nhà kho trong vườn nhà xứ. 
- Xây dựng một đài Đức Mẹ Lavang phù hợp với khuôn viên nhỏ sau nhà xứ. 

Giáo dân và các ân nhân đã tích cực đóng góp công, của,…đã giúp cho các dự án trên đây 
được thực hiện nhanh chóng. 
Mẹ La Vang, hơn 200 năm qua, trải qua bao gian nan thử thách Mẹ hằng che chở hộ phù 
cho đoàn con cái Mẹ, khẩn cầu Mẹ luôn gia tăng đức Tin, đức Cậy và đức Mến, để trong 
mọi biến cố chúng con luôn sắt son tin thờ Chúa và yêu mến Mẹ muôn đời. 
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Vào năm 2009 Cha Giuse Vũ Quang Cảnh được Bề Trên bổ nhiệm về làm Chánh xứ Giáo 
xứ Vinh Sơn Liêm Calgary, Cha Đa Minh Phạm văn Bảo làm Phó xứ, sau năm đầu “làm 
quen” với công việc giáo xứ. Dựa theo nhu cầu cần thiết của giáo xứ và ý muốn của đa số 
giáo dân, nhận thấy: ngôi nhà thờ Việt Nam tại Inglewood đến lúc cần thay đổi, vì không 
còn thích hợp sau 24 năm sinh hoạt tại đây. Vì thế 2 Cha cùng với HĐMV đương nhiệm 
lên kế hoạch thăm dò cho một cơ sở khác,.. Dự định tìm kiếm hay xây dựng một cơ sở 
thờ phượng mới, thay thế cho ngôi nhà thờ ở Inglewood, đã có từ thời Cha xứ Phao lô 
Trần Trung Dung. Cụ thể là khoảng năm 2006 giáo dân cũng đã đóng góp tài chánh cho 
dự định nầy. Một lần nữa giáo dân Calgary, cùng với sự phụ giúp của các thân hữu và ân 
nhân, lại mở lòng ra đóng góp cho việc xây dựng ngôi nhà thờ mới tại Forest Lawn. Lần 
đóng góp nầy gấp nhiều lần so với lần đóng góp trước đây, không chỉ bạc trăm, nhưng 
đến cả bạc ngàn, chục ngàn, để có thể hoàn tất ngôi nhà thờ mới tốn phí hơn chục triệu,.. 
Sự đóng góp của giáo dân Calgary không chỉ làm cho Đức Giám Mục và giáo phận Calgary 
thán phục, nhưng hầu hết những ai nghe đến chuyện giáo xứ Calgary xây nhà thờ mới đều 
đánh giá cao tinh thần liên kết và rộng rãi của giáo dân Calgary.  
Qua quá trình hơn 4 năm thảo luận, lên kế hoạch và xây dựng từ lúc khởi sự cho đến lúc 
hoàn thành, Nghĩ lại, nhận thấy đúng thật là Thánh ý Chúa an bài. Có rất nhiều trở ngại 
và khó khăn, đôi lúc tưởng chừng không vượt qua được, nhưng những lúc bóng tối dày 
đặc, lại có người chỉ đường hay nắm tay dắt ra chỗ sáng,.. Xây nhà thờ là một kinh nghiệm 
hoàn toàn mới mẻ đối với hai Cha và Giáo dân, không ai biết rỏ từ đầu đến cuối phải làm 
như thế nào ? vì cả đời người mấy ai có dịp xây nhà thờ ?? Và ngôi Thánh Đường cũng 
được hoàn tất, sự thành công xây dựng một nhà thờ là một tổng hợp tài tình, khéo léo mà 
Chúa Thánh Thần đã tác động lên các Cha, BXD, các ân nhân và giáo dân thời bấy giờ.    
 
Những ngày tháng đáng ghi nhớ cho công trình xây dựng Thánh Đường: 
 
Ngày 21/10 / 2011 Mua được miếng đất 2.3 mẩu tây ở góc đường 48 street-23 ave.SE 
Ngày 15/ 6 / 2013 Lễ đặt viên đá đầu tiên. 
Ngày 30/11/ 2014 Nghi thức đóng cửa nhà thờ Inglewood. 
Ngày 08/12/ 2014 Tạm dung nơi trường học Holy Redeemer. 
Ngày 29/ 4 / 2015 Nhận chìa khóa nhà thờ. 
Ngày 11/ 7 / 2015 Lễ Cung Hiến Thánh Đường. 
 
Ngày 01/8/2017 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng được thuyên chuyển về làm 
chánh xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary, Cha Giuse Phạm Công Liêm làm phó xứ.Với tinh 
thần phục vụ năng động, cùng với kinh nghiệm tích góp trước đây, hai Cha đã mang đến 
cho Giáo xứ một làn gió mới với phương châm:”Giáo xứ là của giáo dân, Linh mục là 
người quản lý”. Phương châm này giúp cho giáo dân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và 
cùng nhau cộng tác trong việc xây dựng giáo xứ. 
Những dấu ấn sâu đậm mà quý Cha đã thực hiện: 
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- Về đời sống tinh thần: 
Tăng cường thêm các Thánh lễ ngày thường và cuối tuần. 
Mở Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 15/8/2018 sau đó mổi năm một lần. 
Mở các giờ chầu Thánh Thể đầu các thánh lễ thứ bảy Chúa Nhật đầu tháng. 
Thành lập lại đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. 
Thành lập đội kèn đồng. 
Thành lập Hiệp Sĩ đoàn Knights of Columbus. 
Làm sống lại sinh hoạt các đoàn thể công giáo tiến hành trong giáo xứ. 
- Về cơ sở vật chất: 
Khởi công xây dựng và hoàn tất Linh Đài Đức Mẹ La Vang 25/3/2020. 

 
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi và quy tụ chúng con thành một giáo xứ với bề dày lịch sử tuy 
chưa nhiều nhưng cũng để lại cho chúng con một gia sản đức tin cao quý với những truyền 
thống tốt đẹp, được kết dệt từ bao công đức của các đấng bậc và các vị tiền bối của chúng 
con. 

Nhìn lại thời gian 40 năm về trước, để cảm nghiệm chặng đường mà Thiên Chúa đã 
đồng hành với giáo xứ qua từng giai đoạn thăng trầm. Hành trình 40 năm giúp giáo xứ 
chúng ta nhận ra rằng: Thiên Chúa là chủ  lịch sử. Ngài luôn yêu thương quan phòng và 
che chở giáo xứ chúng ta dưới cánh tay của Ngài. Ngài đã gửi các vị mục tử, để hạt 
giống đức tin được nảy mầm và phát triển trên vùng đất Calgary này. 40 năm là thời 
điểm giúp chúng ta nhìn lại quá khứ để lắng nghe bài học của lịch sử; nhìn vào hiện tại 
để nhận ra những thách đố, những thuận lợi cũng như những khó khăn, để chung tay xây 
dựng giáo xứ ngày một thăng tiến trong hành trình đức tin, trong việc sống và truyền rao 
Tin Mừng giữa lòng đất nước Canada này. Một lần nữa, chúng ta xin tri ân tình Chúa, 
cảm tạ các bậc tiền bối, các ân nhân và thân hữu xa gần. 

Trong suốt 40 năm qua, trong sự quan phòng của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của các 
Linh mục, Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary cũng có được những hoa quả trong ơn 
gọi dâng hiến, đó là: 

 Cha Phêrô Phạm Hương (1985), thuộc dòng Đa Minh Việt Nam Hải ngoại. 
 Cha Phêrô Trần Công Hùng (1996), thuộc dòng Đa Minh Việt Nam Hải ngoại. 
 Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng (2000), thuộc dòng Đa Minh Việt Nam 

Hải ngoại. 
 Cha Agnes Trần Thu (1986), thuộc Giáo Phận Calgary. 
 Cha Đa Minh Nguyễn Việt Hùng (1986), thuộc Giáo Phận Calgary. 
 Cha Giuse Vũ Long (1992), thuộc Giáo Phận Calgary. 
 Cha Vinh Sơn Hà Nhật Tuấn (19..), thuộc Giáo Phận Calgary. 
 Cha Philiphe Lê văn Tình (19..), thuộc Giáo Phận Calgary. 
 Cha Stephano Nguyễn Troy (2019), thuộc Giáo Phận Calgary. 
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 Soeur Maria Teresa Đặng Thị Tuyết (1987), thuộc Tu Hội (kín) Dòng Chúa Cứu 
Thế, Tỉnh Montreal. 

 Soeur Maria Nguyễn thị Bích (1999), thuộc Dòng Tôn Thờ Máu Thánh Chúa 
Giêsu, Hamilton, Ontario.  

 Soeur Catherine Teresa Bùi Ngọc Duyên Anh (2017), thuộc Dòng Đa Minh 
Houston Texas. 

 Thầy Anthony Bùi Thiên Ân, Thuộc Dòng Đa Minh Canada. 

“Hồng ân nối tiếp hồng ân” toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Calgary 
xin dâng lên Thiên Chúa lòng cảm tạ tri ân, cùng tạ ơn Thánh quan thầy Vinh Sơn Liêm, 
đã đồng hành với Giáo xứ trong suốt hành trình 40 năm qua. 

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN, chúng con xin cất cao lời tạ ơn tình thương Thiên Chúa đến 
muôn muôn đời. 

(tóm lược theo nguồn tư liệu từ các đặc san trước đây của Giáo xứ VSL) 

Phao lô Nguyễn Ngọc Ánh                                                                                           
Cựu Chủ Tịch HĐMV.  
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LỊCH SỬ GIÁO XỨ 

THÁNH VINH SƠN LIÊM 
CALGARY – ALBERTA – CANADA 

 
 
   Bài viết dưới đây dùng những tài liệu của giáo xứ như: Đặc San Khánh Thành Thánh 
Đường Vinh Sơn Liêm (1985), Đặc San Vinh Sơn Liêm kỷ niệm 10 năm (1995), Đặc San 
Vinh Sơn Liêm kỷ niệm 15 năm (2000), Đặc San Kỷ Niệm 25 năm thành lập giáo xứ St.Vinh 
Sơn Liêm (2010), Kỷ Yếu nhân ngày Cung Hiến Thánh Đường July 11, 2015,  slideshow kỷ 
niệm 35 năm (2020), Đặc San Kỷ Niệm Dịp Khánh Thành Đài Đức Mẹ La Vang 9-10-2021, 
cộng thêm với những tài liệu, bài viết riêng thâu thập lại, hay những ký ức qua những hoạt 
động trong thời gian sinh hoạt với giáo xứ từ năm 1987 cho tới nay. 40 năm là một quãng 
thời gian dài, gần nửa thế kỷ, với bao biến cố và bao chi tiết không thể kể ra hết trong 
khuôn khổ của một bài viết. Chắc chắn sẽ có nhiều sơ sót! Trong quá trình thành lập cộng 
đoàn, xây dựng và phát triển giáo xứ, biết bao bàn tay hoặc âm thầm hoặc được biết tới 
đã đóng góp cho giáo xứ. Vì vậy cũng không thể đề cập hay nêu ra hết những tên tuổi 
này. Xin luợng thứ và xin Chúa thưởng công bội hậu cho quý ông bà anh chị em! 
 
   HÌNH THÀNH CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO TẠI CALGARY 
 
      Sau biến cố 1975, người Việt tỵ nạn đã đến định cư tại nhiều quốc gia trên thế giới. 
Canada cũng mở rộng vòng tay đón nhận ngưòi Việt.  Một số đã đặt chân đến và định cư 
tại Calgary, một thành phố ít người biết tới, nằm ở phía Nam của tỉnh Alberta. Lúc ấy, gia 
đình giáo sư Ninh văn Tú, theo lời ông, là một gia đình Việt Nam duy nhất hiện diện tại 
Calgary trước năm 1975. Trong số những người Việt đến định cư tại Calgary, có một số là 
người Công giáo và có nhu cầu về một chỗ để đọc kinh xem lễ bằng tiếng mẹ đẻ. Thời 
gian đó, cha Stephen Molnar, cha xứ nhà thờ St. Elizabeth of Hungary Church (toạ lạc tại 
819 - 13 Ave SW) cũng đảm trách công việc lo cho dân tị nạn và di trú của địa phận. Cha 
cùng với giáo sư Tú bàn bạc và sắp xếp lúc ban đầu để có chỗ tạm thời cho người Việt 
Công giáo tụ họp đọc kinh và xem lễ. Cha Molnar dâng lễ riêng mỗi Chúa nhật cho những 
gia đình Công giáo tại nhà thờ St. Elizabeth, đôi lúc phải di chuyển đến nhà thờ St. Anne 
(toạ lạc tại 910 -21 AVE SE).  Có chỗ tạm thời, nhưng  vẫn chưa có linh mục Việt Nam. 
Theo ngày tháng, người Công giáo Việt Nam đến định cư tại Calgary mỗi ngày mỗi đông 
thêm. Qua sự quen biết của bà Nguyễn thị Nhường, cha Molnar tìm được Soeur Sophie 
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Lê Thùy Liên từ Ohio, Hoa Kỳ. Vào tháng 8/ 1977, soeur sang hẳn Calgary để giúp cha.  
Sau đó soeur môi giới để cha liên lạc với linh mục Dominic Phạm văn Bảo, lúc đó đang ở  
Phi luật Tân. Cha Bảo đồng ý qua Calgary để giúp giáo dân Việt Nam.  Soeur Sophie Lê 
thuỳ Liên sau đó vào nhà dòng ở Edmonton.  
    Trước khi cha Bảo đến Calgary,  vào tháng 6/1978, cha Molar đại diện Toà Giám Mục 
mời cha Trần tử Nhãn thuộc dòng Chúa Cứu Thế ở Montréal qua Calgary ít bữa để dâng 
lễ, giải tội tại nhà thờ St. Elizabeth và đến thăm những gia đình có chuyện cần giúp.  
Thời gian từ sau 30/04/1975 cho đến tháng 11/1978 khi linh mục Dominic Phạm văn Bảo 
đến Calgary để hướng dẫn và trông coi cộng đoàn Việt Nam, tạm gọi là thời kỳ phôi thai 
của giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm.  Qua giáo sư Ninh văn Tú, chúng ta biết rằng cha 
Stephen Molnar đã hết lòng với cộng đồng Công giáo Việt Nam. Vì cũng là người tị nạn, 
ngài thông cảm sâu sắc với những ngưòi tị nạn Việt Nam và tìm mọi cách để giúp cộng 
đồng Công giáo Việt Nam tại Calgary trong những bước chập chững ban đầu. 
Linh mục Dominic Phạm văn Bảo đến Calgary vào ngày 14/11//1978 và ở tại giáo xứ St. 
Elizabeth gần một năm. Vào ngày 1/8/1979, cha được bổ nhiệm làm phó xứ giáo xứ Holy 
Spirit (10827 - 24 St SW). Từ đó giáo dân VN, được khoảng 200 người,  lại theo cha đến 
nhà thờ Holy Spirit.  Cha Bảo, giáo dân sau này hay gọi cha giáo Bảo được coi như “khai 
quốc công thần” đối với giáo xứ Việt Nam tại Calgary.  
     Cũng vào khoảng thời gian đó, ngày 2/9/1979, Đức Giám Mục điạ phận Calgary là Đức 
cha Paul O’Byrne  chấp thuận ý nguyện của anh em Đa minh hải ngoại, qua thỉnh nguyện 
thư của cha Bảo, xin mở phụ tỉnh Đa minh Việt Nam tại Calgary. Ý định mở phụ tỉnh Việt 
Nam hải ngoại đã bắt đầu từ  năm 1976, khi cha Giuse Nguyễn công Lý, lúc ấy đang là 
phụ tá Bề trên Cả dòng Đa minh trên khắp thế giới, xin với Bề Trên Cả và được Ngài đồng 
ý trên nguyên tắc. Các linh mục tu sĩ Đa minh Vìệt Nam lần lượt đến Calgary. Vào ngày 
1/2/1981, cha Bảo được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ St. Anne và tất cả những công 
việc mục vụ của cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Calgary được chuyển giao cho các 
cha Đa minh. Như có ý Chúa an bài, từ Roma, cha Giuse Nguyễn công Lý cũng đến 
Calgary cùng ngày 1/2/1981, cư ngụ tại giáo xứ St. Anne và được giao cho trách nhiệm 
trông coi tất cả các công việc của cộng đồng Công giáo tại Calgary.  
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    Lúc đầu, cha Giuse Nguyễn công Lý được ĐGM chấp thuận cho dùng trung tâm mục 
vụ địa phận (120 – 17 AVE SW) cho các công việc mục vụ của cộng đồng Công giáo VN 
tại Calgary.  Nhưng vì nhân sự thuộc cộng đồng Công giáo tăng nhanh, từ 200 lên đến 400, 
cha Lý lại xin điạ phận cho dùng nhà thể thao (gym) của trường St. Mary  gần đó (111 – 
18 Ave SW). Từ 1982 đến 1985, mọi sinh hoạt mục vụ của cộng đồng diễn ra tại đó vào 
mỗi Chúa nhật từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Cứ 9 giờ sáng là bà con đến dọn dẹp dựng 
bàn thờ, kê bàn ghế … Sau thánh lễ, lại phải dọn dẹp trở lại như cũ cho các hoạt động thể 
thao. Vào những dịp lễ lớn như Giáng Sinh, Tết, Phục Sinh, mọi ngưòi thật vất vả vì cũng 
chỉ có bằng đó tiếng đồng hồ, nhưng các nghi lễ và các sinh hoạt tăng hơn lên nhiều.  
 
MUA NHÀ THỜ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ CỦA NGUỜI Ý   
 
    Với số người Việt đến Calgary càng lúc càng đông, mong muốn về một ngôi nhà thờ 
riêng cho cộng đoàn Việt Nam bắt đầu thành hình. Ai cũng mong muốn, nhưng với hoàn 
cảnh chân ướt chân ráo và cùng với lúc nền kinh tế Calgary xuống dốc, tiền đâu mà mua 
nhà thờ! Nhưng Chúa xót thương đàn con Việt lưu lạc không có chỗ thờ phượng nên đã 
ban ơn lành đặc biệt. Cha Lý lúc ấy đuợc Đức cha O’Byrne tín nhiệm và giao cho coi sóc 
các nhóm cầu nguyện (prayer groups) của địa phận. Một buổi sáng, Đức cha gọi cha Lý 
vào và nói : “Người Ý muốn bán nhà thờ tại 8 Avenue S.E, (1405- 8 AVE S.E Calgary) để 
xây nhà thờ mới vùng ngoại ô, cha có muốn mua không? Tôi sẽ dành ưu tiên cho cha. 
Cha không mua thì người Tàu hay người Đại hàn sẽ mua ngay. Nhưng ưu tiên cho cha”.  
Thay mặt cộng đoàn, cha Lý cam kết mua ngay, không do dự. Nhưng điều kiện mua là 
phải trả $200,000 tiền mặt. Cam kết rồi mới nghĩ “tiền đâu mà có!” Cha Lý xoay sở, bàn 
bạc và được các cha dòng đồng ý bán ngôi nhà hiện có tại số 476 Canterbury S.W. , Calgary 
với giá $80,000, chung vào mua nhà xứ bên cạnh nhà thờ để làm trụ sở cho phụ tỉnh. Đức 
cha hứa là sẽ cho vay $60,000 từ quỹ điạ phận với lãi xuất 6% nếu cộng đoàn có được 
$60,000.00. Vào một Chúa nhật muà xuân năm 1984, cha Lý mời tất cả đồng bào tới dự lễ 
tại nhà thờ mới “chưa mua”. Lễ xong, mọi người nô nức phấn khởi đòi mua nhà thờ cho 
bằng được. Các ông Hồ văn Hoàng, Võ văn Thượng, Nguyễn ngọc Bích là những người 
đại diện cho cộng đoàn, nhận trách nhiệm và hứa với cha cố Lý là “chúng con sẽ làm 
được!”.  Khi cuộc vận động được đưa ra, mọi người hăng say đóng góp. Chỉ trong vòng 4 
tháng, số tiền bà con vừa đóng góp vừa cho mượn không lấy lời lên đến $70,000. Trong 
hoàn cảnh và thời giá lúc ấy, thì chương trình gây quỹ mua nhà thờ này được coi là thành 
công vượt bực! 
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KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ CÁC SINH HOẠT TIẾP NỐI  
 
Vì lý do thời tiết, việc xây nhà thờ của người Ý bị trì hoãn, nên hai muà Giáng sinh 1984 
và Phục Sinh 1985, cộng đoàn Việt Nam vẫn phải dùng gym của trường St. Mary cho các 
thánh lễ và các nghi thức phụng vụ. Vào ngày 5/5/1985, cộng đoàn Công giáo Việt Nam 
chính thức lấy nhà thờ. Và ngày khánh thành thánh đường, giáo xứ và trụ sở dòng Đa 
minh, được định vào ngày 28/07/1985.  Trong gần 3 tháng, cha Lý, HĐMV và toàn thể 
giáo dân ráo riết chuẩn bị. Cha Lý sang Rôma xin và được Toà Thánh chấp thuận cho đổi 
tước hiệu của nhà thờ từ thánh “Anrê Tông Đồ” sang thánh “Vinh Sơn Liêm”.  Tại sao 
giáo xứ lại lấy tên “Vinh Sơn Liêm”?  Lúc ấy tin từ Roma tung ra cho biết các vị tử đạo 
Việt Nam sẽ được phong thánh. Trong số các vị này có thánh Vinh Sơn Liêm là một linh 
mục dòng Đa Minh Việt Nam, và là một linh mục Việt Nam đầu tiên chết vì đạo. Thêm 
vào đó, Đức cha địa phận Calgary Paul O’Byrne đã trao phó vĩnh viễn giáo xứ Việt Nam 
cho các cha Đa minh coi sóc, nên chọn thánh Vinh Sơn Liêm làm quan thầy của giáo xứ 
là điều hợp tình, hợp lý. Cha Lý cũng đã yêu cầu một người bạn thân thiết là nhà văn cũng 
là hoạ sĩ, ông Phạm Thăng, vẽ giùm một bức tranh các Thánh Tử Đạo Việt Nam khổ lớn 



31 

 

để làm phông đằng sau cho bàn thờ. Hoạ sĩ Phạm Thăng là người ngoại đạo, nhưng đã để 
hết tâm ý hoàn thành bức tranh kịp với ngày khánh thành. Bức tranh vẽ thánh Vinh Sơn 
Liêm quỳ ở giữa các Thánh Tử Đạo gồm mọi thành phần và giai cấp của xã hội Việt Nam. 
Các vị chắp tay hay cầm nhành thiên tuế, mặt tràn niềm vui hướng về Thiên Chúa trên 
trời cao. Bức tranh này đi theo với giáo xứ qua nhà thờ mới và hiện được treo trên cao, 
đối diện bàn thờ.  
Ngày 28/7/1985 giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm được khánh thành tưng bừng trong niềm 
hoan hỷ cuả toàn thể giáo dân. Ngoài Đức Cha điạ phận Paul O’ Byrne, còn có Đức cha 
Jacques Huỳnh văn Của, cha xứ và cũng là bề trên phụ tỉnh Đa minh hải ngoại, Giuse 
Nguyễn công Lý và chừng 30 linh mục long trọng cùng cử hành các nghi lễ trước sự chứng 
kiến cuả toàn thể quan khách và giáo dân.  
Các sắc lệnh của Toà Thánh về tước hiệu nhà thờ, tước hiệu giáo xứ, phép lành của Đức 
Thánh Cha ban được công bố. Đức cha địa phận bắt đầu gọi giáo xứ Việt Nam là giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm.  
Cũng cùng ngày, thầy Phêrô Phạm văn Hương được đón nhận thiên chức linh mục và thầy 
Đa minh Nguyễn khoát Đạt, O.P kỷ niệm 50 năm “kim khánh khấn dòng”.) 
Có nhà thờ và chính thức thành lập giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, cha Giuse Nguyễn 
công Lý bắt tay vào việc thành lập và củng cố các hội đoàn trong giáo xứ.  
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- Ca đoàn Trầm Hương: là hội đoàn được thành lập sớm nhất, vì có thánh lễ là có ca 

đoàn. Lúc đầu chỉ là một số anh chị em gom lại để hát lễ. Theo ngày tháng, số ca 
viên càng lúc càng tăng. Vào năm 1982, ca đoàn được thành lập và cha cố Lý, cha 
xứ lúc bấy giờ, chính thức đặt tên “Trầm Hương” cho ca đoàn.  Ca đoàn nhận 
thánh Têrêsa Hài Đồng làm quan thầy. 

-  Hội các bà mẹ Công giáo: Tương tự, hễ có cộng đoàn là có sự quán xuyến của các 
bà mẹ. Ngày 29-1-1982, cha cố Lý khuyến khích các bà mẹ lập hội để thắt chặt tình 
tương thân tương ái và giúp nhau sống đạo. Ngày 31-1-1982, ông chủ tịch HĐMV 
là ông Phan Thu và tám bà mẹ đã gặp nhau thảo luận và đặt nền móng cho hội các 
bà mẹ Công giáo tại Calgary. Hội trưởng đầu tiên là bà cụ Maria Võ thị Lễ (đã qua 
đời). 
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- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: Lúc đầu một số anh chị cố gắng tập họp các em lại 

để xem lễ cho sốt sắng và nghiêm trang. Có bà Tiến (đã qua đời) và ông bà Tri & 



34 

 

Hồng lúc đầu chỉ thổi còi để tập hợp các em. Dần dần đoàn thể thành đội ngũ và 
sinh hoạt đều đặn. Vào muà hè 1982, cha cố Lý chính thức thành lâp đoàn TNTT. 
Sau này có soeur Marie Nguyễn đến giúp. Ông bà Tri Hồng là thân sinh phụ mẫu 
của cha Troy (Trọng) Nguyễn.  Cha Troy hiện đang phục vụ tại điạ phận Calgary.  

- Ban Giáo Lý cũng được thành lập khoảng năm 1989, và sau này sinh họat mạnh mẽ 
hơn khi có soeur Marie Nguyễn đến giúp trong 3 năm (1997-1999). 

- Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Có giáo xứ, sau khi đã xin và được ĐGM điạ phận 
cho phép, năm 1985 cha Lý đã mời một số ông giúp cha trong việc trao Mình Thánh 
Chúa trong các ngày lễ Chúa nhật. Khởi đi chỉ có vài ông, nhưng sau này con số 
tăng lên.  BTTVTT còn đem Mình Thánh Chúa đến các tư gia hoặc đến các nhà 
dưỡng lão. 

- Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Cha cố Lý là người sùng kính Thánh Tâm Chúa nên 
vào Chúa nhật đầu tháng 4/1985 đã uỷ thác cho ông Nguyễn châu Phan (đã qua 
đời) thành lập đoàn. Ông đã mời gọi một số gia trưởng gia nhập đoàn để quảng bá 
lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa ngay trong gia đình mình và trong các gia đình 
trong giáo xứ. Sau một năm chuẩn bị, đoàn LMTT chính thức ra đời vào ngày Chúa 
nhật lễ Chúa Kytô Vua 23/11/1986. 

- Hội giúp lễ thánh Martinô: Vào năm 1986, một năm sau khi có nhà thờ, nhóm giúp 
lễ được thành lập gồm 7 em, hầu hết là học sinh trường trung học St. Mary. Giới 
trẻ mỗi lúc một đông, cha Lý đã quyết định thành lập Hội giúp lễ để có thêm sinh 
hoạt cho giới trẻ và để hun đúc ơn Thiên Triệu.  Các phụ huynh xin nhận thánh 
Martinô làm quan thầy để được thừa hưởng ơn thánh Martinô và để các em noi 
gương sáng về lòng từ bi của Ngài. 

- Legio Mariae được thành lập ngày 8/11/1987 và lấy danh hiệu là Praesidium Đức 
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cha xứ Giuse Nguyễn công Lý là linh giám và hội 
trưởng đầu tiên là ông Trần văn Truy.  

- Một trong những ưu tư hàng đầu của mọi cha xứ, trong đó có cha xứ Lý, là tạo 
điều kiện cho các thanh thiếu niên đến sinh hoạt, vừa lợi ích cho các em, đồng thời 
cũng để giúp giáo xứ trở nên sống động hơn. Cha xứ đã mời cha Giuse Đinh văn 
Nghị, O.P., lúc đó đang là giáo sư dạy toán tại trường trung học St. Mary ở Calgary, 
đến giúp. Cha Nghị là người năng nổ, có tài tổ chức và nhìn được tiềm năng cũng 
như cách phát triển tiềm năng của giới trẻ giáo xứ. Cha cũng là người có óc khôi 
hài và bình dị, dễ gần gũi với giới trẻ. Vào mùa chay cuối tháng 4 năm 1989, cha đã 
mời thêm cha Dominic Nguyễn văn Hùng, một linh mục triều tại Calgary cùng cộng 
tác để tổ chức 3 ngày tĩnh tâm cho giới trẻ. Các thanh thiếu niên đã đáp ứng nồng 
nhiệt. Nhóm Vượt Qua ra đời sau 3 ngày tĩnh tâm đó và dần trở thành nồng cốt 
cho những hoạt động của giáo xứ. Các thanh thiếu niên thuở ấy nay đã trở thành 
các phụ huynh, không những vẫn tham gia tích cực vào các sinh hoạt giáo xứ mà 
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còn đưa cả con cái đến cùng sinh hoạt. Nhóm Vượt Qua sau đó đã nhập vào với 
ca đoàn Trầm Hương để có thể phục vụ trong tinh thần hiệp nhất và có hiệu quả 
hơn.  

 
- Ca đoàn Vinh Sơn Liêm:  Để đáp ứng với nhu cầu của giáo dân ngày càng đông, 

cha xứ đã tăng thêm thánh lễ chiều thứ bảy.  Có thánh lễ là có ca đoàn.  Vào ngày 
14/10/1990 ca đoàn thứ hai của giáo xứ đã được thành lập. Ca đoàn nhận thánh 
Vinh Sơn Liêm, quan thầy của giáo xứ, làm quan thầy cho ca đoàn. Từ 7 ca viên, 2 
nữ và 5 nam, ca đoàn VSL càng ngày càng lớn mạnh cùng với sự phát triển của giáo 
xứ.  

- Tổ đọc kinh khu NE (Đông Bắc) Calgary: Cha Lý phát động phong trào đọc kinh 
Mân Côi trong các gia đinh vào tháng 10 /1990 (tháng Mân Côi). Cha chỉ thị cho 
các khu NE, SE, N.W và S.W gom các gia đình cùng khu lại để đọc kinh chung. Khu 
đọc kinh NE được thành lập ngay sau buổi đọc kinh đầu tiên vào ngày Chúa nhật 
7/4/1991. 

- Tổ đọc kinh Dover SE (Đông Nam) Calgary: Cũng theo tinh thần đọc kinh theo 
từng khu, tổ đọc kinh SE đã được thành lập vào năm 1991 với 4 gia đình lúc ban 
đầu. Đến cuối năm 1991, con số các gia đình tăng lên tới 30 gia đình và tổ đọc kinh 
lấy tên là Hội Gia Đình Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ. 
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- Hội Mân Côi:  Phong trào sùng kính kinh Mân Côi đã được phát động từ lúc thành 
lập giáo xứ nhưng Hội Mân Côi được chính thức thành lập qua thư cho phép của 
Đức Giám Mục Calgary đề ngày 28/9/1993 và dòng Đa Minh chấp nhận ngày 
29/9/1993.  Một năm sau, con số hội viên lên tới 195 người, nên vào ngày 30/10/1994 
hội đã công khai ra mắt giáo xứ. Hội trưởng đầu tiên là ông Giuse Vũ đức Đình (đã 
qua đời). 

- Huynh Đoàn Đa Minh Giuse Hoàng Lương Cảnh:  Được thành lập vào ngày 8/8/1995 
và là một tổ chức bao gồm một số anh chị em sống theo tinh thần và đoàn sủng 
của thánh Đa Minh, gắn bó với dòng Đa Minh bằng một cam kết đặc biệt, cùng 
phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Huynh trưởng đầu tiên là ông Giuse Vũ đức 
Đình (đã qua đời) 

-  

     Cùng với việc phát triển các hội đoàn, cha xứ Lý và các HĐMV còn chú trọng đến 
việc tu sửa thánh đường.  Nhà thờ được xây vào đầu thế kỷ 20 (1900) và qua năm tháng, 
từ bên trong đến bên ngoài đều có nhiều hư hao, cần sửa chữa và thay đổi. Năm 1993 & 
1994, cha và HĐMV lúc ấy - chủ tịch là ông Nguyễn văn Phong, và nhiều thiện nguyện 
viên dưới sự điều động của hai ông Nguyễn hữu Ngữ và Nguyễn văn Hinh (Hải),  đã hoàn 
thành những dự án như sau: 
     Giai đoạn 1 năm 1993: Bên trong thánh đường: Sơn lại toàn bộ - Dời cung thánh sang 
hưóng bắc – Nâng nền bàn thờ lên cao 60 cm - Thiết kế lại cung thánh, thêm hai bàn thờ 
cạnh - Làm cung toà Đức Mẹ và thánh Giuse - Làm bàn thờ chính, làm bệ và nhà tạm – 
Thay sàn cung thánh bằng gỗ và thảm Thay mới toàn bộ sàn nhà trong khu thánh đường 
- Đổi mới phông màn nền tượng.  Bên ngoài: Làm mới và mở rộng cửa sau – Thay cửa 
hông và các cửa sổ - Lợp mới toàn bộ mái nhà và thay hệ thống máng xối.  
   Giai đoạn 2 năm 1994 : Thay hệ thống đèn và thiết lập hệ thống âm thanh.  Basement: 
sửa trần nhà, sơn tường, làm mới sàn nhà, làm phòng vệ sinh.  …  
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NHIỆM KỲ CUẢ CHA XỨ GIUSE NGUYỄN NGỌC PHI 
Vào năm 1997, sau hơn 15 năm gắn bó với cộng đoàn Công giáo tại Calgary, cha cố Lý về 
nghỉ hưu. Cha xứ kế tiếp là cha Giuse Nguyễn ngọc Phi tiếp quản.  Trong nhiệm kỳ hai 
năm, cha và HĐMV - chủ tịch là ông Phạm hữu Giáo, ngoài việc củng cố các sinh hoạt 
của giáo xứ, đặc biệt là các chương trình dành cho giới trẻ, đã thương lượng để nhà dòng 
nhượng lại cơ sở bên cạnh để làm nhà xứ. Nhờ có nhà xứ, không gian sinh hoạt của nhà 
thờ được mở rộng, các cha có chỗ nghỉ ngơi riêng biệt.  
NHIỆM KỲ CỦA CHA XỨ PHAOLÔ TRẦN TRUNG DZUNG: 
Năm  1999, cha Phalô Trần trung Dzung được nhà dòng cử về làm cha xứ.  Trong nhiệm 
kỳ của cha (1999-2009), cha đã có các cha phó Giuse Đặng quốc An (2000-2003), Phêrô 
Trần công Hùng (2003-2007), Gioan Baotixita Nguyễn Nghiêu  (2007-2008), Đaminh Đinh 
minh Tiên (2008-2009) phụ giúp. Cùng với các cha phó và các HĐMV, và với số giáo dân 
tiếp tục tăng, cha đã tiếp tục mở rộng các sinh hoạt giáo xứ. Một số nhóm và hội đoàn đã 
được thành lập trong thời gian này:  

- Tổ đọc kinh khu NW  (Tây Bắc) Calgary: Thành lập vào cuối năm 1999. Các thành 
viên trong tổ đọc kinh này hay đưa các con em đến tham gia các buổi đọc kinh 
chung cuối tuần, tạo ra sự liên kết giữa các gia đình và phần nào giúp các em trong 
sống đạo. 

- Ca đoàn Niềm Tin:  Vì giáo dân đến nhà thờ đông thêm, cha xứ xếp thêm một lễ 
Chúa nhật vào lúc 9 giờ sáng. Có thánh lễ là có ca đoàn. Theo lời mời gọi của bà 
Bích Ngọc, một số anh chị em đã quy tụ lại để cùng hát thánh ca. Và vào cuối năm 
2001, ca đoàn Niềm Tin được thành lập. Ca đoàn đã chọn Chúa Kytô Vua làm bổn 
mạng. 

- Phong trào Cursillo:  Cuối tuần từ ngày 11-14/7/2002, cha xứ đã xin phép điạ phận 
mở khoá 6 tại Calgary. Các cursillita từ nhiều nơi về giúp.  Sau cuối tuần này, phong 
trào Cursillo tại giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm được thành hình. 

- Nhóm Tông Đồ Trẻ: Khởi đi từ một nhóm thanh thiếu nữ từ 14 đến 18 tuổi dâng 
của lễ, xin tiền trong các thánh lễ Chuá nhật lúc 11 giờ sáng,  nhóm Tông đồ trẻ 
cuả giáo xứ đã được cha xứ chính thức thành lập và cho ra mắt dịp lễ kính hai thánh 
Phêrô và Phaolô Tông đồ vào năm 2003. 

- Vào cuối tuần thứ hai của tháng 9 năm 2004 (10,11 & 12/9/2004), các ca đoàn cuả 
các giáo xứ và cộng đoàn Việt Nam thuộc miền Tây Canada đã tụ họp về giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm để gặp gỡ, sinh hoạt, hát thánh ca, và trao đổi những kinh 
nghiệm về ca đoàn. Hội Ngộ Thánh Ca I đã ra đời tại Calgary quy tụ hầu hết các 
ca đoàn miền Tây Canada. Ngoài 3 ca đoàn cuả giáo xứ (Trầm Hương, Vinh Sơn 
Liêm, Niềm Tin), có các ca đoàn Têrêsa (Vancouver), Hưong Quê và Thánh Linh 
(Edmonton), Thiên Ân (Regina), Cecilia (Winnipeg). Sau HNTC này, Liên Ca Đoàn 
đưọc thành lập và ban chấp hành đầu tiên đã dược bầu ra gồm có các anh Nguyễn 
duy Sinh, Dương thế Phong và Cao đình Trực. Các HNTC sau đó vẫn tiếp tục diễn 
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ra hai năm một lần, luân chuyển từ thành phố này qua thành phố khác. Năm 2016,  
HNTC VI được tổ chức tại Calgary, trong khuôn viên khu nhà thờ mới. Và năm 
2024, một lần nữa Calgary lại đăng cai tổ chức HNTC IX, dưới hình thức trại hè tại 
Deer Valley Meadows Campground cuối tuần 26-29/7.  

- Năm 2005, Knight of Columbus (Hiệp Sĩ Đoàn) của giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 
được thành lập và sinh hoạt trong một thời gian.  

 
Trải qua thời gian, một số giáo dân đã ra đi trước. Điều này nảy sinh nhu cầu cần có 
một chỗ dành cho những người đã nằm xuống. Sống chết đều quây quần bên nhau. 
Một lý do thực tiễn khi lập ra một khu trong nghĩa trang dành cho người Công giáo 
Việt Nam là có chỗ, giáo dân sẽ tề tựu đọc kinh & thăm viếng cầu nguyện,  không chỉ 
lúc nằm xuống mà còn trong những dịp như lễ các linh hồn, hay các dịp cộng đoàn ra 
viếng nghĩa trang. Khi đã xuôi tay ra đi, chỉ mong có ngưòi cầu nguyện cho mình. Vào 
những dịp ra viếng nghĩa trang của cộng đoàn, ngưòi đi trước sẽ được hưởng những lời 
kinh nguyện của người còn sống. Phụ tỉnh Đa minh đã có một số lô đất dành cho các 
cha khi Chúa gọi về, được đặt trước từ thời cha Lý. Ý định lập nghĩa trang bắt đầu từ 
năm 1999,  và vào năm 2000, cha xứ Dzung lập ra chương trình mua đất tại nghĩa trang 
Mountain View nằm về phía Đông của Calgary. Giá cả lúc ấy chỉ có $860.00 một lô. 
Thêm thuế vào là $920.00. Mua được trả góp. Giáo dân đã hưởng ứng và mua đất cho 
hậu sự. Ít thì một lô, nhiều thì vài lô cho mình và cho gia đình. Ngày hôm nay, phần 
đất này đã được mở rộng thêm và được đặt tên là nghĩa trang Chúa Chiên Lành. Giá 
cả thì đã tăng lên gấp nhiều lần. Theo thời giá hiện tại (2025), một lô đất bán với giá 
$6,000.00!! 
Song song với việc mở rộng các sinh hoạt của giáo xứ và thành lập các hội đoàn, cha 
xứ và  các HĐMV – các ông chủ tịch là ông Phạm hữu Giáo và Nguyễn hữu Ngữ, tiếp 
tục sửa sang tu bổ nhà thờ như đại tu tháp chuông, thiết kế lại nhà Tạm, mở rộng bức 
ngăn giữa nhà thờ và hội trường để thêm chỗ cho giáo dân, làm lại phòng thánh, thay 
thảm, lót gạch, thay sàn, làm nhà xe, hàng rào,  
Người Công giáo Việt Nam rất tôn sùng Đức Mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, nhưng do tình 
tự dân tộc, người Việt Nam yêu mến hình tượng Đức Mẹ La Vang. Niềm khao khát 
của giáo dân có Đức Mẹ La Vang và chỗ để đến cầu nguyện, tâm sự với Mẹ đã được 
thoả. Vào ngày 25/12/2003 cả trăm người đứng chen chúc trong khuôn viên linh đài 
tham dự nghi thức thánh hiến tượng Đức Mẹ La Vang. Tượng Đức Mẹ La Vang được 
cha Dzung đặt đúc bằng đá cẩm thạch tại Việt Nam, nặng hơn 900 kg. Ủng hộ mua 
tượng của bà cụ Nguyễn thị minh Huyền (đã qua đời) và ông bà Vũ đình Khắc. Sau 
này thêm một số giáo dân đóng góp để hoàn thành khuôn viên đài Đức Mẹ La Vang.  
Một lo âu lớn của cha xứ là với số giáo dân lên đến hơn 500 gia đinh, nhà thờ càng lúc 
càng cũ kỹ, và không đủ chỗ để cho các sinh hoạt của giáo xứ và nhất là thiếu chỗ đậu 
xe. Cha xứ tìm những cách khác nhau để có thể giải quyết vấn đề này. Một trong 
những việc chuẩn bị là dành dụm một số tiền chờ cơ hội. Số tiền dành dụm này là một 
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phần căn bản, nhờ vào đó mà giáo xứ xây được nhà thờ hoàn toàn mới mà sẽ nói đến 
phần sau.  
 

 
Phiên Họp khoáng đại bàn về việc mua đất xây nhà thờ mới 
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Ban xây Dựng 
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Mô hình nhà thờ trên máy tính 
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NHIỆM KỲ CỦA CHA XỨ GIUSE VŨ QUANG CẢNH: 
Vào mùa hè năm 2009, cha Giuse Vũ quang Cảnh được nhà dòng cử về nhận trách 
nhiệm chính xứ giáo xứ.  Cha cố Dominic Phạm văn Bảo đáng lẽ có thể nghỉ hưu, 
nhưng sẵn lòng ở lại phụ giúp như một cha phó của giáo xứ.  Cũng như các cha tiền 
nhiệm, hai cha thấy được sự thử thách là làm sao có cơ sở rộng rãi cho giáo xứ mỗi 
ngày một đông đúc và phát triển mạnh mẽ.  Trong lá thư gởi giáo dân nhân dịp kỷ 
niệm 25 năm (1985-2010), cha xứ Giuse Vũ quang Cảnh có viết “Cha Phó và tôi về giáo 
xứ chưa tròn một năm, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy những thử thách: giáo xứ mỗi 
năm lại thêm đông, cơ sở phòng ốc thì chật hẹp cũ kỹ, chung quanh nhà thờ không đủ 
chỗ đậu xe; nhất là thử thách về việc “Giáo Dục Đức Tin” cho giới trẻ, đặc biệt là các 
trẻ em sinh ra taị Gia Nã Đại rành tiếng Anh hơn tiếng Việt, quen thuộc văn hoá và 
phong tục Gia Nã Đại hơn là văn hoá phong tục Việt Nam!  ……… Chúng tôi đã nghe 
rất nhiều ông bà anh chị em ao ước giáo xứ có một cơ sở mới.  ….” 
Mong ước về một ngôi nhà thờ mới đã đến lúc chín mùi! Như cha cố Lý đã nói, Chúa 
quan phòng và ban ơn đặc biệt cho đàn con Việt lưu vong có được ngôi nhà thờ hoàn 
toàn Việt Nam khi hãy còn chân ướt chân ráo. Và Chúa lại tiếp tục ban ơn để giáo xứ 
thánh Vinh Sơn Liêm hoàn thành ngôi nhà thờ mới vào năm 2015.  
Công trình xây dựng coi như được bắt đầu từ ngày 22/09/2011 trong một buổi gặp mặt 
giữa cha xứ Vũ quang Cảnh, chủ tịch HĐMV ông Phaolô Nguyễn ngọc Ánh, một vài 
thành viên trong HĐMV, và ông Phạm Thường một chuyên gia kế toán. Buổi gặp mặt 
bàn xem có khả thi để xây nhà thờ mới hay không. Thật ra, những suy nghĩ và bàn bạc 
về nhà thờ mới đã có từ trước đó, nhưng sau 2 năm tiếp quản giáo xứ, hai cha thấy đã 
đến lúc phải có những gì cụ thể hơn. Về phương diện tài chánh, giáo xứ có một số tiền 
từ thời cha tiền nhiệm Phaolô Trần Trung Dzung, khoảng $700,000.00, dành dụm cho 
mục đích này và thêm ngôi nhà thờ đang có, không còn nợ điạ phận, có thể sang 
nhượng lại với một số tiền ước tính có thể lên đến $2,000,000.00.  Ít ra thì giáo xứ cũng 
có chỗ dựa vào để nhìn xa hơn. Theo ước tính của ông Phạm Thường, thì giáo xứ có 
thể xây được nhà thờ mới. Ông nhận lời giúp làm cố vấn về tài chánh cho công trình. 
Thêm vào đó, có ông kiến trúc sư Đoàn hữu Khải, người đã từng giúp tu sửa, thay đổi 
thánh đường hiện có cho rộng rãi khang trang và mang màu sắc Việt Nam, hăng hái 
hứa sẽ giúp cho công trình xây dựng này. Tiếc thay, chỉ vài tháng sau, vào ngày 
24/10/2011, ông ra đi mang theo nguyện ước xây nhà thờ chưa thành.   
Công trình xây dựng kéo dài gần 4 năm với nhiều khó khăn, trăn trở, đôi lúc tưởng như 
không thể làm được.  Lấy ý kiến giáo dân, mua đất, xin phép Toà Giám Mục, xin giấy 
phép cuả thành phố, làm việc với công ty kiến trúc S2-Architect đưọc điạ phận chỉ 
định, trình bày và vận động để được sự đồng ý cuả khu vực Forest Lawn, đấu thầu để 
chọn công ty xây dựng, theo dõi công trình, hô hào giáo dân đóng góp, đi quyên tiền, 
tổ chức những buổi văn nghệ gây quỹ, bán nhà thờ hiện có, đóng cửa nhà thờ hiện có, 
mượn nhà trường Holy Redeemer làm chỗ tạm dung trong khi chờ nhà thờ mới v.v.., 
cha xứ và các cha phó (sau cha Dominic Phạm văn Bảo là các cha phó Giuse Trần vinh 
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Hà, Micae Nguyễn trí Phi) luôn hiện diện, lúc thì đi trước để cộng đoàn đi theo, lúc thì 
đứng sau để ủng hộ và nâng đỡ. Nhất là cha xứ Giuse Vũ quang Cảnh, luôn có mặt, 
đồng hành và ra những quyết định đúng lúc. Sau một thời gian, cha bị bệnh, chỉ còn 
được ăn rau quả và đồ nhạt, nhưng cha vẫn luôn hiện diện dù mệt mỏi, mang đến sự 
cảm phục từ Toà Giám mục Calgary. Bên cạnh cha có các anh em trong Ban Xây Dựng, 
sát cánh với cha, dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công trình. Quan trọng hơn 
là sự nhiệt thành của toàn thể giáo dân, nam phụ lão ấu, ai cũng cố gắng đóng góp hết 
sức cho nhà Chúa. Trong suốt 4 năm, như cha xứ thường xuyên nhắc nhở về sự liên 
kết, giáo xứ đã làm như vậy, hầu hết mọi người nhìn về mục đích chung, tạo nên một 
bầu không khí liên kết và nhiều hứng khởi. Bên ngoài giáo xứ, các mạnh thường quân, 
các cá nhân hảo tâm cũng đóng góp mạnh mẽ cho công trình vì họ quý mến cha xứ 
đồng thời coi đây cũng là một công trình chung của người Việt tại Calgary. Trên hết,  
giáo xứ được ơn Chúa ban dồi dào. Chúa Thánh Thần luôn soi sáng để mọi công việc, 
có lúc tưởng chừng bế tắc hay chìm vào bóng tối, được tiến triển nhanh chóng. Các 
cha, BXD hay mọi giáo dân, chẳng ai có kinh nghiệm hay hiểu rõ ràng tiến trình xây 
dựng nhà thờ như thế nào. Thế mà trong vòng 4 năm, một nhà thờ mới xây kiểu hiện 
đại, phảng phất ít nét văn hoá VN, với 600 chỗ ngồi bên trong, chưa kể hội trường, với 
bãi đậu xe rộng rãi, với các phòng ốc sinh  hoạt thoải mái đã thành hình. Câu thánh 
vịnh 127, 1 thật đúng với công trình xây dựng thánh đường “Ví như Chuá chẳng xây 
nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công!” 
Theo hợp đồng thì nhà thờ mới sẽ được giao vào lễ các Thánh 1/11/2014, nhưng như 
moị công trình, những trục trặc kỹ thuật đưa đến sự trễ nải. Giáng Sinh 2014 và Phục 
Sinh 2015, giáo xứ vẫn phải tạm xem lễ và sinh hoạt tại trường Holy Redeemer (708 47 
St SE), một trường học Công giáo bị đóng cửa vào năm 2012 do thiếu học sinh tại khu 
vực này. Đây cũng là một ơn đặc biệt, vì nhà thờ bán phải giao cho bên mua là All 
Nations Full Gospel Church vào ngày 12/1/2015. Đi đâu bây giờ! May mắn thay, ông 
Richard Mysliwy, một kỹ sư về hưu được TGM đề nghị làm việc chung với BXD để 
giúp giám sát công trình, đã tìm được và giới thiệu để giáo xứ ký hợp đồng với Calgary 
Roman Catholic Separate School Disctrict No. 1, thuê lại trường học Holy Redeemer 
làm chỗ tạm dung. Hợp đồng thuê có hiệu tực từ ngày 1/12/2014.   
Ngày 30/10/2014,  Đức Giám mục Frederick Henry đã đến chủ toạ thánh lễ đóng cửa 
thánh đường tại 1405 8 Ave SE.  Cùng đồng tế có cha bề trên phụ tỉnh Đa minh hải 
ngoại lúc ấy là cha Giuse Trần trung Liêm, hai cha chánh và phó xứ. Nhà thờ Inglewood 
dù cũ kỹ chật hẹp nhưng cũng đã là nhà của bao giáo dân trong suốt gần 20 năm, nơi 
đánh dấu những mốc quan trọng của đời người như rửa tội, thêm sức, cưới hỏi, kỷ 
niệm thành hôn, cũng như khi xuôi tay từ giã cõi đời. Ắt hẳn, ngày đóng cửa nhà thờ 
cũng để lại nhiều bâng khuâng, lưu luyến trong lòng giáo dân! Muà Giáng Sinh năm 
2014, cha con lục tục khiêng vác chuyển vận đồ đạc đến trường học, hơi giống hình 
ảnh gia đình Thánh gia đi lang thang giữa muà đông lạnh lẽo tìm chỗ tạm dung!   
Ngày 29/04/2015, sau nhiều tháng trì hoãn, công ty Lear Constructions cuối cùng đã 
giao chìa khoá nhà thờ cho cha xứ.  Hiện diện trong ngày bàn giao này có cha xứ Giuse 
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Vũ quang Cảnh, ông Richard Mysliwy đại diện TGM, ông Rob Layton đại diện cho 
công ty Lear Constructions, ông chủ tịch Phaolô Nguyễn ngọc Ánh, ông Phạm Thường 
và một số anh em khác trong BXD. Bắt đầu từ đây, nhà thờ là của địa phận và của giáo 
xứ. Ra vào không cần phải hỏi trước và không cần phải mặc áo và đội nón an toàn như 
trước đâỵ  
Nhận nhà thờ cha con lại tiếp tục hoàn thành những việc có thể làm để tiết kiệm tiền. 
Phải nhìn nhận rằng giáo dân hết lòng hết sức với ngôi nhà thờ phượng mới. Ai cũng 
cố gắng đóng góp theo khả năng. Trong suốt mấy tháng trời, nhà thờ lúc nào cũng 
đông người tình nguyện đến giúp, từ những công việc đòi hỏi chuyên môn, đến lau 
chùi dọn dẹp, nấu nướng. Sự phấn khởi và nhiệt thành đóng góp không khác gì lúc 
mua được nhà thờ Inglewood 30 năm trước đó.  
Ngày 11/07/2015, Đức cha Frederick Henry đến chủ tọa thánh lễ Cung Hiến Thánh 
Đường Thánh Vinh Sơn Liêm, nay toạ lạc tại 2412 48 St SE.  Cùng với Đức Cha,  hai 
cha chánh & phó xứ, các linh mục thuộc phụ tỉnh Đa minh, một số các linh mục khách, 
long trọng cử hành nghi lễ đánh dấu một bước tiến ngoạn mục thứ hai của cộng đoàn 
Công giáo Việt Nam tại Calgary. Sau nhiều  năm trăn trở của các cha, các HĐMV tiền 
nhiệm, cuối cùng giáo dân Công giáo Việt Nam tại Calgary hoàn thành được mong 
ước là có được một ngôi nhà chung mới, rộng rãi và khang trang cho việc thờ phượng 
Chúa, và cho những sinh hoạt hiện có, cũng như cho những phát triển trong tương lai.  
Song song với công trình xây dựng nhà thờ mới, bán nhà thờ cũ, đóng cửa nhà thờ cũ, 
chuyển tạm thời về trường Holy Redeemer, các thánh lễ và các sinh hoạt của giáo xứ 
vẫn tiếp tục không bị gián đoạn. Các hội đoàn được thành lập trong thời gian này gồm 
có: 
- Ban Chăm Sóc Nhà Chúa: Trước đây những công việc quyét dọn, lau chùi nhà thờ 

do một vài giáo dân âm thầm đến làm (anh chị Thông, vợ chồng bà Bích Ngọc). 
Khoảng hơn một tháng sau khi cha Cảnh nhận xứ, một hôm ông Nguyễn văn Huệ 
tình cờ thấy cha Cảnh loay hoay quyét nhà thờ một mình. Ông bèn kêu gọi một số 
anh chị em đến phụ giúp. Nhóm Chăm Sóc Nhà Chúa thành hình từ đó và nhóm 
chọn thánh Giuse, quan thầy của cha xứ, làm bổn mạng. Nhóm giờ đã có hơn 20 
ông bà anh chị em, được tổ chức chu đáo. Mỗi thứ bảy, từ 7 giờ sáng, nhóm đến 
nhà thờ dọn dẹp từ trên xuống dưới. Vào mỗi thứ bảy của tuần thứ ba, có thêm 
anh em Hiệp Sĩ Đoàn đến giúp. 

- Với sự giúp đỡ của praesidium (tiểu nhóm) Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội giáo xứ 
Vinh Sơn Liêm, praesidium “Đức Mẹ Đồng Trinh Trên Hết Các Kẻ Đồng Trinh” 
được thành lập vào ngày 18/02/2009.  

- Nhóm giới trẻ Gioan Phaolô II:  Muà chay 2013,  DYRT (Diocese Youth Retreat 
Team) và giáo xứ đã tổ chức một buổi tĩnh tâm tại giáo xứ cho các thanh thiếu niên 
trong giáo xứ vào ngày 23/03/2013.  Sau buổi tĩnh tâm, nhóm trẻ Gioan Phaolô II 
đã được thành lập.  
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Sau khi khánh thành nhà thờ mới, các sinh hoạt càng thêm sống động, đặc biệt là trong 
hội trường, được gọi là multi purpose room, vưà có thể ngồi xem lễ khi trong nhà thờ 
quá đông, vưà dùng như hội trường, và đa số là như một phòng thể thao. Các lớp thể 
thao như đá banh, bóng chuyền, vũ cầu, v.v… được lập ra. Chiều tối và các cuối tuần, 
các em đến để chơi các môn thể thao. Các lớp Giáo lý và thiếu nhi có đầy đủ phòng 
ốc sinh hoạt, không phải chen chúc, lấy màn che chia ra từng lớp như ở nhà thờ cũ.  
 
 
 
 

 
                                   Thánh lễ nhận xứ của cha Vượng. 
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                                         Ca đoàn La Vang được thành lập 
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Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 

 
NHIỆM KỲ CỦA CHA XỨ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG 
Nhà thờ mới hoàn thành được hai năm thì vào tháng 01/08/2017, hai cha Gioan Baotixita 
Nguyễn đức Vượng và Giuse Phạm công Liêm được phụ tỉnh Đa minh VN hải ngoại gởi 
đến lãnh trách nhiệm trông coi giáo xứ thay cho cha Giuse Vũ quang Cảnh tạm nghỉ 
dưỡng bệnh. 
Hai cha đến nhận giáo xứ với một ngôi nhà thờ mới rộng rãi và tiện nghi, nhưng đồng thời 
cũng thừa kế món nợ vay mượn của điạ phận cần phải trả. Bên cạnh đó, giáo xứ cần thêm 
nhiều nhu cầu mục vụ vì nhà thờ mới có thêm chỗ và phương tiên.  
Cha Gioan Baotixita Nguyễn đức Vượng là một cha xứ nhiều kinh nghiệm, và được giáo 
dân quý mến, đã trông coi giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington, Virgnia và 
giáo xứ La Vang tại Houston, Texas. Cha phó Giuse Phạm công Liêm trẻ, hăng hái và có 
thêm tài về in ấn, làm website. Ngoài những sinh hoạt gần gũi với giới trẻ, cha đã giúp giáo 
xứ có được trang mạng, bulletin, lịch hàng năm với nhiều hình ảnh và thông tin cập nhập 
và lôi cuốn.  
Nhận nhiệm sở xong, hai cha cùng với HĐMV mà chủ tịch là ông Giuse Đỗ minh Sơn, bắt 
tay vào việc ngay. Cha xứ hay nói “mình có điều này, điều kia mà không dùng thì uổng 
đi”. Vi sợ uổng nhà thờ mới không dùng hết, nên hai cha đã dùng nhiều cách để lôi kéo 
giáo dân. Kết quả thật khả quan. Trong hai năm từ 2017-2019, con số các gia đình ghi danh 
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đã tăng thêm 25%.  Vì thêm giáo dân, hai cha đã thêm các lễ ngày thường và cuối tuần. 
Thêm lễ là thêm ca đoàn. Từ 3 ca đoàn  (Trầm Hương, Vinh Sơn Liêm, Niềm Tin), giáo 
xứ có thêm: 

- Ca đoàn Đức Mẹ La Vang: được thành lập vào tháng 10/2017 để phục vụ các thánh 
lễ 6 giờ chiều thứ bảy. 

- Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: được thành lập vào  ngày 1/10/2022 để hát lễ cho 
các thánh lễ vào lúc 4.15 p.m mỗi chiều thứ bảy, phục vụ cho các em thiếu nhi và 
các thanh thiếu niên trong ban Giáo Lý.  

- Ca đoàn Huynh Đoàn Đa Minh: gồm nhiều ca viên lớn tuổi họp lại để cùng hát lễ 
khi cần, thuờng là trong các thánh lễ của ngày trong tuần.  

Trong một đoạn video ngắn nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ, cha Gioan 
Baotixita Nguyễn đức Vượng có nói, với cơ sở sẵn có,  trách nhiệm của hai cha là củng cố 
Đức Tin cho giáo dân, phát triển các hội đoàn, quy tụ thêm nhiều giáo dân và tạo sự hợp 
nhất yêu thương trong giáo xứ. Những điều cha đưa ra đều đã được thực hiện. Tính đến 
cuối năm 2024, số gia đình ghi danh hay đến sinh hoạt với cộng đoàn đã tăng vọt lên đến 
gần 1,000 gia đình. Các sinh hoạt đoàn thể sống động, đặc biệt là đoàn TNTT, được tái 
sinh vào ngày 12/1/2019. Các em có những sinh hoạt nhộn nhịp, đầy sức sống và lôi kéo 
càng lúc càng đông các em khác. Ước tính giáo xứ có khoảng hơn 200 em đang sinh hoạt 
trong đoàn. Đoàn TNTT tạo nề nếp mang các em đến gần bí tích Thánh Thể, và có những 
lớp tiếng Việt mỗi chiều thứ bảy. Bên cạnh TNTT, còn có Ban Giáo Lý đã được thành lập 
khoảng năm 1989 và tiếp tục sinh hoạt mạnh mẽ. Ban Giáo Lý chuẩn bị cho các em xưng 
tội rước lễ lần đầu và thêm sức. Hai đoàn thể trẻ trung này đóng góp nhiều cho giáo xứ 
trong các dịp lễ lớn.  
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Ngoài ra, để giúp các gia đình có sự yêu thương gắn bó, chương trình Thăng Tiến Hôn 
Nhân Gia Đình cũng đã được thành lập vào ngày 15/7/2018. 
Không thể không nhắc đến một dịp khá đặc biệt vào tháng 6 /2019. Ngày 28 tháng 6 năm 
2019, thầy sáu Troy (Trọng) Nguyễn đã chịu chức linh mục tại nhà thờ St. Mary và sau đó 
đã về làm lễ mở tay tại nhà thờ Thánh Vinh Sơn Liêm, cái nôi sinh hoạt đầu đời của cha 
khi còn ấu thơ và niên thiếu.  
Hai nhóm do nhân sự ít đi vì công ăn việc làm, học hành đã tạm gián đoạn sinh hoạt trong 
một thời gian cũng sinh hoạt mạnh mẽ trở lại. Đầu tiên là nhóm Knight of Columbus, được 
giới thiệu đến giáo xứ vào năm 2005 nay đã quy tụ lại các anh em cũ đồng thời thâu nhận 
thêm thành viên mới vào năm 2020. Nhóm Hiệp sĩ đoàn được tái thành lập vào tháng 
10/2021, và hiện là chủ lực trong một số sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt là trong các dịp 
ma chay.  Nhóm thứ hai là giới trẻ Gioan Phaolô II, tái thành lập vào tháng 9/2023 cũng 
đã sinh hoạt khởi sắc, tạo điều kiện cho các thanh thiếu niên tham gia vào những sinh hoạt 
đoàn thể của giáo xứ.  

 
Vào ngày 9/10/2021, một lần nữa giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm lại khánh thành khuôn 
viên linh đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ mới.  Tượng Mẹ được di chuyển từ bên nhà thờ 
cũ ở Inglewood và tạm thời đặt ở cửa ra vào của nhà thờ mới để con cái ra vào luôn thấy 
Mẹ. Sau khi khuôn viên linh đài ở đầu nhà thờ được hoàn tất, tượng Mẹ được mang đặt ở 
đây, chỗ trang trọng và yên tĩnh hơn để giáo dân có thể đến thì thầm với Mẹ.  
Vào ngày 1/8/2022, cha Martin Maria Nguyễn huy Thông được cử về giáo xứ làm phó xứ 
thay thế cha Giuse Phạm công Liêm. Cha phó mới trước khi chịu chức cũng đã từng giúp 
tại giáo xứ nên cũng quen thuộc với các sinh hoạt của giáo xứ. Ngoài những sinh họat với 
các nhóm trẻ, cha phó giúp cho giới trẻ giáo xứ nói chung bằng những bài giảng bằng tiếng 
Anh, giúp các em hiểu hơn phần Phụng Vụ Lời Chúa trong các thánh lễ cuối tuần.  
Thêm giáo dân thì cũng thêm tiền đóng góp cho giáo xứ để trả nợ. Sau 3 năm, 2017-2019, 
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từ tiền đóng góp và từ những chương trình gây quỹ, giáo xứ đã giảm con số nợ điạ phận 
từ  $1,741,719.88 xuống còn khoảng 1 triệu. Vào ngày 30/06/2023, giáo xứ trả hết nợ điạ 
phận và vẫn còn một số thặng dư trong ngân quỹ cuả giáo xứ. Ngân sách thặng dư này 
cần phải có, vì nhà thờ đã xây đưọc 10 năm, với con số cả ngàn người ra vào và sử dụng 
các phòng ốc, thiết bị, máy móc, nhà bếp, nhà thờ cũng đã bắt đầu tới lúc cần phải chuẩn 
bị cho những sửa chữa, thay đổi.  

 
Cha xứ cũng là người có lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang cách đặc biệt nên mỗi mùa hè 
vào tháng 8, cha đã tổ chức các lần Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lôi kéo nhiều giáo dân 
và quan khách ở  những nơi khác nhau về cùng kính mừng và cầu nguyện với Mẹ La Vang. 
Năm đầu tiên tổ chức ĐHTMLV là 2018. Lần tổ chức sắp tới vào tháng 8, 2025 sẽ là lần 
thứ tám. Cứ mỗi năm, con số người tham dự đến đông thêm so với những năm trước đó. 
Vào các muà Giáng Sinh và Phục Sinh, ngoài những buổi tĩnh tâm nội bộ dành cho các 
đoàn thể, cha xứ thường mời các linh mục được giáo dân yêu chuộng về giảng phòng, giúp 
giáo dân chuẩn bị tâm hồn cho thích hợp. Cũng phải nói thêm là từ thời lập giáo xứ, vì 
giáo xứ được trông coi bởi dòng Đa minh và nhà dòng lại gần gũi, về tình thân và cả về 
khoảng cách, nên trong các dịp này, lúc nào cũng có các cha bên nhà dòng qua giải tội 
cho giáo dân. Đây cũng là một điều may mắn cho giáo xứ khi so sánh với những nơi thiếu 
các linh mục. Muà Giáng Sinh, giáo xứ còn tổ chức những đêm diễn nguyện, quy tụ các 
ca đoàn giáo xứ cùng hát để đón chờ và ngợi khen con Chúa Giáng Trần.  
Cha xứ cũng đặc biệt quan tâm đến những người sắp ra đi. Khi có người gọi xin xức dầu, 
các cha sẵn lòng đến bất cứ giờ nào để thăm viếng và ban các phép bí tích cuối cùng. Đối 
với những người đã ra đi, các cha dâng lễ cầu nguyện và tổ chức những buổi đọc kinh tại 
nghiã trang. Cha xứ thường xuyên nhắc nhở cầu nguyện cho các linh mục tiền nhiệm, các 
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thành viên của các HĐMV trong quá khứ đã qua đời vì các linh mục và các thành viên 
cũng đã bỏ bao công sức lúc sinh tiền để giúp gây dựng và phát triển giáo xứ.  
Tám năm đã trôi qua từ ngày cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn đức Vượng về Calgary (2017-
2025), cha đã hoàn thành được và còn hơn những gì cha đề cập đến trong dịp kỷ niệm 35 
năm thành lập thánh đường. Giáo xứ lớn mạnh trong sự liên kết! Mọi đoàn thể đều tăng 
triển và sinh hoạt sôi nổi! Cha tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. ‘làm bởi ta, ban 
bởi Chúa”. Khi chịu chức linh mục, cha đã chọn câu Phúc âm  “Để niềm vui của Thầy và 
của anh chị em nên trọn vẹn.” (Ga 15, 11). Tin tưởng, cầu xin và Chúa sẽ ban cho niềm 
vui trọn vẹn.  
Cuối tuần 11, 12 & 13 tháng 7 sắp tới (2025), giáo xứ sẽ long trọng kỷ niệm 40 năm thành 
lập giáo xứ (1985-2025), 10 năm cung hiến thánh đường mới (2015-2025) và 5 năm hoàn 
thành công trình xây dựng đài Đức Mẹ La Vang. Để có được ngày hôm nay, biết bao lời 
cầu nguyện, biết bao hy sinh âm thầm, biết bao công sức đã đổ ra. Từ một vài gia đình 
lưu lạc đến Calgary vào năm 1975, dần dần tăng lên thành một cộng đoàn. Trong một thời 
gian không dài, đến năm 1985, cộng đoàn lưu lạc đã trở thành một giáo xứ có nhà thờ 
riêng; và cho tới ngày hôm nay  thành một giáo xứ lớn mạnh của điạ phận. Nhìn lại, chúng 
ta đã được rất nhiều hồng ân! Chúa đã ban cho giáo xứ có những linh mục khôn ngoan 
dẫn dắt giáo dân cùng tiến bước trong tinh thần liên kết. Chúa đã ban cho giáo xứ những 
thành viên trong các HĐMV và trong các ban ngành và mọi giáo dân sự nhiệt tâm, sẵn 
sàng hy sinh cho công việc nhà Chúa. Chúa đã ban cho giáo dân giáo xứ Thánh Vinh Sơn 
Liêm luôn liên kết để cùng làm việc chung. Nếu tính cả giai đoạn từ khi có một vài gia 
đình Công giáo đặt chân đến Calgary vào năm 1975, nửa thế kỷ đã qua đi! Nhiều thăng 
trầm thay đổi, người còn người mất, nhưng giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm đã không qua đi 
mà ngày càng phát triển mạnh mẽ và gắn bó. Nhờ ơn Chúa,  giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm 
với thành phần trẻ đông đúc sẽ còn tiến bước và toả sáng trong tương lai.  
40 năm thành lập giáo xứ bằng với thời gian 40 năm lưu lạc trên sa mạc tìm về đất hứa của 
dân Do Thái khi xưa. Thời đại, hoàn cảnh và nhiều thứ khác biệt. Chỉ có hai điều giống 
nhau. Điều thứ nhất là cùng hướng về Đất Hứa. Đất Hứa của giáo dân Việt Nam tại Calgary 
là chốn thờ phượng, là nhà thờ, ngôi nhà chung để cùng đến tôn vinh Chúa và chia sẻ 
cuộc sống trong đức tin. Điều thứ hai, hành trình tìm về Đất Hứa của dân Do Thái khi xưa 
và công cuộc gầy dựng phát triển giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chắc chắn giống hệt nhau, 
là hễ trông cậy thì sẽ đuợc! Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân cho những ai tin tưởng và 
phó thác nơi Ngài! 
 
Tháng 4, 2025 
Nguyễn minh Hưng  
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40 NĂM THÀNH LẬP  

GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM 

 
Để niềm vui của Thầy và Anh Chị Em nên trọn vẹn ( Ga 15,11). 

Hành trình 50 năm (1975-2025) bỏ nước ra đi của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản cũng là 
hành trình của những anh chị em Công Giáo đã bắt đầu tại Calgary Alberta Canada. , Từ 
niềm vui phôi thai dần tới niềm vui trở thành cộng đoàn, nhất là niềm vui lớn lao khi đã 
trở thành Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm bắt đầu vào ngày 25/07/1985. Năm nay,  trọn 40 
năm ( 1985-2025) , có nơi thờ phượng Thiên Chúa  như ngày hôm nay khu vực thánh đường 
khang trang nổi bật những niềm vui nối tiếp niềm vui 
1. NIỀM VUI PHÔI THAI CỦA NGƯỜI CÔNG GIÁO TẠI CALGARY (1975 -1977)  

Thể hiện lời thư Thánh Phao Lô gửi tín hữu Epheso 4,1-6 “Chỉ có một Chúa, một đức tin, 
một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha hết mọi người, Đấng vượt trên hết mọi 
người, hoạt động nơi mọi người, và ở trong mọi người”. 

Sau biến có 30/04/1975: Đồng bào ta rời bỏ Quê hương di tản khắp bốn phương, một số 
đã đến Calgary,Năm 1977 Cha Stephen Mornar phu trách lo cho dân di trú thuộc Nhà 
thờ St Elizabeth of Hungary quy tụ những người ty nạn Việt Nam mới đến Calgary. Tháng 
8/1977 Soeur Sophie Lê Thuỳ Liên từ Hoa Kỳ đến Calgary giúp, nhờ sự liên lạc của bà 
Nguyễn thị Nhường. Tháng 6/1978 Cha Trần Tử Nhân Dòng Chúa Cứu Thế từ Montreal 
đến giúp,( 2 tuần).  
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2. NIỀM VUI CÓ CỘNG ĐOÀN  (1978 - 1985) Vietnamese Catholic Mission.  

Ngay từ ngày đầu của Giáo Hội tiên khởi “Các tín hữu luôn hiệp thông với nhau, siêng 
năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được 
toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu 
độ. Cv 2,42-47.  

Vào ngày 14/11/1978 Cha Dominic Phạm văn Bảo từ Phi luật Tân đến Calgary làm Tuyên 
Uý tiên khởi,qua lời mời gọi của Cha Stephen Mornar. “ Trong những ngày đầu tiên này, 
số người Công Giáo có khoảng 20 gia đình, với sự hướng dẫn của những tu sĩ Đa Minh, 
Cộng đồng mỗi ngày một phát triển mau chóng và mạnh mẽ” ( Cha Bảo viết trong đặc 
san 25 năm). 

 

3. NIỀM VUI CÓ THÁNH ĐƯỜNG VÀ THÀNH LẬP GIÁO XỨ  
   

A. NIỀM VUI CÓ THÁNH ĐƯỜNG 1984 

Năm 1979 Cha Giuse Nguyễn Công Lý đến Calgary từ Roma với ý định mở Phụ Tỉnh Đa 
Mình Bắc Mỹ. Feb 02/1981 Cha Giuse Nguyễn Công Lý thay Cha Bảo làm Tuyên Úy Cộng 
Đoàn Công Giáo tại Calgary, tiếp tục các công trình của Vietnamese Catholic Mission,- 
May 8 - Sept/1984 Mua lại Nhà Thờ St Andrew 1405 -Ave SE của Cộng Đoàn Ý. 

 

Ngày 05/05/1985 Nhận Nhà Thờ và ngày 10/05/1985 Xin phép Bộ Thánh Vụ đổi tên St 
Andrew thành St Vinh Sơn Liêm, June 7/1985 Bộ Thánh Vụ cho phép đổi tên. Lời Chúa 
đã thức nhắc và làm cho mọi người cảm nhận được tình thương của Ngài mà tiến bước : 
Như trong thư thứ nhất của Thánh Phao gửi Cô Rin Tô: 3,6 “ Tôi trồng, anh Apôlô tưới, 
nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, 
nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể”.  

B. NIỀM VUI THÀNH LẬP GIÁO XỨ “ ST VINH SƠN LIÊM DE LA PAZ”: VỊ 
THÁNH CỦA HÒA BÌNH 1985  

Ngày 25/07/1985 Khánh Thành cũng là ngày công khai đọc các sắc lệnh Tòa Thánh về 
tước hiệu Nhà Thờ, tước hiệu Giáo xứ, phép lành Đức Thánh Cha bạn trong dịp này,cũng 
từ đó Đức Giám Mục Calgary Paul O'Byrne cho phép nâng lên hàng Giáo Xứ ngang hàng 
với tất cả các Gx trong Địa phận Calgary.” Ngày 28/07/1985 Thánh lễ Đại Trào Khánh 
Thành Thành Đường , tấn phong linh mục Phó Tế Hương. Kỷ niệm 50 năm khấn dòng 
Thầy Đạt được cử hành dưới sự chủ tế của Đức Cha Paul O’Byrne, Giám Mục Giáo Phận, 
đồng tế có Đức Cha Giacobê Huỳnh Văn Của, cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý chánh xứ, 
kiêm bề trên Phụ Tỉnh và gần 30 cha Đa Minh. Kể từ nay giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 
chính thức đồng hành cùng Giáo Hội ( Trích 25 năm , trang 20 ).  Với 16 năm Cha Cố 
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Giuse Nguyễn Công Lý 1981-1997 phục vụ. 

Tiếp đến là Cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi (1997-1999) đã có nhà thờ, giáo xứ cần đến 
nơi ở cho quý cha, phòng học giáo lý, Việt ngữ cho các em, những phòng để quý hội đoàn 
sinh hoạt và văn phòng Giáo xứ   Trong vòng 3 năm ngài đã cùng giáo xứ mua lại khu vực 
nhà dòng bên cạnh.” Cha Cố Phi cùng với HĐMV, đã thương lượng với phụ tỉnh nhượng 
lại cơ sở bên cạnh nhà thờ ( Trích 25 năm trang 21.)  

Giai đoạn kế, Cha Phao Lô Trần Trung Dzung nhận trách nhiệm cha xứ (1999-2009) và các 
cha phó: Cha Giuse Đặng Quốc An (2000-2003) Cha phó Phero Trần Công Hùng (2003-
2007). Cha J.B Nguyễn Nghiêu (2007-2008).  Cha phó Anton Đinh Minh Tiên ( 2008-2009)  
đã xây đài Đức Mẹ La Vang và nhà đậu xe cho quý cha, một nghĩa trang tên Thánh Vinh 
Sơn Liêm tại Mountainview và đã bắt đầu muốn thực hiện ngôi nhà thờ mới.” Hướng về 
tương lai, chúng ta phải nhìn nhận rằng vì sự lớn mạnh của cộng đoàn mà các cơ sở vật 
chất đã trở nên nhỏ bé và hạn hẹp, nhất là về phương diện phòng ốc sinh hoạt và nơi đậu 
xe cho bà con mỗi khi đi tham dự thánh lễ. Cầu xin với sự chúc lành của Chúa và sự tích 
cực đóng góp xây dựng của mọi người , hy vọng giáo xứ thánh Vinh Sơn Liêm sẽ có một 
nơi thờ phượng rộng rãi và tiện nghi hơn trong tương lai” (Trích 25 năm tr.22). 

4. NIỀM VUI NGÔI NHÀ THỜ MỚI THÀNH HIỆN THỰC 

Cha Giuse Vũ Quang Cảnh được bài sai về nhận trách nhiệm chánh xứ (2009 – 2017) với 
các cha phó Đa Minh Phạm Văn Bảo (2009-2012). Cha Phó Giuse Trần Vĩnh Hà (2012-
2013). Cha Phó Micae Nguyễn Trí Phi ( 2013-2015) : “Một cách chung, hiện tại giáo xứ 
trong sinh hoạt bình thường , tuy nhiên một cơ sở thích hợp cho giáo xứ trong tương lai 
như chương trình gây quỹ đã được cha nguyên chánh xứ Phaolo Trần Trung Dzung phát 
động với sự chấp thuận của giáo phận,có lẽ đây là quan tâm hàng đầu của cha chánh xứ 
đương nhiệm và cũng là ước mơ của cả cộng đoàn mong ước nguyện sớm thành hiện thực 
(trích 25 năm, trang 22). 

Vâng Cha Giuse Cảnh đã cùng với giáo xứ mua mảnh đất và xây một ngôi thánh đường 
mới 600 chỗ để thờ phượng, hội trường, các phòng học, văn phòng và nhất là bãi đậu xe 
với 130 chỗ. Địa chỉ 2412 48 St SE. 
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5. NIỀM VUI BIẾT ƠN LÀ NHẬN LÃNH NHẬN VÔ VÀN ƠN KHÁC 2015-2020. 

Sau hai năm khánh thành ngôi thánh đường mới (2015-2017), Cha Giuse Vũ Quang Cảnh 
vì lý do sức khỏe đã về nhà dòng nghỉ ngơi và Cha JB Nguyễn Đức Vượng nhận nhiệm vụ  
chánh xứ và cho phó Giuse Phạm Công Liêm (01/8/2017) .  

Năm  2015 với 450 gia đình ,  tháng 7/2017  với 510 gia đình và năm 2020 có 650 gia đình. 
. Từ giáo xứ cho đến các gia đình phần lớn được an cư và lạc nghiệp, chúng ta tiếp tục tri 
ân, thánh Phao lo viết: Ep 5,9 “Anh Em hãy đem cả tâm hồn ca hát chúc tụng Chúa, hãy 
luôn cảm tạ Chúa thay cho mọi người“.   Biết ơn bằng sự hiện diện trong các thánh lễ và 
tăng ngày lễ trong tuần; có thêm lễ 6 giờ chiều Chúa nhật, đều tăng thêm lễ những dịp lễ 
lớn cầu nguyện cho những ân nhân đã qua đời, những người còn sống . Biết ơn là hy sinh  
thời giờ mở rộng chương trình Hội Chợ Tết và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang hàng năm để 
thêm lòng đạo đức và gặp gỡ nhau.Biết ơn là cùng tham gia các hội đoàn, họp hội thường 
xuyên và có thêm Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Biết 
ơn là những lời  tung hô Chúa nơi không những 3 ca đoàn còn có thêm ca đoàn Thiếu 
Nhi, Ca đoàn Đức Mẹ La Vang và ca đoàn Huynh Đoàn Đa Minh khi giáo xứ cần. Biết ơn 
là hăng sau phục vụ nơi các ban ngành  Biết ơn còn là trước và sau khi đến dự lễ hàng 
ngày có các giờ  chầu và các sinh hoạt khác trong hiệp nhất yêu thương. Nhờ vậy mà ngày 
hôm nay chúng ta có tất cả. Thánh phao Lô khuyên nhủ giáo đoàn Corinto trong thư 
2,Cor 8,14-16) anh em có được dư giả, là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng 
thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em, lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. 
Như thế, sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: Kẻ được nhiều thì không dư, mà người 
được ít thì không thiếu. 2 Cor 8,14-16.  
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6. NIỀM VUI VÀ THỬ THÁCH RỒI LẠI VUI 2020-2024. 

Kề từ năm 2018 các chương trình và đoàn thể đang cùng nhau tiến bước thật hài hòa,an 
bình như 

1. Chương trình 3 ngày Hội Chợ Tết hàng năm 
2. Thành lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thế (12/1/2019) 
3. Thành lập Chương Tình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tháng 7/2019 
4. Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Hàng năm vào tuần thứ 3 của tháng 8 có đại 

hội Thánh Mẫu vì Giáo xứ có tượng Đức Mẹ La Vang  vào năm 2003. Đại 
Hội Thánh Mẫu La Vang lần I năm 2018 ( cuối tuần thứ 3 tháng 8 mỗi năm) 

Bất thần Đại Họa Dịch Covid 19 đã xuất hiện 
1. Đại Dịch Covid 19 bắt đầu nhà thờ bị đóng cửa từ 16/3/2019- 1/7/2020. 

Vì bị đóng cửa nên đã xin phép tòa Giám Mục được dâng lễ trực tuyến tại 
Tu Viện Thánh Đa Minh 

2. Khi được mở cửa trở lại vào 1/7/2020. Giáo xứ vẫn có lễ ngày thường tại nhà 
thờ lúc 11 giờ sáng và 6 giờ chiều. 

3. Vào ngày Chúa nhật chúng con có lễ trực tuyến lúc 9 giờ; 2 thánh lễ chiều 
thứ Bảy lúc 5 giờ và 6 giờ 30. Chúa nhật có 4 lễ 9:00; 10:00; 11:00 và 6 giờ 
chiều (với sự hiện diện 15%) 

4. Từ ngày 16/3 đến hết dịch, cùng với giáo dân đọc kinh Mân Côi với các hội 
đoàn : Lúc 7 giờ tới Hội Lê-gi-ô; 9 giờ tối Nhóm Cầu Nguyện và Huynh 
Đoàn Đa Minh; 10 giờ tối với Đoàn Thiếu Nhi Thể. 

5. Chúng con đã mở chương trình học on line cho các em Thiếu Nhi từ lớp 1 
đến lớp 6.( có khoảng trên 100 em) 

6. Chúng con vẫn dậy giáo lý dự tòng và đêm Vọng Phuc Sinh 2020 
7. Dựa vào sự hướng dẫn của Đức Cha chúng con đã viết Tâm Thư và gọi đến 

từng gia đình chia sẻ nỗi lo âu của dân chúng tin tưởng nơi Chúa trong Đại 
Dịch và cũng nhắc nhở cho giáo dân luôn nhớ đến việc bảo toàn Giáo xứ.  

8. Chúng con tổ chức mừng thượng thọ cho 75 người từ 80 tuổi trở lên. Biếu 
quà đến từng người. 

9. Vì vẫn còn Đại Dịch chúng con dựa vào sự hướng dẫn của Giáo Phận và của 
sở Y Tế để gìn giữ sự an toàn cho mọi thành phần dân Chúa. 
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7. NIỀM VUI HỢP ĐOÀN TRỞ LẠI SAU ĐẠI HỌA COVID CHƯƠNG TRÌNH MỤC 
VỤ TỪ 5/4/2021-12/2024 SAU ĐẠI DỊCH ĐẾN NAY 2024. 

1. Đức Cha đã cho được phép Giáo xứ xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La 
Vang vào ngày 11/2/2021. Khánh thành 10/10/2021 do Đức Cha 
William 

2. Thành lập trở lại Đoàn Hiệp Sĩ 14747 tháng 10, 2021. 
3. 31/7/2022 Cha phó Giuse Phạm Công Liêm thuyên chuyển sang 

Vancouver. Cha Martin Maria Nguyễn Huy Thông về giáo xứ 
1/8/2022. 

4. Thiếu Nhi Thánh Thể: 1/10/2022 Chính thức có ca đoàn Thiếu Nhi 
Thánh Thể khoảng 45 em nhận Thánh Teresa làm bổn mạng và hát 
các thánh lễ lúc 4:15 chiều thứ Bảy, trong đó có thêm  Nhóm Trắc, 
Kèn tây 

5. Nhóm John Paul II được thành lập trở lại vào tháng 9/2023 do Thầy 
Pio Peter Chu Hòai Nam ; Tuổi từ 18-30 sinh hoạt 2 tuần trong tháng 
hiện có 30 bạn trẻ tham gia. 
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6. 30/6/2023 Giáo xứ đã trả xong nợ 1,816.720. về việc xây dựng Thánh 
Đường lẽ ra phải trả trong 25 năm. 

7. Tháng 1/2022- 2024 chiếu theo luật của địa phận Calgary nhiệm kỳ 
Hội Đồng Mục Vụ là 3 năm. Giáo xứ đã tiến hàng bầu Ban Thường 
Vụ và đầu tháng 1/2022 Hai cha và Ban Thường Vụ HĐMV thảo 
luận rồi quyết định các chức vụ sau: Ông Phaolô Nguyễn Ngọc 
Ánh: Chủ Tịch HĐMV. Anh Vinhsơn Michael Nguyễn: Phó Chủ 
Tịch Ngoại Vụ. Ông Alphonso Lê Châu Tuấn: Phó Chủ Tịch Nội 
Vụ. Bà Maria Nguyễn Thị Minh Phương: Thư Ký. Ban Tài Chánh: 
Ông Phạm Thoại.  

Tân Ban Thường Vụ đã chọn ra những thành viên để cùng nhau phục vụ cộng đoàn  
1. Tiếp tục tiến hành những gì đang thực hiện như Đài Đức mẹ La 

Vang. 
2. Hội Chợ Xuân Yêu Thương “Tết”. 
3. Đại Hội Thánh Mẫu La Vang vào tuần thứ 3 của tháng 8. 
4. Đầu năm 2024 mừng sinh nhật thành viên trong giáo xứ vào Chúa 

nhật cuối tháng. 
 

I. QUÝ HỘI ĐOÀN, CA ĐOÀN NHÓM HIỆN NAY 
5. Liên Minh Thánh Tâm 
6. Hội Các Bà Mẹ 
7. Huynh Đoàn Đa Minh Giuse Hoàng Cảnh 
8. Hội Mân Côi 
9. Lê-Gio Marie 
10. Hội Curcillo (Giáo phận) 
11. Hiệp Sĩ Đoàn 14747 
12. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thánh Vinh Sơn Liêm 220 em. 

II. CA ĐOÀN 
1. Ca đoàn Trầm Hương. Hát lễ : 11 :00 CN 
2. Ca Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm: Hát lễ 6:00 pm Thứ Bảy 
3. Ca Đoàn Niềm Tin.Hát lễ 9:00 am CN 
4. Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang. Hát lễ 6:00 pm CN 
5. Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Thánh Tê-rê-sa :Hát lễ 4:15 

pm Thứ Bảy chính thức thành lập ngày 30/9/2022-2024. 
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6. Các Ca đoàn đã hợp tác với Liên Ca Đoàn Miền Tây Canada 
vào cuối tháng 7/2024 trên 250 ca viên hội ngộ. 

III. NHÓM 
1. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi Đức Tin . Giáo lý viên và TA 

70 người. Học sinh khoảng 300 em. 
2. Đoàn TNTT khoảng 250 ban 
3. Tông Đồ Trẻ 60 em 
4. Giúp Lễ 60 em 
5. Nhóm John Paul II 30 bạn. 
6. Ban chăm sóc nhà Chúa. 
7. Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. 
8. Ban Đọc Sách Thánh. 
9. Ban kỹ thuật 

 
 
 
 
 
 NĂM THÁNH 2025 NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG  (ĐGH 
Phanxinco). GIÁO XỨ MỪNG 40 NĂM THÀNH LẬP. 10 NĂM KHÁNH THÀNH 
THÁNH ĐƯỜNG VÀ 5 NĂM XIN PHÉP XÂY DỰNG LINH ĐÀI ĐỨC MẸ LA 
VANG.  

 
A. NHIỆM KỲ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ 1/2025-1/2028:  

Anh Vincent Phạm Hiếu Liêm Nguyễn Hòa Long Michael : Chủ tịch. Anh Giuse 
Trần Thanh Hải : Phó nội vụ. Anh Vincent Pham Đào Quốc Duy : Phó chủ tịch 
Ngoại Vụ. Anh Phero Nguyễn Thanh Tích: Thư ký 
B. NHỮNG KẾ HOẠCH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN NĂM 2025 

1. 50 chỗ đậu xe chung quanh công ty 2432 
2. Đài Thánh Vinh Sơn Liêm Nghĩa trang 
3. Kính mầu chung quanh nhà thờ. 
4. Kỷ yếu 40 năm Giáo Xứ: Các ca đoàn kêu gọi ca 

viên làm hẹn chụp hình gia đình. 
5. Những dịp lễ có các Đức Cha đến tham dự: 

• Tết Nguyên Đán khai mạc năm Thánh : ĐC William McGrattan. 
31/01/2025. 
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• Ngày 29/6/2025 cũng là ngày kỷ niệm 25 năm linh mục của Cha Vượng, xin 
được hiệp thông cầu nguyện cho bền đỗ và sẽ tiến bước trong gia đoạn 
mới 

• Mừng kỷ niệm dịp 40 năm và 10 năm cung hiến thánh đường: Đức Cha 
Giuse Nguyễn Thế Phương 12/7/2025-14/7/2025 văn nghệ mừng 

• Đại Hội Đức Mẹ La Vang lần VIII. Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành 
.15/16 - 17/8/2025 . 

• Lễ Tạ ơn Canada , mừng 5 năm xin phép xây dựng Linh Đài Đức Mẹ La 
Vang . Đức Cha Vincente Nguyễn Mạnh Hiếu.  

• 31/7/20217 : 510 gia đình ; Hiện nay 2024 với số 1000 gia đình Như vậy 
trong vòng 7 năm 2017-2024 thêm 490 gia đình 356 em được rửa tội.  

• Năm 2024 rửa tội 105 người 

VÀI CON SỐ ĐÁNG NHỚ TRONG 8 NĂM PHỤC VỤ 2017-2025 
1. 30/7/20217 : 510 gia đình ; Hiện nay 31/12/2024 với số 1000 gia đình.  
2.  40 năm 1985-2024 rửa tội 356 người. Năm 2024 Rửa tội 105 người. 
3. Trả xong nợ nhà thờ 30/6/2023 $1,816.720.00 
4. Xây đài Đức Mẹ La Vang 2020-2021. $577.000.00. 
5. Số còn lại trong Bank $500.000.00 

 
THAY LỜI KẾT 

Kính thưa quý vị, 50 năm bỏ đất nước ra đi, từ những người công giáo tiên khởi đến việc 
thành lập giáo xứ được 40 năm. Bề dầy năm tháng và vẫn còn được ghi chép chi tiết nơi 
lịch sử của Giáo Xứ. Hành trình 10 năm 15/07/2015 ngôi nhà thờ mới khang trang tân kỳ. 
Chúng ta không còn xây nhà thờ bằng đá gạch nhưng chúng ta cùng nhau xây dựng tâm 
hồn chúng ta qua Liên kết, phục vụ và phát triển như lòng mong ước của mọi người và 
theo ý Chúa 

Hơn bao giờ hết, để niềm vui của Thầy và niềm vui của anh chị em nên trọn vẹn, chúng 
ta luôn biết cảm tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của Mẹ La Vang, Thánh Vinh Sơn Liêm. Chúng 
ta và những thế hệ tiếp theo luôn biết tri ân những người tiền nhiệm và hãy cùng nhau 
hiệp nhất yêu thương và tha thứ, chắc chắn Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong bất 
cứ hoàn cảnh nào.  

Cuối cùng đây là lúc thuận tiện, nay là ngày tháng cuối của thời gian phục vụ tai giáo xứ 
Thánh Vinh Sơn Liêm 8/2017- 3/2025. Nếu chúng con bắt đầu với châm ngôn : Để niềm 
vui của Thầy và của Anh Chị Em nên trọn vẹn (Ga 15,11). 

Chỉ còn 4 tháng nữa 1/8/2017- 31/7/2025 con phục vụ tại giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 
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đúng 8 năm vào ngày 4/2/2025 Cha Bề Trên đã thông báo chúng con được thuyên chuyển 
đến Họ Đạo Đức Mẹ La Vang tại 15520 Ave Chantilly VA 20151 USAChantilly Virginia . 
Trong tâm tình tạ ơn Chúa trong 8 năm vừa qua được đến phục vụ giáo xứ , với khả năng 
hạn hẹp và có những lúc sai sót khi phục vụ hoặc cách đối xử không khéo làm mất lòng 
quý vị, xin lượng thứ và một lần nữa kết thức bài viết này được khép lại” châm ngôn của 
Thánh Luca (17,10) “ Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn 
phận đấy thôi”.  

Xin Chúa , Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, Thánh Vinh Sơn Liêm bổn mạng Giáo xứ luôn 
đồng hành, che chở và gìn giữ một giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm , đạo đức , bình an, đem 
sức sống đức tin cho mọi nơi mọi lúc và mọi người. 

VIỆC THUYÊN CHUYỂN  
  
Ts. Michael Nguyễn Trí Phi được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo Xứ St, Francis Assissi 
thay cho Ts. Giuse Vũ Quang Cảnh xin về hưu. Hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 2025.  

2. Ts. Martin Nguyễn Huy Thông được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo Xứ Nữ Vương Các 
Thánh Tử Đạo tại Edmonton, AB, thay cho Ts. Michael Phi. Hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 
2025.  

3. Ts. Vincent Đinh Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm chánh xứ Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn 
Liêm Calgary thay cho Ts. GB. Nguyễn Đức Vượng. Hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 2025.  

4. Ts. Michael Phạm Vũ Giang Đình được bổ nhiệm làm phó xứ Giáo Xứ Thánh Vinh 
Sơn Liêm, thay cho Ts. Martin Nguyễn Huy Thông. Hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, 2025.  

5. Ts. GB. Nguyễn Đức Vượng được bổ nhiệm làm Đặc Trách Giáo Họ Đức Mẹ La Vang 
tại Chantily, VA, thay cho Ts. Vincent Đinh Ngọc Thảo  
 

Con Linh Mục JB Nguyễn Đức Vượng O.P 
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TỪ TỔ ẤM VỖ CÁNH TUNG BAY 
                                                                              Mặc Giao 
      Trong thời gian ba năm đi giảng dậy, Chúa Giêsu không có nơi nghỉ chân cố định. 
Người phải ngủ bờ ngủ bụi, có lúc phải thốt lên: “Con chim có tổ, con cáo có hang, Con 
Người không nơi tựa đầu”. Vậy mà Ngưòi vẫn trèo đèo lội suối đi giảng dậy khắp nơi, kể 
cả trong các nguyện đường Do Thái. Ngày nay, những ngôi thánh đường là nhà ngự của 
Người ở trần gian, là nơi con cái đến để thờ phượng, gặp gỡ, dãi bầy tâm sự với Người, 
chia vui sẻ buồn với anh chị em con cùng một Cha.      
      Giáo dân tỵ nạn Việt Nam ở Calgary, Canada, được Cha Phạm Văn Bảo tụ tập và 
hướng dẫn lúc đầu, sau mười năm ăn nhờ ở đậu, đến năm 1985 đã có “Nhà Cha” để đoàn 
tụ.  
      Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm chính thức ra mắt ngày 28 tháng 7 năm 1985 với ngôi 
nhà thờ riêng mua lại của đồng đạo người Ý tọa lạc tại số 1404, 8th Avenue, Calgary. Có 
được thánh đường riêng sau 10 năm rời quê hương đến xứ lạ với hai bàn tay trắng là nhờ 
thực hiện đúng câu cửa miệng của người Pháp: “Cứ tự giúp mình đi, rồi Chúa sẽ giúp cho” 
(Aide- toi, Dieu t’aidera). Chúng ta phải nhớ ơn Cha Cố Nguyễn Công Lý, vị chánh xứ 
đầu tiên của giáo xứ Vinh Sơn Liêm. 
      Gần 30 năm sau, khi thấy nhà thờ trở nên chật hẹp vì bổn đạo mỗi ngày mỗi đông, 
con cháu càng ngày càng lớn khôn, Cha Xứ Vũ Quang Cảnh và giáo dân nghĩ đến chuyện 
xây nhà thờ mới. Thăm dò, bàn tán một hồi rồi lấy quyết định đi tới. Ngày 15 tháng 6 
năm 2013 đặt viên đá đầu tiên. Ngày 15 tháng 7 năm 2015 làm lễ thánh hiến ngôi thánh 
đường mới tinh, rộng rãi, tiện nghi, tọa lạc tại vùng Forest Lawn, số 2412, 48th Street, 
Calgary. Tính đến nay đã được 10 năm. 
      Đúng là “đội đá vá trời”, tay không mà dám xây nhà thờ mới tốn hơn 10 triệu. Rõ 
ràng là thấy việc nên làm, cứ làm đi rồi Chúa sẽ giúp sau. Vào thời gian này, thế hệ cha 
mẹ đã ổn định đời sống, thế hệ con cháu đã thành tài và kiếm được lợi tức đáng kể. Nhờ 
đó việc quyên góp có kết qủa ngoài sự mong đợi do sự hy sinh và rộng lòng của giáo dân, 
thêm sự ủng hộ của nhiều đồng hương không Công Giáo. Nhờ tài vận động và tổ chức 
của Cha Chánh Xứ kế tiếp Nguyễn Đức Vượng, linh đài Đức Mẹ La Vang đã được xây cất 
và đến bây giờ thì hết nợ. 
      Có tổ êm ấm rồi, đoàn chim Vinh Sơn Liêm phải nghĩ đến chuyện tung bay, phải làm 
gì khác hơn là chỉ biết sống vui vẻ với nhau quanh ngôi thánh đường của mình. Trong khi 
vui hưởng, đừng quên có những việc cụ thể và rất quan trọng mà đa số giáo dân không 
quan tâm đủ. Sau đây chúng tôi có vài ý kiến xin đóng góp để xây dựng. Có những việc 
giáo xứ đã hay đang làm rồi, nhưng xin nói thêm cho rõ 
      -Trước tiên, chúng ta cần lo tổ chức và huấn luyện lớp hậu duệ để các con cháu giữ 
vững đức tin và thay thế chúng ta khi đến tuổi già. Giáo xứ Vinh Sơn Liêm còn tồn tại sau 
thế hệ già hay không là nhờ những lớp con cháu trẻ bây giờ. 
      Những chương trình hoạt động và huấn luyện hiện có do Cha Xứ khởi xướng và được 
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một số anh chị em tiếp tay là việc làm rất tốt, có điều chưa thu hút được nhiều em đang 
bước vào tuổi trưởng thành. Lý do chính là các em không hiểu đủ tiếng Việt, và cách thức 
giáo dục có thể chưa thích ứng với cách các em được dậy dỗ ở xứ sở này ngày nay. 
      Hãy nhìn vào sự thật, con cháu chúng ta từ lúc bắt đầu lớn đi lễ tiếng Việt chẳng hiểu 
gì mấy. Những bài đọc chữ tiếng Anh do projector phóng lên tường có giúp các em được 
phần nào. Nhưng những lời cha giảng, những lời kinh nguyện, những lời ca hát, các em 
chưa chắc đã hiểu nổi 10%. Dự lễ như vịt nghe sấm là nỗi khổ của những em không hiểu 
tiếng Việt. Nhiều em xin cha mẹ cho đi lễ riêng tại nhà thờ nói tiếng Anh. Có đi lễ thật 
không, đều đặn không? Có trở thành hậu duệ của giáo xứ Việt Nam hay không? Câu trả 
lời sẽ làm mọi người băn khoăn. Giải pháp quan trọng cho vấn đề này là phải áp dụng 
song ngữ (bilingual), vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh cho sinh hoạt của giáo xứ, đặc biệt cho 
các em đang lớn và đã lớn. Dù áp dụng giải pháp nào, bậc phụ huynh phải nhớ việc giáo 
dục con em quan trọng và hữu hiệu nhất chính là giáo dục từ gia đình. Đừng giao phó hết 
cho các cha và các hội đoàn. 
      -Việc kế tiếp là phải mở rộng cánh để bay. Sống qui tụ một mình chưa đủ. Phải sống 
với người khác ngoài “ổ” của mình, trước hết là những anh chị em đồng đạo trong giáo 
phận thuộc các chủng tộc và ngôn ngữ khác chúng ta. Chúng ta phải biết sống thích hợp 
với thời đại và hoàn cảnh, Nếu chỉ sống riêng, không tham gia sinh hoạt chung, giáo xứ 
chúng ta sẽ trở thành một “ốc đảo”, một “ghetto”, đóng cửa sống một mình, không chơi 
với ai cả. 
      Dĩ nhiên, giáo xứ vẫn tuân theo và thi hành mọi chỉ thị của địa phận, thỉnh thoảng 
cũng tham dự vào việc chung. Như mới đây, 80 anh chị em thuộc các ca đoàn của Giáo 
Xứ Vinh Sơn Liêm đã tham gia đại hội ca nhạc tôn vinh Thánh Giuse do địa phận tổ chức 
ngày 17-3-2025 tại hý viện Jack Singer, Calgary, và rất được hoan nghênh. Ba ngày sau, 20-
3-2025, có 7 anh chị em đại diện giáo xứ cùng với cha phó Nguyễn Huy Thông tham gia 
thánh lễ, hội thảo và dùng cơm tối với 400 anh chị em đại diện các giáo xứ thuộc giáo 
phận, dưới sự chủ tọa của Đức Giám Mục Williams. Những buổi học hỏi, những sinh hoạt 
cộng đồng, những biện pháp liên kết như thế không thể vắng chúng ta. Tôi tiếc một điều 
là trong thời cố Giám Mục Frederick B. Henry (Ngài đã về với Chúa cuối năm 2024) chúng 
ta có vẻ lơ là với những sinh hoạt chung của địa phận.  
      Một thí dụ: mỗi năm thường có hai hoặc ba cuộc họp Hội Đồng Mục Vụ địa phận 
do Đức Giám Mục triệu tập và chủ tọa. Tôi được may mắn tham dự một số phiên họp 
này. Rất tiếc chỉ có mình tôi và vài lần có thêm một đại diện giới trẻ. Những phiên họp 
kéo dài một ngày. Hai phần ba thời giờ dùng để cầu nguyện và nghe các diễn giả, có cả 
linh mục lẫn giáo dân, trình bầy một số vấn đề rất sát tình trạng xã hội và tôn giáo. Một 
phần ba thời giờ còn lại dành cho thảo luận, thắc mắc và đề nghị. Những người tham dự 
được dịp học hỏi, hiểu biết tình hình và có dịp trình bầy ý kiến trước một cử tọa cao cấp 
và rộng rãi. Một thỏa thuận tôi rất thích là gom các xứ đạo gần nhau thành từng nhóm, 
bốn năm xứ một nhóm, thay phiên đưa người đến thăm nhau, đặc biệt trong các lễ Chú 
Nhật, các lễ trọng và những dịp kỷ niệm của giáo xứ bạn. Giáo xứ Vinh Sơn Liêm cũng 
đã đón các đại diện của các giáo xứ lân cận được vài lần rồi thôi luôn. Sau này tôi cũng 
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không nghe nói những buổi họp của Hội Đồng Mục Vụ địa phận còn tiếp tục hay không? 
Nếu còn, có đại diện giáo xứ ta tham dự không?  
      Một thí dụ khác liên quan đến việc “nhâp gia tùy tục”, tập cư xử theo lối người địa 
phương để hòa đồng với họ. Đó là chuyện Đức cố Giám Mục Frederick B Henry đến thăm 
Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm lần đầu ở nhà thờ cũ và ban phép Thêm Sức cho các trẻ em. 
Theo truyền thống Việt Nam, đón Đức Giám Mục đến thăm là phải có nghi thức long 
trọng. Vì biết ý Ngài, chúng tôi chỉ để vài chức sắc đứng ở cửa chính nhà thờ chờ đón 
Đức Cha. Dự trù khi Đức Cha vào trong nhà thờ, mọi người sẽ đứng lên vỗ tay chào mừng. 
Có thế thôi. Nhưng chúng tôi chờ qúa giờ ấn định mà không thấy Đức Cha đến. Tôi nóng 
lòng chạy vào phòng áo báo cáo với Cha xứ. Đến cửa phòng, tôi thấy Đức Giám Mục đang 
ở đó và đang mặc áo lễ. Tôi tự hỏi Ngài tàng hình cách nào mà vào được đến đây, không 
ai thấy?  Có lẽ Ngài muốn trốn lối đón tiếp rềnh rang của giáo dân Việt Nam mà Ngài 
đã nghe ai nói. Ngài đi cửa hông vào nhà xứ, từ đó có lối riêng đến phòng áo của nhà thờ. 
Vậy là việc vỗ tay chào đón rất giản dị cũng phải bỏ. Đức Giám Mục đội mão vít vồ, 
chống gậy mục tử xuất hiện giữa nhà thờ, trịnh trọng bước lên bàn Thánh trong tiếng hát 
véo von của ca đoàn. Giáo dân trố mắt nhìn. 
      Chưa hết, Cha xứ đã nhờ các bà mẹ làm một bữa cơm trưa thịnh soạn để đãi Đức 
Cha, đã xếp đặt ai ngồi chỗ nào quanh bàn ăn. Xong lễ, Cha xứ mời Đức Cha đến phòng 
ăn dùng bữa. Đức Cha cám ơn và từ chối. Ngài cho biết Ngài phải lái xe đi liền đến một 
xứ đạo khác ở xa, cũng để ban phép Thêm Sức cho các trẻ em. Đức Cha chỉ xin thức ăn 
bỏ vào một hộp foam để Đức Cha ăn trên xe. Làm đến chức oai phong lẫm liệt trong đạo 
và nổi tiếng ngoài đời mà giản dị và bình dân tới thế. Dân Việt ta xin chịu thua. Và xin 
học bài giản dị hóa mọi sự từ nay. 
      Nêu vài thí dụ đã trải nghiệm, tôi chỉ mong chúng ta hiểu được tâm lý và ý muốn của 
người Canada, cả người thường lẫn các chức sắc tôn giáo. Họ thương chúng ta là những 
kẻ mất nước mất nhà, đi tìm tự do và sự sống. Họ thật tình giúp đỡ chúng ta lúc đầu, họ 
cảm phục năng khiếu và sự cần cù của chúng ta, nhưng họ muốn chúng ta hội nhập vào 
xã hội và cả giáo hội Canada càng nhanh càng tốt. Các vị chủ chăn cho chúng ta sinh hoạt 
tôn giáo bằng tiếng Việt để chúng ta dễ thông công và cầu nguyện bằng tiếng mẹ đẻ trong 
khi đa số chúng ta chưa rành tiếng Anh. Nhưng trong thâm tâm, các ngài cũng muốn 
chúng ta mau trở thành giáo dân Canada, làm việc phụng vụ bằng tiếng Anh như những 
giáo dân khác. Tôi đã được hai Giám Mục, Đức Cha O’Byrme (RIP) và Đức Cha Frederick 
B Henry (RIP) nhắc khẽ cùng một ý là nói với ca đoàn mỗi lần hát bài nào thì hát điệp 
khúc (chorus) và giảm bớt các phiên khúc (verse). Ý các ngài là không muốn hát dài, hát 
lâu, nhưng phải hiểu thêm: “hạn chế lời ca tiếng Việt đi, ta chẳng hiểu gì, lại không giúp 
đẩy mạnh việc Canada hóa, giúp cho giáo phận sớm được đồng nhất”. Xin các ngài đang 
ở cõi cao xanh tha lỗi cho con, nếu con nghĩ sai. 
      Biết thân phận như vậy thì đừng mong xứ đạo và nhà thờ Vinh Sơn Liêm sẽ mãi mãi 
trường tồn. Con cháu biết gìn giữ thì sẽ tồn tại lâu hơn. Nhưng trước sau gì cũng trở thành 
lịch sử, thành nhà thờ và xứ đạo Canada nói tiếng Anh, dù có thể vẫn mang tên Vincent 
Liem, giống như trường hợp của những di dân Ba Lan, Hung Gia Lợi, Ukraine… đến trước 
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chúng ta. Nếu còn sót lại được tí phong tục và văn hóa Việt Nam nào, dù không nói tiếng 
Việt, cũng là qúy lắm rồi. Nhưng đó là chuyện mai sau. Chuyện bây giờ là phải sống chung, 
sống cùng, hội nhập, không thể sống riêng một mình, và không thể coi minh  như đang ở 
giữa nước Việt Nam. 
      -Một hành động khác cũng không kém quan trọng, đó là giúp đỡ những người và 
những nơi cần giúp, bất kể ở Canada, Phi châu và cả quê hương Việt Nam. 
      Đừng tưởng mọi người sống ở Canada đều thừa ăn thừa mặc, có xe hơi nhà lầu. Nói 
chung thì không ai phải chịu cảnh đói, rét, thiếu thuốc thang, không được đến trường, 
nhưng nhiều gia đình có lợi tức thấp, đời sống chật vật, thiếu thốn. Con gái út của chúng 
tôi khi mới ra trường được cử đến dậy học tại một trường nằm trong khu có thể gọi là 
bình dân. Cô giáo mới rất ngạc nhiên và buồn khi thấy một số học trò mang bụng đói đi 
học, vì cha mẹ không thể lo cho các em bữa ăn sáng. Các thầy cô trong trường phải lập 
một qũy bằng tiền túi của mình để giúp những em không có bữa sáng. Buổi trưa ăn ở 
trường. Buổi tối mới có bữa ăn ở nhà. 
      Nếu biết rõ từng trường hợp, chúng ta có thể giúp riêng. Ngoài ra có thể giúp qua 
các tổ chức từ thiện, đặc biệt là qũy từ thiện của địa phận. Trong lần tham dự Nghị Hội 
Giáo Phận (Diocesan Synod) năm 1994, tôi được biết mỗi năm giáo phận Calgary chuyển 
trên 2 triệu Đô La Canada cho mấy chục hội từ thiện và hoạt động công ích trong lãnh 
vực giáo phận. Không biết bây giờ số tiền đó đã lên tới bao nhiêu mỗi năm. 
      Một nơi khác rất cần được giúp đỡ là quê hương Việt Nam. Hàng năm, có rất nhiều 
đồng bào là nạn nhân của thiên tai và nhân tai, có nhiều người nghèo túng, nhiều nơi thiếu 
trường, thiếu nhà thờ. Khi Đức Cha Hoàng Đức Oanh còn coi sóc địa phận Kontum, ngài 
kêu gọi các mạnh thường quân giúp tiền xây nhà thờ cho giáo dân người sắc tộc ở trong 
rừng, trên núi. Mỗi nhà thờ được cất giản dị với mái tôn, tường gỗ, tốn khoảng 2,000 Mỹ 
Kim. Không biết Ngài xin được mấy nhà thờ? Chỉ biết một đêm mừng lễ Giáng Sinh cho 
cả địa phận, hàng ngàn giáo dân người Thượng kéo về nhà thờ chính tòa cả tuần lễ trước. 
Họ không có nhà thờ riêng, lại sợ công an chặn đường đuổi về nếu đàn đúm kéo nhau đi 
sát ngày đại lễ. Thế là Tòa Giám Mục và nhà thờ chính tòa Kontum được tiếp hàng ngàn 
khách cả tuần, nằm ngồi la liệt khắp nơi. Gạo của chủng viện, nhà xứ, nhà sơ được vét 
sạch, chợ bán thực phẩm cũng hết hàng mua. Khách đến không mang theo thức ăn. Lễ 
xong, đi bộ ra về, lại cần một gói thực phẩm cho mỗi người để ăn dọc đường. Mục tử 
được dịp đón tiếp đoàn chiên đến hụt hơi. Trường hợp này có đáng giúp không? 
      Chúng ta nên tránh làm chuyện đổ nước vào chỗ trũng. Không cần giúp những nơi 
thị tứ phồn thịnh hoặc những nơi có nhiều người làm ra tiền, có nhiều bà con ở nước 
ngoài gửi tiền về. Có nhiều nơi phá nhà thờ cũ còn vững chắc để xây nhà thờ mới rất cầu 
kỳ và vĩ đại, không khác gì những kiến trúc ở Vatican và Rome. Họ không màng giữ lại 
những di tích lịch sử, những dấu vết của cha ông. 
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                         Nhà thờ mới Hải Nhuận, Hưng Nghiã, Nam Định 

 
                                Nhà thờ mái rơm vách gỗ ở Tân Hội, Vinh 
 
      Nếu những nơi lắm tiền nhiều của xây những nhà thờ nguy nga chịu bớt đi một chút 
xa hoa bề ngoài để giúp anh chị em đồng đạo ở vùng xa, vùng sâu, xây được ngôi nhà thờ 
nhỏ để khỏi đi bộ hàng chục cây số dự lễ thì thật là một hành động bác ái và liên đới đẹp 
biết bao nhiêu! 
      Tôi không nghĩ rằng Chúa ban nhiều ơn hơn cho những người góp công của xây nhà 
thờ đẹp và lớn, còn những người chỉ có phương tiện dựng nhà thờ mái tranh vách gỗ thì 
được ơn ích ít hơn. 
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      Tôi cũng không nghĩ rằng những buổi rước sách qúa sức linh đình và “hoành tráng” 
làm đẹp lòng Chúa, Đức Mẹ và có thể chinh phục thêm các linh hồn. Tôi thấy nhột khi 
coi hình ảnh từ Việt Nam chiếu những cảnh rước Đức Mẹ với 500 người múa hoa, với dàn 
trống 100 tay trống, trống cái to như chiếc chiến xa, phải đặt trên xe vận tải. Chúa và Đức 
Mẹ đâu có đòi sự khoe khoang qúa lố như vậy, chỉ gây sự ganh ghét cho những người 
ngoài Công Giáo, gây mệt mỏi, không còn lòng trí suy gẫm, cầu nguyện cho những người 
có vai trò trong cuộc rước, gây chia trí cho bổn đạo đứng xem như khán giả xem một 
cuộc trình diễn, thay vì cầu nguyện lại chỉ trỏ, cười cợt, phê bình. Chưa hết, trước hay sau 
lễ nghi trọng thể tại nhà thờ, thế nào cũng phải có một màn “diễn nguyện”. Diễn thì có, 
với những thanh niên thiếu nữ nhiều khi ăn mặc thiếu vải, múa may quay cuồng như lên 
đồng, nguyện thì không biết nguyện cái gì. Vậy mà lễ lạc nào cũng có diễn nguyện!  
      Rước kiệu, dâng hoa nghiêm chỉnh, đúng cách, đầy lòng kính yêu, sốt sắng, là một lễ 
nghi phụng vụ tôn vinh Chúa và Đức Mẹ, giúp cho giáo dân đưa hồn lên Nước Trời, không 
phải là một cuộc trình diễn đầy tính cách khoe khoang và đua tranh. Hãy coi chừng, đã 
có không ít người lo âu  Giáo Hội Việt Nam đang trở thành “Giáo Hội Lễ Hội”. Cũng 
phải coi chừng, bệnh rước sách, trống phách và diễn nguyện kiểu trong nước đã lây sang 
một số xứ đạo Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta không thể ủng hộ và giúp đỡ lối hành đạo 
nặng bề ngoài như vậy. Hãy dành phương tiện cho những anh chị em thiếu thốn ở khắp 
nơi và những xứ đạo nghèo lợi tức. 
      Thánh đường và các các cơ sở đã hoàn tất. Nợ nần đã trả hết. Bây giờ giáo xứ chỉ còn 
cần tiền bảo trì, tiền cung cấp cho các hoạt động của giáo xứ, thêm một chút để dành 
phòng khi phải chi tiêu bất chợt, còn lại bao nhiêu nên dùng cho việc bác ái, nếu không, 
những cuộc gây qũy của chúng ta sau này sẽ vô nghiã và ít được hưởng ứng. 
      Có thể nói giáo xứ chúng ta đang trong thời thịnh vượng. Thịnh vượng để làm gì nếu 
không phải để mở mang nước Chúa, tích cực tham gia hoạt động với Giáo Hội Hoàn Vũ 
và Giáo Hội Địa Phương, thân thiện với mọi người và giúp đỡ những anh chị em cần giúp 
đỡ? Muốn sự thịnh vượng này kéo dài, chúng ta nên rút những kinh nghiệm đã qua và học 
hỏi, áp dụng những sáng kiến và cách thức hành động trong thời đại mới đầy thử thách. 
Có tổ ấm rồi, chúng ta phải bay lên và bay xa. Điều quan trọng là anh chị em trong giáo 
xứ phải đoàn kết, hòa thuận và nhường nhịn nhau. ĐẤU nhưng không TRANH. Lỡ 
TRANH thì không DÀNH. Lỡ DÀNH thì không GIỰT. Phải làm sao cho thuận ý Trời và 
hợp lòng  người. 
 

MẶC GIAO 
(2025) 
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Góc Nhỏ Ngày Xưa 
Truyện Ngắn 

 
Trên sườn đồi Sông Băng vùng cao nguyên Tây Bắc, toạ lạc một ngôi nhà thờ nhỏ nhưng 
khá xinh xắn. Kiến trúc theo phong thái truyền thống của một thánh đường Công Giáo, 
nhà thờ tuy không rộng lớn, nhưng từ những trụ tháp trên mái nhà và những cửa sổ nhỏ 
được cẩn hình, đã tỏa ra một nét trang nghiêm và yên tĩnh khác thường. Tường gạch 
còn rõ nét sơn phết, chưa bạc màu. Từ hai cánh cổng gỗ có chạm hình Thánh Mẫu La 
Vang, xuyên qua một con đường nhỏ ven theo mép đồi, người ta có thể nhìn bao quát 
toàn cảnh thành phố Calgary.
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Bên phải nhà thờ, sườn núi Rocky chi chít những ngôi biệt thự cao lớn - đây vốn là vùng 
đất cao nhất của thành phố. Nhìn về phía trước, đồi Nose Hill hùng vĩ, là vùng đất         hoang 
dã tự nhiên đã được thành phố bảo vệ theo quy định không được khai thác. Xa      xa về 
hướng bên trái là đồng bằng Đông Bắc, vốn là một góc trời nhỏ rất quen thuộc với người 
Việt. Góc tư này là khu tập trung nhiều nhà hàng, chợ búa. Hàng tuần, tiệm     phố đông 
đúc với những gia đình Việt Nam đến mua sắm và ăn uống. Trong số những nơi thường 
tụ tập người Việt đông đảo nhất phải kể đến thánh đường Vinh Sơn Liêm. 
 
Đối với giáo dân Việt Nam, thánh đường Vinh Sơn Liêm luôn là một tự hào lớn. Ngôi 
thánh đường đồ sộ này được xây xong năm 2015, là ngôi nhà thờ thứ hai của giáo dân 
sau nhà thờ đầu tiên ở vùng Inglewood. Thời bấy giờ, linh mục chánh xứ Vũ Quang 
Cảnh là người đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết động viên giáo xứ, từ tinh thần đến tiền bạc 
và công sức, để hoàn thành công trình xây cất này. Tôi còn nhớ, trong lần quyên góp 
đợt cuối ngài đã ân cần nói: “Cha chỉ xin lần này nữa thôi, nếu vẫn không đủ cha xứ sẽ 
đứng ngoài đường xin tiền chứ không quyên góp nữa”. Sự kiên trì và nhân từ của cha 
trước bao khó khăn là một tấm gương để lại cho giáo dân ghi nhớ. 

 
Từ hai thập niên nay, do sự thay đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai đã thường xuyên xảy ra 
ở tiểu bang California Hoa Kỳ. Xưa kia, người Việt định cư từng hãnh diện đặt cho Cali 
một biệt danh thật lãng mạn - Cali nắng ấm tình nồng. Bây giờ, Cali lại là một nơi nóng 
bức quanh năm, đất đai khô cằn vì thiếu nước. Nạn cháy rừng hàng năm đã huỷ đi vô 
số cây xanh và dinh thự, để lại giờ đây chỉ còn những di tích của một thời phồn thịnh. 
 
Người Việt ở khắp nơi, từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, đã tranh nhau tìm những nơi có thể 
tránh được nạn khí hậu khắc nghiệt này. Thành phố Calgary nay đã nghiễm nhiên trở 
thành một trong những nơi được ưa chuộng nhiều nhất. Nửa thế kỷ trước, ít ai có thể 
tưởng tượng được một thành phố nhỏ, đất rộng người thưa - một xứ bò - lại có thể trở 
thành một thành phố đông dân, khí hậu ôn hòa, được thiên nhiên ưu đãi nhiều nhất. 
Nơi đây, sông hồ là nguồn cung cấp nước ngọt vô tận ở Bắc Mỹ, một tài nguyên      thường 
được khao khát bởi các quốc gia láng giềng. Rặng núi Rocky trải dài từ Bắc xuống Nam, 
hình thành những thắng cảnh du lịch hùng vĩ nhất trên thế giới. 
 
Từ một góc tư của thành phố xưa kia, người Việt đã dần loang tỏa ra khắp nơi. Với 
một giáo xứ vừa đông, vừa tản mác, việc quy tụ trong một thánh đường cuối tuần, dù 
là  rất rộng, vẫn là một trở ngại lớn. Do vậy, hơn một thập niên trước, một ý tưởng mới 
ra đời - giáo xứ cần phải có một thánh đường thứ hai để đáp ứng nhu cầu thờ phượng 
chung của giáo dân. Nhờ sự động viên của các linh mục trong dòng tu Đa Minh, bản 
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tính siêng năng cần mẫn vốn có, người Việt cuối cùng cũng đã xây thêm được ngôi 
thánh đường thứ hai ở vùng Tây Bắc này. 

 

 
 

Tôi có thói quen thức dậy rất sớm để điểm tin tức và đọc email, nôm na gọi là lướt 
mạng. Cứ mỗi sáng khoảng 5 giờ, chiếc đồng hồ trong tiềm thức tôi tự động đánh thức 
tôi dậy. Ngày nào cũng vậy, bước xuống lầu vào nhà bếp, tôi xếp chén dĩa từ máy rửa 
vào tủ, xay hạt cà phê rồi cho vào giấy lọc, đun nước sôi, lấy sữa trong tủ lạnh ra hâm 
nóng, chế nước sôi vào phễu lược để làm cà phê drip. Những bước này hầu như tôi đã 
làm rất quen thuộc, như một người máy lắp ráp dây chuyền trong một hãng làm xe hơi 
vậy. 
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Sáng nay ngồi xuống trước bàn máy vi tính, bên cạnh tách cà phê thơm nghi ngút, tôi 
lúc lắc nhẹ con mouse để làm tan đi màn bảo vệ. Màn ảnh dần sáng lên. Một bức hình 
từ Google Photos hiện ra trước mắt tôi. 
 
20 years since… 
 
Google nhẹ nhàng chú thích báo cho tôi biết. Trong bức hình, tôi và vợ tôi đang đứng 
hai bên cha Vượng trước một khán đài rộng lớn. Trên khán đài, một bức màn nhung 
đỏ rũ xuống; phía trên, một biểu ngữ trải ngang thành hai dòng chữ. Vội vàng nhấn vào 
hình để hiển thị lớn lên, tôi đọc: Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm Mừng Kỷ Niệm 40 
Năm Thành Lập, 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường, 5 Năm Xây Dựng Linh Đài Thánh 
Mẫu La Vang. 
 
Ngày 12 tháng 7 năm 2025! 
 
Đúng rồi, ngày này 20 năm trước giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức hai ngày 
thánh lễ rất vui vẻ và rất ý nghĩa. Đó là ngày giáo dân cùng họp mặt chung, mừng ba 
cột mốc hiếm có: 40 năm, 10 năm và 5 năm - a trifecta! Đặc biệt hơn nữa, 2025 lại là 
Năm Thánh lần hai trong thế kỷ 21. Vừa ăn mừng ba thành tựu lớn của giáo xứ, vừa 
được sống Năm Thánh, hiếm có này đâu có dễ đến. Đời người có mấy lần được sống 
Năm Thánh. 
 
Tôi lặng lẽ vào trang web của giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm, hy vọng tìm được thêm 
vài hình ảnh nữa của ngày kỷ niệm 40 năm. Nhấn vào trang Tin Tức, tôi kéo xuống 
phần hình ảnh nay đã dày đặt những albums tích lũy từ hàng chục năm. Không tìm 
thấy, tôi tiếp tục vào trang Giáo Xứ, trang Lưu Niệm, lần mò lăn lên lăn xuống . Ông 
thợ làm cái trang web này thật là ác, cứ chi chít như cái tổ ong. Loay hoay mãi một 
hồi       lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được trang web được thiết kế riêng cho ngày đại lễ này. 
 
Nhấp ngụm cà phê đầu tiên trong ngày, những ý tưởng từ ký ức tôi từ từ trỗi dậy. Thời 
đó, linh mục Nguyễn Đức Vượng là chánh xứ. Vốn là một người năng động, thích khôi 
hài và có trí nhớ rất dai, ngài còn có một nhạy bén khác thường là luôn suy nghĩ, tìm 
cách tạo ra những cơ hội, sự kiện để kết nối giáo xứ với những cộng đồng bạn - vô hình 
trung đã mở rộng địa bàn sinh hoạt của giáo xứ. Cộng đồng người dân Canada có, cộng 
đồng giáo phận thành phố có, các giáo xứ trên khắp ba miền Việt Nam, giáo xứ ở 
Houston, ở Vancouver. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi lần lễ lộc, ngài lại mời các cha       khách 
ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Úc, đến giáo xứ để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với giáo dân. 
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Thời đó, giáo phận có đề xuất một dự án khá rộng để các nhà thờ thuộc giáo phận triển 
khai ra, được gọi là renewal. Nắm được chiều sâu của ý tưởng này, cha Vượng đã đặt hết 
niềm tin vào giới trẻ, và qua giới trẻ, ngài đã tạo thêm sự lớn mạnh về đức tin và sự       đoàn 
kết của giáo dân. 
 
Tôi còn nhớ, thuở ấy cha có một đội kèn trống rất tâm đắc từ đoàn Thiếu Nhi Thánh 
Thể. Cứ lễ hội nào, đội kèn trống cũng theo cha trình diễn - ngay cả trong đêm dạ tiệc 
gây quỹ. Ngài luôn khuyến khích các em tham gia những sinh hoạt giải trí lành mạnh 
như thể thao, cắm trại, hành hương, tĩnh tâm. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh 
niên. Các em đã tổ chức những sinh hoạt vào những dịp lễ hội, trong nhà hay ngoài 
trời đều thật gọn gàng, nhanh nhẹn, và đầy sáng tạo. Giới trẻ đến đâu thì các phụ 
huynh có mặt ở đó; sự gắn bó này là một yếu tố quan trọng đã giúp giáo xứ lớn mạnh 
trong hai mươi năm nay. 
 
Ngày hôm đó, thánh lễ 40 năm thật thành công. Trước thánh lễ, đoàn rước kiệu tiến 
vào khán đài với đội kèn trống rộn ràng, tạo nên bầu khí hân hoan. Cờ, hoa, đồng phục 
xanh trắng, có thêu phù hiệu Năm Thánh, và những tà áo dài muôn màu muôn vẻ, phủ 
đầy quảng trường và lối đi bên đường. Ca đoàn tổng hợp ngân vang những bài thánh ca 
trầm hùng tạo nên một không gian trang trọng và linh thiêng. Đứng dưới những cánh 
dù khổng lồ để che nắng, giáo dân cùng hăng say dâng lời kinh nguyện, nên dù giữa bầu 
trời xanh rộng lời kinh vẫn vang dội khắp bốn góc của quảng trường. 
 
Ngày đó, anh Vinh phó nhòm thật bận rộn, hai tay luôn thủ sẵn trên hai máy chụp hình 
đeo từ hai vai. Một máy chụp tầm xa, một máy chụp toàn cảnh; buông máy này xuống 
rồi nắm máy kia lên, anh làm thật nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Khi thì núp trong một 
góc tường, khi thì đứng trên một bục ghế, anh ẩn hiện khắp nơi để đem đến cho giáo 
dân những tấm hình thật ngoạn mục. 
 
Nhưng người bận rộn lo lắng nhiều nhất vẫn là người chủ chiên, đã tất bật từ hơn 10 
tháng trước. Vốn biết giáo dân có nhiều chuyện làm trong đời sống riêng, cha Vượng 
đã cẩn thận loan báo đại lễ 40 năm ngay từ mùa Tạ Ơn của năm trước đó, rồi ngài còn 
lên chương trình chụp hình từng gia đình để đưa vào kỷ yếu. Gần đến ngày lên khuôn 
kỷ yếu mà chưa có hình đủ, cha lại tất bật nhắc nhở giáo dân, khắp nơi đủ chỗ, bằng 
trang web, bằng Facebook, bằng thông báo sau mỗi thánh lễ. 
 
Đại lễ thành công đem lại sự vui mừng cho các cha và niềm tự hào trong lòng giáo dân. 
Ba thành tựu của giáo xứ đều phải ghi ơn những ân nhân đã đóng góp công sức và tài 
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chánh, nhưng thiết nghĩ, một yếu tố quan trọng hơn là sự gắn bó giữa giáo dân và các 
cha. Trong cuộc sống hiện nay, giữa lúc niềm tin vào giáo hội đang bị thách thức, do 
sự theo đuổi vật chất và quyền lực của trần thế ngày càng làm lu mờ đời sống     tâm linh, 
sự đoàn kết không điều kiện này là một điều hiếm có. 
 
Hôm nay, ngồi ôn lại những bức hình cũ tôi thấy cảm khái muôn phần. Thời gian trôi 
qua thật nhanh, không đợi một ai. Cliché quá. Tôi giơ tay khẽ vuốt lại mái tóc để cố 
tìm thêm vài kỷ niệm đẹp trong ký ức, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng, trên đầu tôi nay chỉ 
còn loe hoe vài sợi tóc mà thôi. Ngày đó, tôi là một trung niên chưa tới 40 tuổi. Bây 
giờ thì     đã gần 60 năm cuộc đời. 
 
7:00 am. 
 
Tôi đứng dậy cầm tách cà phê và hớp ngụm cuối cho xong. Hôm nay là thứ Tư chứ 
không phải thứ Bảy của 20 năm trước, tôi còn phải chuẩn bị đi làm và đối diện một 
ngày mới. Giá như ngày đó mình đầu tư vào vài căn nhà condo thì bây giờ đã có thể 
về    hưu non rồi. 

 

Tú Uyên 
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     HÀNH TRÌNH BỐN MƯƠI  NĂM 
Bốn mươi năm, một chặng đường. 

Vinh Sơn Liêm đó, yêu thương ngập tràn. 
Mặc cho những lúc gian nan. 

Trải qua năm tháng muôn vàn hồng ân. 
 

Bao người lữ khách xa gần. 
Thánh đường rộng mở, bước chân tìm về. 

Đoàn con đất Việt xa quê. 
Đức tin, nguồn cội chẳng hề lãng quên. 

 
Hành trình phát triển đi lên. 

Cùng nhau ghi nhớ, nhắc tên bao người. 
Nhìn về tương lai sáng tươi. 

Dấn thân, sống đạo xứ Người nơi đây. 
 

Tạ ơn Chúa, từng phút giây. 
Cùng nhau xin hãy nắm tay lên đường. 

Dựng xây cộng đoàn yêu thương. 
Giáo xứ tôi đó, vấn vương nhắc hoài. 

                                                              Calgary, March 31 2025 
 

Jos.Nguyễn Hoàng Phúc 
Kính tặng cộng đoàn Giáo xứ Vinh Sơn Liêm Calgary,  

cùng cảm tạ hồng ân về 40 năm đã qua và hướng đến tương lai! 
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Chờ ánh bình minh 
 

Qua bao năm tháng đợi mong Người 
Tin mừng reo rắt khắp nơi nơi 
Bừng lên ánh sáng xua tăm tối 

Dẫn lối hồn ai lạc giữa đời 
 

Đổi thay tan vỡ khắp gian trần 
Hờn căm ganh ghét giữa người thân 
Ưu phiền nặng nỗi thuyền xa bến 
Suối lệ âm thầm lặng bước chân 

 
Ngao ngán lợi danh trải cả đời 

Thăng trầm thuyền cuốn giữa dòng xoay 
Mải mê tìm kiếm tình yêu thật 

Tim sầu lạc nhịp giữa cuồng say 
 

Giòng đời nghiêng ngả bến bờ đâu? 
Tiếng yêu còn vọng gió mưa sầu 

Dẫu bao năm tháng lòng không nản 
Chờ ánh bình minh rạng nhịp cầu 

 
HHV 
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Đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm  
1985-2025 
 Ngay khi Giáo xứ Thánh VSL được thành lập tháng 4-1985, cha cố Giuse Nguyễn Công 
Lý Chánh xứ đã cho phép thành lập các Hội Đoàn Công Giáo Tiến Hành, Đoàn LMTT đã 
được phép chính thức thành lập ngày 01-04-1985,cha chính xứ cũng là cha Giám Đốc Đoàn. 
Trưởng Ban Trị Sự đầu tiên cũng là sáng lập viên ông Giuse Nguyễn Châu Phan. 
Lễ làm phép tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, cờ đoàn cũng là Lễ Tuyên Hứa đầu tiên của 
các đoàn viên được tổ chức vào ngày Lễ Chúa KiTô Vua 23-11-1986 cho các vị sau đây: 

- Ông Giuse Nguyễn Châu Phan                        
- Ông Đa Minh Đinh Duy Thuần 
- Ông Phêrô Phan Thu                                       
- Ông Tôma Aquinô Trương Quảng Văn 
- Ông An tôn Đinh Hữu Sô                                     
- Ông Phêrô Trần văn Đương 
- Ông Phêrô Trần văn Chương                              
- Ông Phanxicô Xavie Trần văn Truy  
- Ông Giuse Đặng văn Đức                                    
- Ông Nguyễn Đình Cử  
- Ông Nguyễn Thân. 

Ngày 3-6-1990 Đoàn mừng Lễ Thánh Tâm Chúa có 6 tân đoàn viên đã được tuyên hứa: 
- Ông Giuse Nguyễn Hồng Ràng                   
- Ông An tôn Nguyễn Văn Huê  
- Ông Phêrô Nguyễn văn Bản                       
- Ông Vincent Nguyễn văn Phong 
- Ông Phaolô Lê Ngọc Điệp                         
- Ông Simon Lê văn Tư  

Ngày 9-6-1991 trong dịp Lễ Thánh Tâm Chúa có 4 tân đoàn viên tuyên hứa 
- Ông Giuse Vũ Đức Đình                                 
- Ông Phêrô Nguyễn Quang Huyến 
- Ông Tổng Đức Cương                                      
- Ông Toma Nguyễn Hân 

Năm 1993 trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa có 3 tân đoàn viên tuyên hứa: 
- Ông Phêrô Lê Quang Điện                            
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- Ông Giuse Mai văn Loan 
- Ông Phanxicô Dương văn Hà 

Theo như thông lệ mỗi năm vào dịp lễ Thánh Tâm Chúa đoàn đều có một sô tân đoàn 
viên tuyên hứa 
 

Điều Hành  
Để điều hành: Đoàn có Cha Xứ là cha Giám Đốc, với các Ban Trị Sự được đoàn viên bầu 
chọn nhiệm kỳ là hai năm và được sự phê chuẩn của Cha Giám Đốc, các trưởng Ban Trị 
Sự : 

- Năm 1985-1998 Ông Nguyễn Châu Phan, Đoàn Trưởng . 
- Năm 1998-2000 Ông Nguyễn văn Phong , Đoàn Trưởng  
- Năm 2000-2010 Ông Đặng văn Ngọc, Đoàn Trưởng 
- Năm 2010- 2014 Ông Võ Phi Dũng, Đoàn Trưởng 
- Năm 2014- đến nay Ông cố Nguyễn Thành Tri, Đoàn Trưởng 

Mục Đích 
Phong trào hướng mọi hoạt động vào mục đích cốt động và duy trì tình thần Kitô Giáo 
trong gia đình và ngoài xã hội, để làm sáng danh Thiên Chúa và thực hiện ý nguyện của 
Thánh Tâm Chúa là cứu rỗi các linh hồn. 
Để thực hiện mục đích trên. Phong trào luôn luôn 

1. Thu hút đoàn viên, Tổ chức cho họ thành đoàn ngũ với tham vọng mở rộng nước 
Thánh Tâm Chúa 

2. Tán trợ những tổ chức từ thiện, đem tinh thần Kitô giáo vào các môi trường Xã hội 
kinh tế, văn hóa, chính trị.  

3. Tìm mọi phương thế bài trừ các tệ đoan xã hội, những đam mê bất chính ngăn ngừa 
các tín hữu nhất là các đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm tham gia vào các hội đảng 
giáo hội cấm 

4. Thực hiện công tác bác ái cũng như đề cao công tác văn hóa đạo đức và dân tộc. 

Sinh Hoạt   
Một vài hình ảnh sinh hoạt Đoàn    
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Giáo xứ Vinh Sơn Liêm – Calgary

 
Ca đoàn Đức Mẹ La Vang được thành lập vào tháng 10 năm 2017, dưới sự hướng dẫn và 
linh hướng của Cha Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng – vị Tuyên úy sáng lập 
ca đoàn. Việc thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo xứ khi có thêm Thánh lễ 
chiều Chúa Nhật lúc 6:00 giờ, tạo điều kiện cho giáo dân vẫn còn bận rộn cuối tuần có cơ 
hội tham dự Thánh lễ. Anh Trần Hồng Việt là ca trưởng đầu tiên được giao trọng trách 
điều hành và dẫn dắt ca đoàn. 

Buổi đầu sơ khai, ca đoàn chỉ vỏn vẹn khoảng 20 thành viên, chủ yếu là các anh chị từ ca 
đoàn Trầm Hương và con em của họ. Nhờ sự vận động tích cực của Cha xứ và anh Việt, 
số lượng ca viên ngày càng gia tăng, có thời điểm lên đến 35 người. Dưới sự dẫn dắt nhiệt 
tình của ca trưởng Trần Hồng Việt và đoàn trưởng đầu tiên – anh Hồng Trác (sau này là 
chị Nguyễn Thị Kiên Trinh), ca đoàn sinh hoạt trong tinh thần yêu thương, đoàn kết và 
hăng say phục vụ, đóng góp tích cực vào các sinh hoạt phụng vụ và mục vụ của giáo xứ. 

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến mọi sinh hoạt tạm thời ngưng lại. Trong 
suốt hai năm, ca đoàn – như bao tập thể khác – phải tạm ngừng hoạt động theo quy định 
giãn cách của chính quyền thành phố Calgary. 

Đầu năm 2022, khi được phép sinh hoạt trở lại, cả ca trưởng và đoàn trưởng đều xin rút 
lui khỏi vai trò điều hành. Tưởng chừng như ca đoàn sẽ không thể tiếp tục, nhưng nhờ 
quyết định khôn ngoan và nâng đỡ kịp thời của Cha xứ cùng Hội đồng Mục vụ, ca đoàn 
đã được duy trì và tái cấu trúc. Tháng 5 năm 2022, chị Huyền Trân được tín nhiệm bầu 
làm đoàn trưởng nhiệm kỳ 2022–2024. Chị đã mời gọi thêm những ca viên mới, trong đó 
có chị Diệu Trinh – cựu ca trưởng Giáo xứ Phú Nhuận – đảm nhận vai trò ca trưởng. 

Dù đã hơn 15 năm không còn sinh hoạt âm nhạc vì cuộc sống gia đình và việc định cư tại 
Canada, chị Diệu Trinh với tinh thần phục vụ và chuyên môn vững vàng, đã từng bước 
nâng cao chất lượng ca hát của ca đoàn. Nhờ sự quan tâm và lời mời gọi của Cha xứ trong 
các Thánh lễ chiều Chúa Nhật, số lượng ca viên tiếp tục tăng trưởng, có thời điểm lên đến 
65 người. Anh chị em ca viên – mới và cũ – luôn hòa hợp, yêu thương và cộng tác tích 
cực trong mọi hoạt động. 
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Đặc biệt, sự trở lại của anh Nguyễn Chức trong vai trò hỗ trợ ca trưởng đã giúp bè nam 
phát triển mạnh mẽ. Từ một ca đoàn đơn bè thuở ban đầu, nay ca đoàn đã có khả năng 
trình bày những bài thánh ca bốn bè một cách chỉn chu và trang nghiêm. 

 

Tháng 5 năm 2024, khi nhiệm kỳ cũ kết thúc, ca đoàn tiếp tục tổ chức bầu lại ban điều 
hành. Anh Phạm Thanh Hải được tín nhiệm giữ chức đoàn trưởng nhiệm kỳ 2024–2026. 
Trong năm qua, ca đoàn không chỉ tích cực tham gia các sinh hoạt nội bộ như picnic, 
mừng ngày thành lập, Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán... mà còn đóng góp nổi bật vào các 
sinh hoạt của giáo xứ như: Dâng hoa Đức Mẹ, Đại hội Thánh ca miền Tây Canada, Đại hội 
La Vang, Đêm Diễn nguyện Giáng Sinh và các Thánh lễ trọng thể trong năm. 

Trải qua gần 8 năm hình thành và phát triển, Ca đoàn Đức Mẹ La Vang đã trải nghiệm 
nhiều giai đoạn thăng trầm: từ những ngày đầu non trẻ, đến nguy cơ tan rã vì đại dịch, và 
rồi hồi sinh mạnh mẽ trong tinh thần hiệp nhất và phục vụ. Ca đoàn chúng con xin tạ ơn 
Thiên Chúa và cảm tạ Mẹ La Vang đã gìn giữ, đồng hành và ban muôn ơn lành. 

Chúng con cũng xin tri ân sâu sắc đến Cha xứ, quý vị trong Hội đồng Mục vụ, các ca đoàn 
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bạn như Trầm Hương, Vinh Sơn Liêm, Niềm Tin… luôn sẵn sàng nâng đỡ, hỗ trợ. Xin cảm 
ơn các anh chị em trong ban nhạc, những người thầm lặng hy sinh thời gian để cùng đồng 
hành trong các Thánh lễ và dịp lễ lớn. 

Trân trọng và biết ơn từng thành viên trong ca đoàn – mỗi người một tài năng, một đóng 
góp, đã xây dựng nên một tập thể yêu thương, đoàn kết và sẵn sàng dấn thân phục vụ. 
Xin Đức Mẹ La Vang tiếp tục chở che, ban bình an và hồng ân cho từng gia đình ca viên. 

Phạm Thanh Hải 
Đoàn trưởng Ca đoàn Đức Mẹ La Vang 

 

 

 

 



92 

 

 

VÀI NÉT VỀ CA ĐOÀN NIỀM TIN 

 

 

 
 Lịch sử hình thành 

Trước năm 2001, Giáo xứ Thánh Vinh-Sơn Liêm chỉ có một Thánh lễ Chúa Nhật lúc 11:00 
giờ sáng. Do số lượng giáo dân ngày càng đông, giữa năm 2001, Cha Phaolô Trần Trung 
Dung mở thêm thánh lễ 9:00 giờ sáng. Ban đầu, Thánh lễ này chưa có sự hỗ trợ của phụng 
vụ Thánh nhạc, chỉ có ông Cố Nguyễn Quang Thanh và chị Nguyễn Bích-Ngọc xướng các 
bài hát quen thuộc để cộng đoàn cùng hát. 
Nhận thấy nhu cầu phụng vụ thánh nhạc, tháng 10/2001, chị Bích-Ngọc đã kêu gọi và quy 
tụ một nhóm nhỏ gồm 4-5 thành viên cùng một cây guitar, đặt nền móng cho Ca đoàn 
Niềm Tin. Ngày lễ Ki-tô Vua năm 2002, ca đoàn chính thức được đặt tên "Niềm Tin" để 
xác tín mục đích: “Qua Thánh nhạc để cầu nguyện và củng cố niềm tin vào Tình Thương 
Bao La của Thiên Chúa”. Ca đoàn đã chọn Lễ Ki-tô Vua làm bổn mạng và cam kết phục 
vụ Thánh nhạc trong các cử hành phụng vụ của giáo xứ. 
 Phát triển và tổ chức 

Do số lượng ca viên ngày một tăng, ca đoàn thành đã lập Ban Điều Hành gồm: 



93 

 

• Chị Nguyễn Bích Ngọc – sáng lập viên, cố vấn 
• Chị Huỳnh Minh Nguyệt Ánh – Ca trưởng 
• Anh Phạm Đình Hạnh – Phụ trách nội bộ 
• Anh Lê Duy Quang – Kỹ thuật, âm thanh 
• Anh Nguyễn Văn Hinh – Đoàn trưởng 

 
Năm 2004, ca đoàn đóng góp in tập nhạc "Niềm Tin Thánh Nhạc", giúp ca viên dễ dàng 
học hỏi. Cùng lúc, anh Lê Duy Quang, một du học sinh, đã thiết kế website: 
www.cadoan.net/niemtin, nơi anh Hạnh và chị Nguyệt-Ánh đã dùng để thu âm, chia bè 
và đăng tải các bài hát để ca viên tự tập luyện thêm khi có thời gian rảnh ở nhà. 
Năm 2006, Tung Hô Tin Mừng bắt đầu được xướng theo âm nhạc. Anh Phạm Hạnh đã 
dựa theo sách lễ, biên soạn và tổng hợp chính xác theo phụng vụ các Thánh lễ năm A, B, 
C và các lễ ngoại lịch. Tài liệu này vẫn được ca đoàn sử dụng cho đến nay. 
Ban đầu, ca đoàn chỉ có một cây đàn guitar, không phù hợp khi cử hành các Thánh lễ 
trọng. Anh Nguyễn Khánh đã hỗ trợ đệm đàn piano nhưng chưa thể đảm nhận thường 
xuyên. Đến cuối năm 2009, cô Phạm Duyên Anh, một du học sinh giỏi chuyên môn về 
piano, đã tự nguyện cộng tác với ca đoàn, giúp Thánh nhạc thêm trang nghiêm và phong 
phú hơn trong suốt gần 9 năm. 
 
 Giai đoạn chuyển giao và tiếp tục phát triển 

Năm 2019, do lý do cá nhân, cô Duyên Anh không thể tiếp tục đồng hành với ca đoàn. 
Lúc này, cháu Nguyễn Tường Vi (Vivian), dù chỉ đang học piano và chưa có kinh nghiệm 
đệm hát, đã sẵn sàng đảm nhận vai trò này. Ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự 
kiên trì tập luyện, đến nay cháu Vi đã đàn rất tốt và trở thành người đàn chính, góp phần 
quan trọng trong phụng vụ Thánh nhạc của ca đoàn. 
Năm 2021, anh Hạnh vì lý do sức khỏe xin rút lui, chị Ánh cũng quyết định nghỉ ngơi sau 
thời gian dài phục vụ tận tâm. Ban Điều Hành ca đoàn cùng với Cha Sở Gioan Baotixita 
Nguyễn Đức Vượng đã họp bàn để tìm người thay thế, và anh Ngô Duy Thiện, một ca 
viên đã sinh hoạt với ca đoàn được vài năm, có kinh nghiệm làm ca trưởng ca đoàn Thiếu 
Nhi ở Việt Nam, biết đệm đàn, hát hay và có năng lực âm nhạc tốt, đã đồng ý tiếp quản 
vai trò ca trưởng. 
Ban đầu, anh gặp không ít bỡ ngỡ, nhưng với sự hỗ trợ từ tài liệu phụng vụ, website ca 
đoàn và sự động viên của Cha Sở Gioan Baotixita, anh đã giúp ca đoàn phát triển mạnh 
mẽ, nâng số ca viên lên hơn 50 người. Bên cạnh việc kế thừa những bài hát và tư liệu do 
chị cựu ca trưởng Nguyệt Ánh để lại, anh còn mạnh dạn theo đuổi “con đường trẻ hóa” 
bằng cách kết hợp và làm mới các tài liệu này với những bài Thánh Ca mới mang phong 
cách trẻ trung, hiện đại hơn. Nhờ đó, anh không chỉ duy trì truyền thống mà còn góp 
phần thu hút và khuyến khích nhiều bạn trẻ tham gia, gắn bó hơn với ca đoàn Niềm Tin. 
Bên cạnh đó, ban nhạc của ca đoàn cũng phát triển hơn với sự cộng tác của anh Đông 
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Nguyễn (bass, guitar), anh Xuân Đức  (keyboard, drum), anh Giới Bùi (guitar), anh Chương 
Phạm (thay thế những lúc Ca trưởng Thiện vắng mặt).  Ngoài ra, ca đoàn cũng nhận được 
sự hỗ trợ trong việc in ấn, trình chiếu từ anh Thi Đinh, góp phần nâng cao chất lượng 
phụng vụ Thánh nhạc trong các Thánh Lễ.  
 

 Như một lời kết 

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một Niềm Tin vững chắc vào Thiên Chúa quan phòng. 
“Thời gian phụng vụ là thời gian học hỏi”. Chúng con cám ơn quý Cha, quý vị trong Hội 
Đồng Mục Vụ, cộng đoàn dân Chúa đã kiên nhẫn, nâng đỡ, thương yêu và đùm bọc ca 
đoàn chúng con trong suốt hơn hai thập kỷ qua.  
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Chúng con nguyện 
xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, ban tràn đầy hồng ân xuống trên 
quý Cha, quý thầy, quý vị trong hội đồng mục vụ và cộng đoàn dân Chúa, luôn an vui và 
phát triển Giáo Xứ vững mạnh trong đức Tin, đức Mến. 
 
 

 

Tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm Huynh Đoàn vẫn tiếp tục phát triển mặc dù 
rất nhiều anh chị đã về nhà Chúa nhưng nhờ ơn phù hộ của Thánh phụ Đa Minh ơn gọi 
vẫn lớn mạnh từng ngày trong Giáo xứ 
Ban phục vụ đương thời 2023 – 2026 

Đoàn Trưởng: Chị Maria  Trần Thị Phương Lan 
Đoàn Phó: Chị Maria Trần Thị Mai Loan 
Thư Ký: Chị Maria Minh Phương Nguyễn 
Thủ quỹ : Chị Maria Trần Thị Thơm 
Ủy viên Tông đồ Bác ái: Anh Giuse Phạm Thanh Sơn 
Ủy viên Giới trẻ: Chị Anna Đỗ Thị Kim Hương 
Huấn đức: Chị Maria Teresa Ngô Hồng Điệp 

Hằng ngày thời tiết khắc nghiệt, phương tiện đi lại khó khăn nhưng một số các anh chị 
em vẫn tụ họp tại Nhà thờ để đọc kinh Thần Vụ  tham dự Thánh Lễ mỗi buổi sáng hay 
buổi chiều thứ ba và thứ năm 
Hằng tháng Huynh Đoàn có nguyệt hội  vào thứ bảy đầu tháng để học hỏi, cầu nguyện, 
thể hiện tình huynh đệ và đồng thời có cơ hội thể hiện tình bác ái qua việc đóng góp và 
giúp đở những hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà 
Hằng năm Huynh Đoàn có tổ chức Tĩnh Tâm mừng kính Thánh Catarina – 29 tháng 4 và 
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Thánh Quan thầy Giuse Hoàng Lương Cảnh – ngày 5 tháng 9 
Hằng năm Huynh Đoàn cũng có 2 ngày thường huấn do Liên Huynh tổ chức. 
Mỗi năm Ban phục vụ có tổ chức cho quý anh chị trong Huynh Đoàn được tuyên hứa 
trong dịp mừng Thánh quan Thầy Giuse Hoàng Lương Cảnh vào  tháng 9 nếu đủ điều 
kiện 
Hiện tại Huynh Đoàn có 81 đoàn viên nhưng chỉ có 60 đoàn viên hoạt động số còn lại vì 
già yếu và sức khỏe không cho phép. 

42 Đoàn Viên đã tuyên hứa vĩnh viễn 
20 Ứng Viên  đã được khấn tạm 3 năm lần 1 hay 2 năm lần 2 
12 Tập Sinh 
7  Thỉnh Sinh 

Có thể nói, mỗi Hội viên Huynh Đoàn Đa Minh là mỗi Chứng nhân loan báo Tin Mừng 
trong ơn gọi của Thánh Phụ Đa Minh.  Xin cho mọi người, biết noi gương Thánh nhân: 
Luôn hăng say, vui vẻ và nhiệt thành trong sứ vụ để trở nên những chứng nhân sống 
động giữa lòng đời hôm nay. Trong tương lai chúng con sẽ đẩy mạnh về việc cổ động và 
thành lâp Huynh Đoàn Trẻ. 
Những hoạt động của Huynh Đoàn được hoàn thành tốt đẹp đều nhờ vào sự hướng dẫn 
và quan tâm của Cha Linh Hướng cũng chính là Cha Chánh Xứ Gioan Baotixia Nguyễn 
Đức Vượng và Quý Cha Đăc Trách. Chúng con xin chân thành cám ơn Quý Cha xin 
Chúa trả công bội hậu cho Quý Cha. 
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Kỷ Niệm ngày thành Lập GX 40 năm. Hội Đạo binh Đức Mẹ (Legio Mariae) chúng con 
xin được đề cập đôi nét về sự thành lập, và hoạt động trong những năm qua. 
     Legio Mariae gồm 2 Praesidium. 
1- Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 
Được Anh Phanxicô xaviê Trần Văn Truy, thành lập và điều hành năm 1992 gồm 5- 8 
thành viên. 
Năm 2023 đã ngừng hoạt động. Vì 1 số hội viên đã qua đời, và một số hội viên lớn tuổi, 
đi lại khó khăn. 
 
2- Đức Mẹ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. 
Cũng do anh Phanxicô sáng lập ngày 19 tháng 2 năm 2009. Được điều hành bởi chị 
Theresa Trần Thị Mỹ Hạnh cho đến nay, tiểu đội gồm 10-14 thành viên hoạt động. 
Hội viên hoạt động là những người đi họp hàng tuần, cầu nguyện, học Thủ Bản, Suy 
niệm Lời Chúa. 
Trong tuần làm công tác, bác ái, thăm viếng…. 
Trong thời gian Covid chúng con không đến được với nhau, nên đã thành lập đọc kinh 
lần chuỗi mỗi tối lúc 7 pm cho đến nay. Con xin chân thành cảm ơn cha chánh Xứ 
Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng mặc dù rất bận công việc của giáo xứ, thỉnh thoảng 
Ngài cũng tham dự đọc kinh online với chúng con. 
 
Hội Viên Bảo Trợ gồm 3 người. 
 Cha Đaminh Phạm Văn Bảo. 
 Cha Giuse Vũ Quang Cảnh, và chị Maria Vũ Thị Bích Lan. 
Là những người dâng lễ hàng ngày để cầu nguyện cho chúng con. 
 
Hội viên Tán Trợ gồm 33 người. Những người này mỗi ngày lần chuỗi  và đọc kinh 
Tessera hàng ngày. 
 

Những Thánh lễ và lời kinh của Bảo Trợ và Tán Trợ. Đã giúp cho hội viên hoạt động 
thêm nhiều ân sủng và sức mạnh và tinh thần hoạt động có hiệu quả hơn. 
Ngoài ra Praesidium chúng con đã thành lập nhóm kính Lòng Thương Xót Chúa vào 
ngày 22 tháng 4 năm 2001. 
 

Tổ chức những buổi Chầu và đọc kinh vào chiều Chúa Nhật đầu tháng. 
Thay mặt hội Legio và nhóm Lòng Thương xót Chúa. con xin chân thành cảm ơn tất cả 
các hội viên Đạo binh Đức Mẹ và Nhóm KLTX. 
                                                                                                                                                                                      Theresa Mỹ Hạnh 
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LỊCH SỬ ĐOÀN TNTT VINH SƠN LIÊM 

HỒNG ÂN 6 NĂM - 12/01/2019-12/01/2025 

 

Lễ ra mắt đoàn 12/01/2019 

Sau khi nhận giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm vào ngày 12 tháng 8/2017, cha xứ JB Nguyễn 

Đức Vượng và Cha phó Giuse Phạm Công Liêm nhận thấy tầm quan trọng của việc giáo 

dục đức tin, nhân bản và văn hoá Việt Nam cho giới thiếu nhi của giáo xứ. Từ những ngày 

đầu năm 2018, hai cha đã kêu gọi các anh chị cựu Huynh Trưởng đã từng sinh hoạt TNTT 

tại Việt Nam và Canada để cùng nhau thành lập đoàn. Ngày 12/1/2019 đoàn TNTT chính 

thức ra mắt, lấy thánh Vinh Sơn Liêm làm bổn mạng. Đoàn TNTT luôn đề cao việc đào 

luyện các bạn trẻ về đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ,  biết Hy Sinh và làm Việc Tông Đồ, 
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nhằm giúp các bạn trẻ gần gũi với Chúa, với Thánh Đường và lớn lên trong tình yêu của 

gia đình Việt Nam. 

 

Tất cả thành viên sau Covid 19 - Tháng 05, 2021 

Cuối năm 2019 đại dịch Covid 19 đã hoành hành ; việc sinh hoạt tạm dừng, chỉ còn trên 

Zoom với nhau để đọc kinh cầu nguyện. Vào tháng 5/2021 Đại dịch đã biến mất và phong 

trào trở lại với mức độ cực kỳ nhanh chóng. Được sự giúp đỡ và huấn luyện của TNTT 

Canada, đến nay, đoàn đã có 14 huynh trưởng, 20 dự trưởng, 250 đoàn sinh và các em 

ngày càng gia tăng.  
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Tuyên hứa Huynh Trưởng - Ngày 03, tháng 06, 2023 

Cũng ngay sau khi đại dịch chấm dứt, Đức Giám Mục Giáo Phận Calgary chấp thuận thánh 

lễ lúc 4:15 thứ 7 hàng tuần cho giới trẻ. Để giúp thánh lễ sốt sắng, tháng 10, năm 2022, 

đoàn TNTT đã thành lập ca đoàn thiếu nhi, lấy bổn mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. 

Cũng kể từ khi có Ca Đoàn Thiếu Nhi thì cũng có bữa Cơm 0$ để sau khi tập hát, các em 

có bữa ăn do các Nhà Hảo Tâm giúp đỡ và Các Trưởng nấu nướng giúp các em có bữa 

ăn tối trước khi về gia đình. 
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Bổn mạng Ca Đoàn TNTT - Tháng 10, 2024 

Để giúp các em Thiếu Nhi gìn giữ tiếng Việt,  các Trưởng đã nhận lời học 1 khóa tu nghiệp 

Việt Ngữ do Ban Giám Hiệu Trường Việt Ngữ Người Việt tại Calgary giúp đỡ, nên kể từ 

năm 2022 đoàn TNTT phụ trách chương trình Việt Ngữ cho đến nay.   

 

Đội Trắc, đại hội Thánh Mẫu - Tháng 8, 2023 
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Đoàn còn có Ban Kèn Đồng để thổi trước và sau thánh lễ của các em. Ban Trắc phục vụ 

vào mỗi dịp Đại Hội Thánh Mẫu. Huynh Trưởng đã cùng với Ban Giáo Lý Thiếu Nhi Đức 

Tin phân chia để đọc sách, xin tiền giỏ, làm Thừa Tác Viên Thánh Thể.  Một nhận xét 

của quý Đức Giám Mục và linh mục Tu sĩ tại Canada khi họp tại Surrey từ Thứ Hai 

8/9/2024-12/9/2024, đây là đoàn TNTT đang có số đông và hoạt động điều hòa mỗi tuần. 

 

 

Ban kèn, đại hội Thánh Mẫu - Tháng 8, 2024 

 

Một niềm hy vọng ngày càng phát triển nhờ ơn Chúa, Thánh Bổn Mạng Vinh Sơn Liêm 

sự giúp đỡ nhiệt tình của các phụ huynh và những vị ân nhân, các em có được mỗi buổi 

chiều thứ Bảy Sinh hoạt, học Việt ngữ, học giáo lý, tham dự thánh lễ rồi ở lại tập hát và 

lúc 7 giờ sau khi ca đoàn tập hát xong có một bữa ăn Không Đồng Thánh Teresa. Thật 

hạnh phúc cho giới trẻ tại đây và các nơi. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa. 
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Kỷ niệm 6 năm - Tháng 1, 2025 
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BAN GIÚP LỄ THÁNH MARTINO 
GIÁO XỨ THÁNH VINCENT LIÊM 

 
 
Nhìn lại dòng lịch sử của sự hình thành và phát triển 40 năm của giáo xứ, chắc chắn không quên được sự hiện diện 
của các em lễ sinh. Với tư cách là thừa tác vụ giúp lễ. các lễ sinh có nhiệm vụ phục vụ bàn thờ, giúp các vi tư tế 
dâng thánh lễ. 
Thời gian đầu giáo xứ đã có những người thiện nguyện viên đứng ra hướng dẫn và giúp cho các em lễ sinh hiểu và 
phục vụ bàn thánh. Khi giáo xứ đã có ngôi nhà thờ tai vùng Inglewood thì khoảng năm 1990 Cha Đinh Minh Tiên 
có gởi mấy em lên địa phận để tập huấn cho giúp lễ và sau đó đã có một vài anh chị tiền nhiệm như anh Nguyễn 
văn Bé, Chị Ngữ,  Trần Thanhn Thế đứng ra hướng dẫn ban giúp lễ. Thời gian đó ban giúp lễ đã chọn thánh Martin 
de Porres làm bổn mạng nhưng không rõ lý do nào. Có thể vì lòng sùng kính thánh Martino của người Việt Nam. 
Hằng năm vào khoảng ngày 3 tháng 11, ban giúp lễ sẽ mừng lễ bổn mạng vào dịp lễ kinh thánh Martino. 
Qua năm tháng phát triển, giáo xứ đã có ba thánh lễ Chủ Nhật vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật thì con số các 
em lễ sinh cùng từ từ tăng lên, Các em đã đến nhà thờ cuối tuần để học giáo lý và tham dự thánh lễ nên cũng tiện 
cho các em tham gia trong ban giúp lễ. 
 Đến năm 2015 khi giáo xứ được phép xây dựng ngôi thánh đường khang trang, rộng rãi hiện nay. Cho đến thời 
điểm này Giáo xứ đã có năm thánh lễ chủ nhật vào chiều thứ bảy và chủ nhật thì con số các em lễ sinh cũng đã 
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tăng lên hơn 70 em để phục vụ cho năm thánh lễ Chủ Nhật và các ngày lễ lớn của giáo xứ. Trong những dịp lễ 
lớn của giáo xứ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Têt Nguyên Đán, Đại Hội LaVang, con số các em lễ sinh tham dự trong 
mỗi thánh lễ đều trên 20 em. Dự hiện diện của đông đảo của các em lễ sinh đã làm cho Đức cha William McGrattan, 
Giám mục địa phận chúng ta khen ngợi khi Ngài đến giáo xứ dâng thánh lễ với giáo xứ trong những dịp đặc biệt. 
Các em trong ban lễ sinh thường xuyên sinh hoạt và gắn bó mật thiết với nhau. Các em lễ sinh lớn luôn hổ trợ 
hướng dẫn các em nhỏ, sắp xếp phân chia trách nhiêm cho các em. Trước thời gian Covid, mỗi tháng các em giúp 
lễ được sinh hoat cùng cha phó xứ. Tuy nhiên con số các em tham gia vẫn chỉ gần một nữa. Lý do chính là các em 
cần có người lớn đưa đón các em đến nhà thờ để sinh hoạt. Lý do thứ hai là ơn gọi tận hiến từ các em lễ sinh chưa 
có hay chưa được thich hợp với môi trường sống ở các nước tây phương. Các em tham gia trong ban giúp lễ vì các 
em được đến nhà thờ tham dự thánh lễ và muốn đóng góp hơn là ngồi một chỗ. Đây là một trong những khó khăn 
trong ơn gọi dâng hiến ở các nước tây phương.  
 

 
 
Đã có lần, khi con gặp phụ huynh một em trẻ và mời em vào ban giúp lễ thì mẹ của em hỏi là vô ban giúp lễ có 
gì cho bé làm không! Có trường hợp khác thì một phụ huynh đến và xin cho em vào ban giúp lễ nhưng chỉ là một 
lý do đơn giản. Cho bé vào ban giúp lễ để bé lên trên ngồi chứ ngồi ở mấy hàng ghế dưới bé phá lắm! Tuy nhiên, 
cơ hội nào để giúp các em tham gia vào ban giúp lễ đều tốt cả. Chắc chắn cũng có rất nhiều phụ huynh muốn 
con em mình vào ban giúp lễ để mong rằng em có cơ hội phục vụ bàn thánh, hiểu thêm về Bí Tích Thánh Thể. 
Qua đó đời sống đức tin của các em mạnh mẽ hơn và nếu Chúa gọi các em trong con đường tận hiến thi các em 
cũng sẽ sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Trong lich sử của ban giúp lễ Giáo xứ chúng ta cũng đã có người 
được ơn gọi vào đời sống tận hiến và giờ đây đang là một linh mục của địa phận Calgary. Đó là cha Troy Nguyễn, 
Hiện tại cha Troy đang là phục vụ trong địa phận Calgary và đặc trách về giới trẻ. 
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Ngoài việc phục vụ bàn thờ cho các thánh lễ, các em lễ sinh còn sinh hoạt với các cha phó là linh hướng của ban 
giúp lễ, nhiều em cũng đang tham gia trong các đoàn thể khác như ban giáo lý, Thiếu Nhi Thánh Thể. Nhóm Jonh 
Paul 2, Gia đình tông đồ trẻ. Đây là điều quan trọng để các em có nhiều điều kiện đến nhà thờ và phục vụ. Mong 
rằng đời sống đức tin của các em lễ sinh ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong dịp năm thánh 2025 này, ban giúp lễ sẽ 
cố gắng sắp xếp cho các em được tham dự các buổi học hỏi về đời sống đức tin vào chiều thứ bảy. 
Xin quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, nâng đở các em lễ sinh và ban giúp lễ. xin các bậc phụ huynh cũng 
hiểu thêm về vai trò của các em để khuyến khích, giúp đở các em trong mọi hoàn cảnh cho các em có điều kiện 
và cơ hội đến thánh đường để tham dự thánh lễ và phục vụ bàn thờ. 
Những mầm non chúng ta ươm trồng và chăm sóc ngày hôm nay sẽ là những hoa quả và trái ngọt trong vườn cây 
của giáo hội sau này. 
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Hội Mân Côi Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm được thành lập năm 1995, dưới sự hướng 
dẫn và nâng đỡ của Cha Cố Giuse Nguyễn Công Lý. Chính ngài đã giữ chức vụ Giám 
Đốc khi hội mới được thành hình. 
 
☆ Mục đích chính của hội là: Phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ bằng cách đọc kinh Mân 
Côi. 
☆ Mục đích thứ hai là: Giúp các phần tử thực thi việc bác ái và siêng năng chịu các 
phép Bí Tích tùy theo luật lệ riêng của mỗi hội. 
 
Điều lệ của hội: Ghi tên vào hội và mỗi ngày đọc Kinh Mân Côi tùy theo khả năng của 
mỗi người, và tùy sự quyết định của tổ chức địa phương, nhưng phải đọc tối thiểu mỗi 
tuần 50 kinh. 
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Lợi ích khi gia nhập Hội Mân Côi gồm những Ân Xá như sau: 
1) Ngày nhập hội, những hội viên mới được hưởng một Ơn Đại Xá. 
2) Nếu đọc mỗi ngày một tràng 150 kinh thì được Ơn Đại Xá. 
3) Nếu đọc mỗi ngày một chuỗi 50 kinh thì được 50 năm ơn xá. 
4) Nếu đọc mỗi tuần 3 lần 50 kinh thì được hưởng 10 năm ơn xá. 
5) Trong các lễ sau đây còn được Ơn Đại Xá: 
- Lễ Truyền Tin 
- Lễ Mân Côi 
- Lễ Giáng Sinh,/Sinh Nhật Chúa  
- Lễ Ba Ngôi 
- Lễ Phục Sinh 
- Lễ Chúa Lên Trời 
- Lễ Hiện Xuống 
- Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
- Lễ Đức Mẹ Lên Trời,  
- Lễ Đức Mẹ Bảy Sự 
 
Các việc đạo đức nên làm: 

1. Đọc Kinh Mân Côi chung tại nhà thờ và Chầu Thánh Thể vào mỗi thứ bảy đầu 
tháng 

2. Tĩnh tâm và họp thường niên mỗi năm trước Lễ Mân Côi. 
3. Cầu nguyện và viếng xác hội viên vừa qua đời. Thăm hỏi hội viên đau yếu. 
4. Dự lễ hàng năm cầu cho hội viên qua đời và ân nhân; Lễ cầu cho hội viên còn 

sống và ân nhân. 
5.  Đeo chuỗi mân côi trên cổ 
6.  Đóng góp tùy hảo tâm. 

 
Lời Giảng của Cha Giám Đốc 08/02/2004: 
Hội Mân Côi mục đích là lần hạt Mân Côi, chớ gì qua lời cầu nguyện của hội viên như 
Ông Bà Cha Mẹ là gương sáng để lại cho con cháu. Qua những phiên họp, hội viên sẽ 
giúp đỡ nhau trong lời kinh nguyện, để vượt qua khó khăn, buồn phiền trong đời sống 
thường nhật. Siêng năng cầu nguyện để tìm niềm vui hạnh phúc, nắm tà áo Mẹ để tìm 
an ủi. 
 
11/10/2015 số hội viên là 90. 
 
Đóng Góp được ghi chép: 
26/09/2004  Xây Cất Tu Viện   $2000 
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24/10/2006   Quỹ Xây Dựng Giáo Xứ  $5000 
25/12/2008 Quỹ Xây Dựng Giáo Xứ  $5500 
20/07/2009 Quỹ Xây Dựng Giáo Xứ  $1500 
07/10/2012  Xây Dựng Thánh Đường  $5001 
05/10/2014   Góp Viên Gạch lần II  $6000 
 
 
Thành phần ban Trị Sự Hội Mân Côi: 
 
Nhiệm kỳ 1995-1998: 
Chủ sự: Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Công Lý (Giám đốc) 
Hội trưởng:  Giuse Vũ Đức Đình 
Hội phó: Phêrô Phan Thu 
Thư ký: Giuse Nguyễn Duy Linh 
Thủ quỹ: Thomas Aquino Trương Quảng Văn 
 
Nhiệm kỳ 1998-2001: 
Chủ sự: Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Ngọc Phi 
Hội trưởng: Phanxi co XavierTrần Văn Truy 
Hội phó:  Thomas Nguyễn Quang Thanh 
Thư ký: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Thủ quỹ: Phêrô Nguyễn Hữu Điền 
 
Nhiệm kỳ 2001-2004: 
Chủ sự: Linh Mục Chánh Xứ Phaolô Trần Trung Dzung 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Maria Vũ Thị Sơn 
Thư ký: Teresa Trần Thị Tân 
Thủ quỹ: Maria Phan Thị Mừng 
 
 
Nhiệm kỳ 2004-2006: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Teresa Trần Thị Tân 
Thư ký: Maria Trần Cao Phương Uyên 
Thủ quỹ: Maria Phan Thị Mừng 
 
Nhiệm kỳ 2006-2008: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Maria Phan Thị Mừng 
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Thư ký: Anton Đặng Văn Ngọc 
Thủ quỹ: Giuse Vũ Đức Đình 
 
Nhiệm kỳ 2009-2011: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Maria Phan Thị Mừng 
Thư ký: Anna Maria Phạm Bích Ngọc 
Thủ quỹ: Maria Phạm Thị Các 
 
Nhiệm kỳ 2012-2014: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Maria Phan Thị Mừng 
Thư ký: Anna Maria Phạm Bích Ngọc 
Thủ quỹ: Giuse Vũ Đức Đình 
 
Nhiệm kỳ 2015-2017: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Maria Phan Thị Mừng 
Thư ký: Maria Hoàng Thị Gia Thùy 
Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thúy Hiệp 
 
Nhiệm kỳ 2018-2020: 
Hội trưởng: Maria Nguyễn Bích Ngọc 
Hội phó: Ana Maria Nguyễn Thị Chanh 
Thư ký: Maria Nguyễn Thị Huệ 
Thủ quỹ: Maria Phan Thị Mừng 
 
Nhiệm kỳ 2022-2024: 
Hội trưởng: Maria Đặng Thanh Tâm 
Hội phó: Ana Đỗ Kim Hương 
Thư ký: Maria Nguyễn Mai Tuyết (2022-2023) 

Teresa Đặng Huyền Trân (2024) 
Thủ quỹ: Teresa Nguyễn Kiên Trinh 
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Tâm tình tản mạn 

 
 
Dư âm ngày đại hội “Bên Mẹ Lavang” và chuyện bên lề . 
 

Tôi không thuộc giáo xứ Vinh Sơn Liêm cũng 
không phải dân Calgary nhưng sau hai lần tham 
dự đại hội Bên Mẹ Lavang, tôi muốn ghi lại chia 
sẻ một vài cảm tưởng tốt đẹp trân quý góp nhặt 
nhớ lại từ hai năm qua.  Mời các bạn xem chơi 
cho vui . 
 
“Hồng” hay “Hot” ??? 
 
Wow ! Cha Hồng ơi ! Không ngờ cha “Hot” đến 
cháy hàng, đến phỏng tay luôn ! Nhìn giáo dân 
giáo xếp hàng dài để được chụp hình với Cha, 
con trộm nghĩ lần sau Cha qua lại con đề nghị 
con làm phó nhòm, Cha làm người mẫu lấy rẻ 5 
đô 1 pô Cha con mình tha hồ hốt bạc lấy tiền 
cúng Nhà thờ. Tội nghiệp Cha tôi bị bắt làm 
người mẫu bất đắc dĩ lúc nào cũng phải ngồi 
ngay ngắn, cứ mỉm cười hoài chắc mỏi miệng 
lắm Cha nhỉ ?! Rất hân hạnh, vinh dự và vui 
mừng gặp lại người bạn một thời chung lớp 
chung trường năm xưa bây giờ thật nổi tiếng . 
It’s such a wonderful and small world ! 

 
Magdalenas. 
 
Những người đàn bà theo dấu chân Thầy. 
Lần này tôi thấy có hàng trăm giáo dân đến từ Houston, Austin, Virginia… Họ không chỉ 
đến tham dự đại hội mà còn đóng góp thật hậu hỷ. Xin thành thật thán phục khi thưởng 
thức vũ khúc dâng hoa thật khoan thai mỹ miều của những thiếu phụ đứng tuổi 
Houston. Well done !!! 
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Bông Hồng Cho Mẹ LaVang  
 
Tôi vốn thích hoa tươi nên ngắm nghía 
những nụ hồng đại đóa rực rỡ muôn màu 
bên Mẹ khen ai đó khéo tay trang trọng 
trình bày khiến tôi tự hỏi: hoa thật hay 
giả ?Tò mò tôi len lén lúc vắng người tiến 
gần lên Mẹ đưa tay sờ thử ! Cảm nghĩ 
đầu tiên: Cha Vượng chơi sang thiệt ! 
Chịu chơi dám bỏ tiền mua toàn hoa thật 
hoa đẹp hoa tươi dâng Mẹ ! XIn nghiêng 
mình bái phục và ngưỡng mộ . 
 
Phép lạ 3 con cá và 5 chiếc bánh. 
 
Năm nay ba ngày tham dự đại hội chúng 
tôi được ăn uống ngày hai bữa thịnh soạn 
phủ phê no nê và miễn phí ! Cám ơn ban 
tổ chức. Tôi nhớ đâu đó trong tin mừng 
Chúa nói : “Ai cho đi thì sẽ được nhận lại 
gấp trăm”. Quả thật, qua bản tin cảm tạ 
ân nhân hàng tuần, tôi đoán cha Vượng 
năm nay được mùa trúng mối lớn ! 
 
Giải Vác Ngà Voi năm nay 
 
Giải nhất : Cá nhân xuất sắt . Xin được đề nghị trao cho vị mục tử nhân lành thánh thiện 
tài đức. Good job well done ! Cha Vượng ! 
Giải nhì ( đồng hạng ): Group xuất sắc  
1/ Thiếu Nhi Thánh Thể : Mầm non của giáo xứ và các phụ huynh đã nhiệt tâm đón 
đưa các cháu thường xuyên sinh hoạt tập luyện…Nhờ vậy mà các cháu có cả một ca 
đoàn riêng hát hay và hùng hậu. 
2/ Đội ngũ thiện nguyện viên thầm lặng hăng hái tham gia dàn dựng phục vụ chí tình với 
nụ cười tươi luôn nở trên môi . 
Giải ba : Danh sách cá nhân và đoàn thể đề nghị dài vô tận e rằng không đủ Ngà Voi để 
trao cho giải này ! Một bông hồng cho mọi người vậy ! 
 
And last but not least . 
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I’ m speechless, amazed and appreciated beyond words and thoughts . 
 
Thank you and God Bless you all . 
Hẹn gặp lại đại hội lần thứ 8 năm sau .  
    
40 Năm Thành Lập Giáo Xứ 
 
Thời gian thắm thoát trôi như con sông không ngừng chảy ! Mới đó mà đã 40 năm, đoàn 
dân Chúa rời bỏ quê hương, lưu lạc muôn phương nơi xứ người tụ tập nơi miền đất tự 
do quyết tâm chọn nơi này lập giáo điểm tin mừng thờ phượng Thiên Chúa. 
Nhớ khi xưa Moses lãnh sứ mạng Thiên Chúa trao, dẫn dân Người thoát cảnh nô lệ Ai 
Cập tiến về miền đất hứa. Hành trình 40 năm lưu lạc gian khổ trong sa mạc quyết tâm ra 
đi bất chấp mọi hiểm nguy. 
40 năm dân Do Thái về lại cố hương nơi Chúa hứa : đất đượm sữa và mật ong. 
40 năm dân Việt từ muôn phương về Calgary nơi đất lành chim đậu, chọn nơi này thành 
lập giáo xứ. 
Quả là một trùng hợp lý thú !  
40 năm lưu lạc. 
2 dân tộc bị đọa đày. 
1 hành trình tìm tự do . 

10 Năm Cung Hiến Giáo Đường 
 
Giáo dân giáo xứ Vinh Sơn Liêm may mắn được Chúa ban gửi đến 2 vị mục tử thánh 
thiện, tài đức vẹn toàn. 
Với vạn sự khởi đầu nan, Cha Giuse Vũ Quang Cảnh thành tâm kêu gọi khởi công khai 
phá xây dựng giáo đường khang trang hiện đại mỹ thuật . 
Với tài kính bang tế thế, Cha Gioan Baotixita Nguyễ Đức Vượng kế thừa và ... gánh 
nợ !!! nhưng giáo xử vẫn không ngừng bành trướng phát triển khiến ai nấy hài lòng nể 
phục. Nợ mortgage đã trả xong, tài khoản thặng dư giúp cha xứ mới rộng tay chi tiêu 
bước đầu. 
 
 
 
   
Tiễn Người Ra Đi. 
 
Gặp nhau đây rồi chia tay. 
Ngày dài như đã vụt qua trong phút giây. 
Niềm hăng say còn chưa phai. 
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Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy 
Dằn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về... 
 
Nguyện xin Chúa Quan Phòng gìn giữ cha sức khỏe hồn xác khang an để tiếp tục dấn 
thân phục vụ mở mang nước trời. 
Đâu cần, cha Vượng có , 
Đâu khó, có cha Vượng ! 
 
Tạ ơn Chúa tất cả là hồng ân. 
 
Quang Đàm ,      
Phóng viên hiện trường . 
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GIA ĐÌNH TÔNG ĐỒ TRẺ 
Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm 

 
Từ xa xưa ấy, vào các thánh lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật, giáo dân tham dự thánh lễ thường 
thấy xuất hiện, nhóm các em nam, nữ trẻ tuổi độ chừng 12-18 phụ trách dâng của lễ và 
quyên góp tiền dâng cúng, thay cho các bác lớn tuổi trong giáo xứ đảm nhiệm trước đó. 
 
Một trong những lo âu và trăn trở của các bậc cha mẹ, nhất là người công giáo lo sợ các 
em bỏ hoặc lơ là tham dự thánh lễ, vì sau khi các em “ra trường” chịu phép thêm sức, các 
em hoặc cha mẹ nghĩ là đã làm xong bổn phận của người kitô hữu. 
 
Giáo Xứ nào cũng có Đoàn Thiếu Nhi, Ban Giúp Lễ, các em có thể tham gia nếu thích, 
tuy nhiên không phải là điều bắt buộc, một số các em thích tự do, không thích ràng buộc 
vào những sinh hoạt cuối tuần. 
 
Nhận thấy điều đó, vào năm 2003 cha cựu Phó Xứ Phêrô Trần Công Hùng đã gợi ý thành 
lập một nhóm trẻ “rảnh rỗi” để các em có việc phục vụ Giáo Xứ mỗi khi tham dự thánh 
lễ. 
 
Với mục đích: giúp các em nhận thấy, việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật là cần thiết cho 
đời sống người kitô hữu. Qua việc tham dự thánh lễ và nghi thức dâng của lễ, các em sẽ 
thấy được thông phần vào bí tích Thánh Thể cũng như được rước Mình Máu Thánh Chúa. 
Thêm vào đó, trách nhiệm quyên góp tiền dâng cúng hàng tuần, các em sẽ học được bài 
học chia sẻ về bổn phận của người giáo dân trong việc giúp đỡ và xây dựng Giáo Xứ. Từ 
những đồng xu bé nhỏ, hay những phong bì được tích lũy công lao của giáo dân dâng 
cúng, các em sẽ thấm nhuần những thói quen tốt đẹp sau này. 
 
Lúc ban đầu chỉ có một số em tham gia và sau đó có thêm các em, sinh hoạt rất hăng say, 
nên cha cựu Chánh Xứ Phaolô Trần Trung Dung chính thức đặt tên cho nhóm là: Tông 
Đồ Trẻ và lấy ngày kính hai Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6 hàng năm là ngày bổn 
mạng của nhóm. 
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Hiện tại quy tụ được hơn 60 em, thường xuyên thay phiên nhau phục vụ Giáo Xứ, trải qua 
một thời gian dài hoạt động, cho dù công việc hoạt động của các em có giới hạn, chỉ trong 
thánh lễ Chúa Nhật 11 giờ, nhưng các em Tông Đồ Trẻ vẫn tiếp tục duy trì việc làm tốt 
đẹp này “dĩ nhiên có vẫn còn hơn không” và với danh hiệu trẻ, nhóm thường xuyên thâu 
nhận các em thiếu niên gia nhập, để thay thế các em đến tuổi trưởng thành, lập gia đình, 
đi học xa hoặc đi làm xa. 
 
Nhóm vẫn còn có các em nhỏ từ 7 tuổi đến trung học, đại học, đã có việc làm và cũng 
đã làm cha làm mẹ, tất cả vẫn gắn kết với nhau, thêm vào đó, nhờ có những anh chị điều 
hành tích cực hoạt động, nhóm mới được duy trì. Xin đại diện nhóm Tông Đồ Trẻ cảm 
ơn: Chị Sơn, Anh Thế, Anh Hiệp, Chị Hà, Anh Bé, Chị Nhung, Chị Vân. Mặc dù các anh 
chị không còn sinh hoạt trong nhóm, nhưng xin các anh chị thêm lời cầu nguyện cho các 
em tiếp tục phục vụ giáo xứ. 
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Trong thời gian cha cựu Chánh Xứ Giuse Vũ Quang Cảnh tại nhiệm, cha đã khuyến khích 
giúp cho các em Tông Đồ Trẻ đọc Lời Chúa bằng tiếng việt, mỗi tháng một lần vào tuần 
thứ hai trong thánh lễ 11 giờ, thật sự lúc đó rất là khó khăn đối với nhóm, vì các em sinh 
ở Canada, nên tiếng việt rất là hạn hẹp, còn nhớ lúc đó chỉ có khoảng 3 em là đọc được 
tiếng việt, nhưng nhóm đã cố gắng giúp các em và cho đến hiện tại đã có 25 em thay 
phiên đọc Lời Chúa. 
 
Trải qua thời gian dài 22 năm Tông Đồ Trẻ phục vụ Giáo Xứ, các em luôn gắn kết với 
nhau, đã có các em trở thành Linh Mục, Nữ Tu và hiện tại có Thầy Thiên Ân đang tu học 
Dòng Đa Minh, một số các em đã lập gia đình, sau đó đã đưa con em mình vào sinh hoạt 
trong nhóm. Có được số các em tham gia đông đủ phải kể đến sự đóng góp tích cực của 
các bậc cha mẹ, xin biểu dương qúy vị và xin tiếp tục giúp đỡ các em trong tương lai. 
 
Trong năm 2022, theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về hiệp thông, hiệp hành 
với Giáo Hội và Gia Đình, nên nhóm Tông Đồ Trẻ mạn phép xin cha Chánh Xứ Gioan 
Baotixita Nguyễn Đức Vượng và ông Chủ Tịch Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh có một tên mới 
là Gia Đình Tông Đồ Trẻ, để kết nối thêm tình liên kết giữa cha mẹ với các em và cũng 
để giúp cho các bậc cha mẹ siêng năng đến với Chúa trong những giờ chầu Thánh Thể 
hàng tháng. 
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Ban chấp hành của nhóm Gia Đình Tông Đồ Trẻ: 
 
Chị Nguyễn Thị Kim Thúy  
Trưởng nhóm, điều hành 
 
Chị Nguyễn Thị Thu Hằng  
Thủ Quỹ 
 
Chị Trần Thúy Nga    
Phụ tá 
 
Em Bùi Sơn Thương   
Trưởng ban hát, Chầu Thánh Thể 
 
Em Bùi Ánh Linh    
Phụ tá 
 
Em Huỳnh Thục Phương   
Phụ tá 
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I. Mục đích của Gia Đình Tông Đồ Trẻ 
 
1. Mến Chúa: tìm hiểu về Chúa, đến nhà thờ tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, hiểu biết 
thêm về lòng Chúa thương xót. 
2. Yêu người: làm việc bác ái, biết yêu thương san sẻ cho các em kém may mắn, nhất là 
các em ở Việt Nam. Hiện tại mỗi năm các em Gia Đình Tông Đồ Trẻ đã dùng chính đồng 
tiền “bỏ ống“ của các em giúp qùa Giáng Sinh, sách vở cho 600 em Công Giáo và lương 
giáo ở Giáo Xứ Mỹ Hoán và bây giờ là Giáo Xứ Xuân Sơn ở vùng cao, vùng sâu, thuộc 
Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, do Linh Mục Giuse 
Lê Đức Hoà quản xứ. 
 
II. Phục vụ Giáo Xứ 
 
1. Chầu Thánh Thể hàng tháng. 
2. Đọc Thánh Thư. 
3. Dâng của lễ, xin tiền. 
4. Tham gia vào Ban Giúp Lễ của Giáo Xứ. 
5. Dâng hoa, tung hoa, đọc kinh, hát rước kiệu tháng năm, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 
(thứ bảy). 
6. Hát phụng vụ Giáng Sinh, văn nghệ Tết. 
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III. Ước vọng trong tương lai 
 
1. Nhóm hát Gia Đình Tông Đồ Trẻ, ước nguyện được dâng lời ca tiếng hát trong thánh 
lễ Chúa Nhật 11 giờ mỗi năm vài lần. 
2. Vào dịp hè tổ chức picnic, gặp gỡ, trao đổi, tất cả các gia đình trong nhóm Tông Đồ 
Trẻ. 
3. Tổ chức họp mặt Giáng Sinh, cuối năm, cũng là để tạ ơn Chúa. 
 
 
Sau cùng, con xin đại diện Gia Đình Tông Đồ Trẻ, xin chân thành cảm ơn Quý Cha tiền 
nhiệm, Cha Xứ Vượng đã thương yêu, tạo cơ hội cho nhóm được phục vụ Giáo Xứ, Cha 
Phó Thông đã soạn những lời nguyện cho nhóm hàng tháng chầu Thánh Thể để thêm 
phần sốt sáng, xin cảm ơn ông cựu Chủ Tịch Ánh, Hội Đồng Mục Vụ, các Ban Ngành, 
Qúy Vị trong Giáo Xứ đã thương yêu, thêm lời cầu nguyện cho nhóm. 
 
Chúng con xin cảm tạ Chúa, Mẹ Maria Nữ Vương các Thánh Tông Đồ và nhất là hai 
Thánh Phêrô và Phaolô bổn mạng, đã gìn giữ, ban ơn cho Gia Đình Tông Đồ Trẻ bé nhỏ 
của chúng con trong suốt 22 năm qua. 
 
Đại diện Gia Đình Tông Đồ Trẻ 
Teresa Nguyễn Thị Kim Thúy 
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*Lưu nhiệm 1 năm. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NHIỆM KỲ NĂM CHỦ TỊCH HĐMV BAN THƯỜNG VỤ 

XXIV 2025-2027 
Anh Vinh Sơn Liêm 
Nguyễn Hoàng Long 

Michael 
Quốc Duy, Thanh Hải, Thanh Tích 

XXIII 2021 - 2024* Ông Nguyễn Ngọc Ánh 
Michael Nguyễn, Lê Tuấn, Nguyễn 

Phương 
XXII 2019 - 2021 Ông Nguyễn Ngọc Ánh Michael Nguyễn, Trần Hải, Vũ Hồng 

XXI 2017 - 2019 Ông Đổ Minh Sơn Đổ Trọng, Trần Hải, Vũ Hồng 

XX 2015 - 2017 Ông Đổ Minh Sơn Minh Hưng, Phương Anh, Loan 

XIX 2012 - 2015* Ông Nguyễn Ngọc Ánh Minh Hưng, Phương Anh, Bé 

XVIII 2010 - 2012 Ông Nguyễn Ngọc Ánh Minh Hưng, Hiến, Ngọc 

XVII 2007 - 2010* Ông Nguyễn Hữu Ngữ Ánh, Hà, Thế 

XVI 2005 - 2007 Ông Nguyễn Hữu Ngữ Ánh, Huệ, Đương 

XV 2003 - 2005 Ông Nguyễn Văn Phong Viết Hưng, Cơ 

XIV 2001 - 2003 Ông Nguyễn Văn Phong 
 

XIII 1999 - 2001 Ông Phạm Hữu Giáo 
 

XII 1997 - 1999 Ông Phạm Hữu Giáo 
 

XI 1994 - 1997 Ông Nguyễn Văn Phong 
 

X 1991 - 1994 Ông Nguyễn Văn Phong 
 

IX 1989 - 1991 Ông Đinh Duy Thuần 
 

VIII 1987 - 1989 Ông Nguyễn Châu Phan 
 

VII 1985 - 1987 Ông Phan Thu 
 

VI 1983 - 1985 Ông Trương Quảng Văn 
 

V 1982 - 1983 Bà Nguyễn Thị Nhường 
 

IV 1981 - 1982 Ông Phan Thu 
 

III 1980 - 1981 Ông Ngô Văn Quế 
 

II 1978 - 1980 Ông Trần Văn Phán 
 

Nhiệm kỳ 
tiên khởi 

1975 - 1978 Giáo sư Ninh Văn Tú 
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BINH HANH 

BINH HOA 
 
 

 

 
CAO SON TRUONG 

 
CAO LINH 
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DO THUY THU LIEU 

 
DANG HUU TRI 

 
 
 

 

CHI LAN

 
CHỊ HUE 
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DO VAN HOA 

 
DUNG THAI 

 
DUC TRAN 

 

 
DUONG VAN HA 
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NGUYEN NGOC ANH 

 

 
DANG VAN NGOC 
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VINH HONG 

 
SAN HOAN 
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DUONG THI NHUNG 

 
DUY TRINH 

 

 
HA TONG 

 
GIOAN KIM LE KHAC TIEN 
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TRAC HONG  & MY LOAN 

 
HUYNH NGUYET ANH 

 

 

 
NGUYEN CHI 

 
                HOI TRAN 
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HA TRAN 

 

 
HAO THOM 

 
HO MINH TUAN 

 

 
HOANG M TUONG 
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HANH TUYEN  

 
HOA THU 

 
 

 
HOA VU 

 
ANH THUY 
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HANG TUNG 

 
HOANG TAM 
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HONG TONG 

 
HUNG HUONG BUI 

 

 
HUNG HUYEN 

 
HUYNG NGOC HANH 
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DUONG, DOAN, HUNG & NGOAI 

 

 
TOAN CHI 

 

 
 
 

  
VUONG QUOC ANH 
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TRAN THI THU 

 
VU TIEN & THAO 

 

 
LA THUY 

 
MY VO 
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LE CHAU TUAN 

 
LE LAI BICH THUY 

 
LE THI ANH HONG 

 
LE THI ANH NGOC 
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LE THI HUONG DUNG 

 
LUU TRONG KHUONG 

 
MACH DUC HIEN 

 
NGUYEN BINH PHUNG NAM 
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LUONG QUANG VIEN 

 
NGUYEN DUC TUAN 

 
 



139 

 

 
MAI QUOC CHINH 

 
NGUYEN HOI 
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NGUYEN DANG TRI 

 
NGUYEN DUC HUY 

 
NGUYEN DUC LONG 

 
HINH HA 
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NGUYEN DUC THUAN 

 
NGUYEN HAN 

 
NGUYEN HANH 

 
NGUYEN HOANG 
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NGUYEN HOAI CHINH 

 
NGUYEN HOANG BAO QUYEN 

 

 
NGUYEN HOANG LONG 

 
HOANG LONG THU HUYEN 
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NGUYEN HUNG DUY 

 
NGUYEN HUU DIEN 

 
NGUYEN HUY DAN 

 
NGUYEN JOHN 
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NGUYEN LONG DUNG 

 
NGUYEN MISUE 

 

 
NGUYEN NGOC CHANH 

 
NGUYEN NGOC THIEN PHUNG 
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NGUYEN PHONG 

 
NGUYEN QUE TRAM 

 
NGUYEN THANH HA 

 
NGUYEN SA 
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NGUYEN THANH THI 

 
NGUYEN THE DONG 

 

 
NGUYEN THI ANH TUYET 

 
NGUYEN THI HAO 
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NGUYEN THI LY - FELIX 

 
NGUYEN THI MY HANH 

 
NGUYEN THI NGUYET DAN 

 
NGUYEN THI THUAN H 
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NGUYEN THOA 

 
NGUYEN TUNG THIEN TAM 

 

 
NGUYEN TY 

 
HAI HUONG 
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NGUYEN VAN SI 

 
NGUYEN VAN THUAN

 
NGUYEN VICTOR 

 
NGUYEN VUONG HOAI PHONG 
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NGUYEN XUAN QUANG 

 
NGUYEN XUONG 

 
NGUYEN BAO 

 
VU TU
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NGUYEN TICH 

 
PHẠM THỊ CẬY 
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NGUYEN LONG 

 
NGUYEN TIEN 

 

 
NINH QUOC PHI 

 
PHAM DAO QUOC DUY 
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NGUYEN XUAN THANH 

 
PHAM DINH HOANG 

 

 

 
HONG THAI HA VY 

 
PHAM LUU 
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PHẠM LANG HOANG PHU 

 
PHẠM SINH 

 
 

 

 
THANH SON THU HA 

 
PHAM XUAN QUAN 
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PHAM THANH HAI 

 
PHAM THI PHUONG 

 

 
PHAM THOAI 

 
PHAM VAN DOAN 
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PHAN ANH QUANG TRUONG 

 
VU THI NGAN 

 
TANG MY NGOC 

 
THIEN NGUYEN 
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SON HAI PHUONG BE 

 
THANH DIEP 

 
TRAN DUONG 

 
TRAN VAN LAM 



158 

 

 
TRAN MANH PHAT MAI LOAN 

 
TRAN MY PHUONG 

 
TRAN VAN DUNG 

 
TRAN TIEN 
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TRAN VAN QUANG 

 
TRANG LAM 

 

 
TRANG PHAN 

 
TRUONG CAO 
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TRI HONG 

 
TRONG VY DUNG AVAN 

 
VAN LAM 

 
VO THANH NHAN 
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TUONG HOANG TUYEN 
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